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Welkom en Mededelingen 

 

Zingen: Psalm 84: 1 en 3 

 

Stil Gebed 

 

Bemoediging en Begroeting 

 

Kinderen naar de nevendienst 

 

Gebed  

 

Zingen: Lied 413: 1, 2 en 3 

 

Lezen: Marcus 4: 35-41 

    

Zingen: Gezang 467: 1 en 3 

 

O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 

die wijst de grond'looz' oceaan 

de hem gestelde perken aan, 

o wil verhoren onze bee 

voor hen die zijn in nood op zee! 

 

O Geest, die op de grote vloed 

gelijk een vogel hebt gebroed, 

breng Gij 't geweld der zee tot staan 

en laat de mens met vrede gaan. 

O wil verhoren onze bee 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

 

Verkondiging 

 

Zingen: ‘Tel uw zegeningen’ Joh. de Heer nr. 256: 1, 2 en 4  

 

Als op's levens zee de stormwind om u loeit. 

Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 



Tel uw zegeningen tel ze één voor één 

En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 

Refrein: 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. 

Tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle noem ze één voor één, 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer. 

Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer, 

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 

Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên 

 

Refrein: 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. 

Tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle noem ze één voor één, 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 

Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal, 

Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe, 

Troost en hulp schenkt Hij u, 

volg dan blij te moe. 

 

Refrein: 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. 

Tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle noem ze één voor één, 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

Bij afkondiging overlijden zingen: Lied 972: 2 

 

Gebed 

 

Aankondiging collecte  

Kinderen komen terug van de nevendienst 

 

Viering Heilig Avondmaal  

 

Zingen: ‘Feest in de kerk’ (melodie Gezang 415) 

 



 Feest in de kerk, feest bij de mensen! 

 Blijde gezichten om je heen. 

 Vrolijk gelach, veel goede wensen, 

 niemand voelt zich vandaag alleen. 

 Fijn als je samen eten mag 

 aan tafel bij de Heer, 

 vandaag en telkens weer. 

 

 Tafel van Een, brood om te weten, 

 dat wij elkaar gegeven zijn. 

 Wonder van God, mensen in vrede, 

 oud en vergeten nieuw geheim  

 Breken en delen, zijn wat niet kan, 

 doen wat ondenkbaar is: 

 dood en verrijzenis. 

 

Tafelgebed en ‘Onze Vader’ 

 

Onder het delen van brood en wijn zingen:  

 

Gezang 360: 1, 2 en 3  

 

Heer, wij komen vol verlangen, 

op uw roepstem naar uw dis, 

want door schuld met schrik bevangen 

zoekt ons hart vergiffenis: 

slechts in U bestaat ons leven, 

die uw bloed voor ons woudt geven; 

laat ons dan in brood en wijn 

met Uzelf gespijzigd zijn. 

 

Sterk ons wankelend vertrouwen, 

geef ons zelf wat Gij geboodt: 

dat wij met oprecht berouwen 

enkel rusten in uw dood; 

ja, vervul ons met uw krachten, 

opdat wij uw wet betrachten, 

zegen zo uw sacrament, 

dat ons hart U steeds meer kent. 

 

 

Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 

over uw verlossend werk; 



geef dat niet die woorden breken 

op de daden van uw kerk, 

maar dat wij geheiligd leven 

op de plaats door U gegeven, 

en U volgen onder 't kruis 

op de smalle weg naar huis. 

 

Lied 754: 1, 2 en 3  

 

‘Mijn Jezus, ik houd van U’ (Evang. Liedbundel nr. 371) 

 

Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend, 

want U nam de straf op U die ik had verdiend. 

De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 

'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 

toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 

Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 

'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

Ik zal van U houden in leven en dood 

en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 

Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 

'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 

Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 

Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U: 

'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

Gebed 

 

Zingen: Lied 799: 1, 5 en 6 

 

Zegen 

 

 

 


