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Lammetje
Een beschouwing over kinderbijbels

Tekst: ds. Gerhard ter Maat 
Foto’s: aangeleverd

Foto en ontwerp voorpagina:  
Ben Lammers 

Lammetje

Toen ik nog niet zo lang predikant was, had ik 
een plezierig gesprek met twee jonge mensen die 
wilden gaan trouwen. Ik vroeg aan het bruidspaar 
welk Bijbelgedeelte hen zou aanspreken in de 
huwelijksdienst. De bruidegom reageerde: ‘Ik zou 
het fijn vinden dat het over ‘Lammetje’ gaat.’ 
Ik moest even mijn hersenen pijnigen, want ik 
kon mij niet zo gauw een Bijbelgedeelte voor-
stellen waarin ‘Lammetje’ een centrale rol speelt. 
Toen realiseerde ik me: de bruidegom is groot 
geworden met ‘Anne de Vries’. In een van de 
verhalen vertelt deze over ‘Lammetje’. Hij maakt 
daarbij gebruik van wat we lezen in Lucas 15: 1-7 
(het verloren schaap) en in Johannes 10:  11-16 
(Ik ben de goede herder). Zo is het verhaal 
‘Lammetje’ ontstaan, waarbij het accent vooral 
ligt op de veiligheid die de herder biedt aan het 
verdwaalde lammetje.

Geen lieve Jezus

Door het gesprek met het bruidspaar heb ik 
als jonge dominee opnieuw het verhaal van 
‘Lammetje’ gelezen. Ik ontdekte, dat het zowel in 
Lucas 15 als in Johannes 10 misschien dan ook 
wel het element van geborgenheid te ontdekken 
valt, maar allereerst gaat het in deze Bijbel
gedeelten om een heel kritische Jezus. Jezus heeft 
niet mis te verstane kritiek op hoe leidinggevende 
personen omgaan met mensen, die aan de rand 
van de samenleving verkeren. Jezus is beslist niet 
altijd een lieve Jezus. Was dat wel zo geweest dan 
was hij niet aan het kruis terechtgekomen. 

Met een kritisch oog kijken

Zonder de betekenis van het Kleutervertelboek 
van Anne de Vries in vroegere tijd te ontkennen, 
heb ik ontdekt dat het goed is om met een kritisch 
oog te kijken naar boeken die kinderen vertrouwd 
willen maken met de Bijbel. 
En ze zijn er volop: boeken voor kleuters die aan 
hen de verhalen uit de Bijbel willen vertellen. Wij 
hebben thuis niet alleen de kinderbijbels uit de 
periode toen onze kinderen nog jong waren, maar 
met het oog op onze kleinkinderen hebben we 
ook nieuwere uitgaven gekocht. Wanneer ze bij 
ons logeren, mogen ze zelf kiezen uit welk boek 
ze worden voorgelezen en ook welk verhaal. Ze 
mogen het ook zelf doen wanneer ze de leeskunst 
enigszins machtig zijn.

Een theoloog schrijft Bijbelverhalen  
voor kinderen

Omdat door onze kleinkinderen bij mij de inte-
resse is gebleven in vertelboeken rond de Bijbel, 
viel het me op dat dit jaar ‘Mijn Bijbelverhalen’ 1 
is verschenen, een vertaling van ‘My Big Story 
Bible’ van de Britse nieuwtestamenticus Tom 
Wright, een theoloog die ik zeer waardeer. 
Dat juist hij Bijbelverhalen voor kinderen heeft 
geschreven intrigeerde mij zo, dat ik dit boek 
meteen gekocht heb. 

 
 
1 �Jongbloed Christelijke Media te Leeuwarden

Geen losse verhalen

Mij spreekt de opzet erg aan. Elk verhaal beslaat 
niet meer dan een pagina, waarbij ook wordt aan-
gegeven waar het in de Bijbel staat. Omdat het 
in nogal wat kinderbijbels lijkt, alsof het allemaal 
losse verhalen zijn, streeft Tom Wright ernaar te 
laten zien dat alle verhalen in de Bijbel met elkaar 
te maken hebben. Hij doet dat door bij elke ver-
telling de vraag te stellen: Welk verhaal heeft 
hiermee te maken? Bij ‘God maakt de wereld’ 
wijst hij bijvoorbeeld door naar het verhaal ‘God 
belooft een nieuwe wereld’. Het sterke van ‘Mijn 
Bijbelverhalen’ is dat er ook thema’s aan de orde 
komen die in andere kleuterbijbels niet of nauwe-
lijks te vinden zijn. Er is aandacht voor het Bijbel-
boek Spreuken, de profeet Jesaja, de brieven in 
het Nieuwe Testament, de visioenen in de Open-
baring van Johannes. Vanzelfsprekend nemen 
Jezus zijn dood en opstanding een centrale 
plaats in. En ook niet onbelangrijk: de illustraties 
van Helena Pereze Garcia zijn kleurrijk en passen 
prachtig bij de vertelling. 

Kleutervertelboek van Anne de Vries

Zoals zoveel kinderen in de jaren vijftig ben ik opgegroeid 
met het Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis 
van Anne de Vries. Ik herinner mij dat ik regelmatig erin 
bladerde en de platen bekeek. Talloze vragen had ik hierbij, 
zo zeer zelfs dat op bepaalde momenten mijn moeder dacht: 
‘Stop alsjeblieft met vragen, want ik weet niet meer wat ik 
moet antwoorden.’ Klaarblijkelijk was toen al heel pril de 
interesse voor de theologie aanwezig of is deze mede door 
het Kleutervertelboek ontstaan.  
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‘En Ik zeg u: Bidt en u 
zal gegeven worden’

 
(Lucas 11: 9)

Tekst: Hendrik Jan Zeldenrijk

Jezus doet vaak van die besliste uitspraken. 
Het lijkt net of je er op geen enkele manier 
aan hoeft te twijfelen dat je gebeden ver-
hoord worden. Toch zal ieder gelovig mens 
wel eens de gedachte gehad hebben dat deze 
woorden van Jezus niet waar zijn. ‘Bidt en u 
zal gegeven worden.’ Is dat nu echt waar? 
Soms zeggen mensen tegen mij: ‘Ik bid wat 
af maar het help allemaal niks.’
De vraag naar de onverhoorde gebeden is niet 
zomaar op te lossen. Mensen proberen dat 
wel en komen dan met allerlei verklaringen 
en oplossingen. Er worden dan dingen gezegd 
als: ‘God verhoort wel, maar anders dan je 
had gedacht.’ Of: ‘God verhoort alleen als 
je echt gelooft dat Hij het doen zal.’ Anders 
gezegd: je gelooft dus blijkbaar niet genoeg. 
Zodra mensen verklaringen gaan zoeken voor 
dingen waar ze geen inzicht in hebben, wordt 
er ondanks de goede bedoelingen vaak meer 
verdriet veroorzaakt dan troost gegeven. 
Het is lastig omgaan met mensen die doen 
alsof ze een rechtstreeks lijntje met de Heer 
hebben. De woorden: ‘Bidt en u zal gegeven 
worden.’ zijn ongetwijfeld door Jezus uitge-
sproken om ons moed te geven om te bidden. 
Daar mogen we ons aan vasthouden. De 
vraag van de onverhoorde gebeden lossen 
we niet zomaar even op. Ieder gelovig mens 
draagt die vraag met zich mee. 
Wel kan het goed zijn om onszelf af te vragen 
of het mogelijk is dat wij zelf onze gebeden 
in de weg staan. Deze gedachte wordt ver-
woordt in een anoniem gebed dat ik eens las 
en u graag wil doorgeven: 

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor wat moeilijk was,
ik wilde graag blij leven. 

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet,
mijn last was niet verdwenen.

Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?
Toen hoorde ik deze woorden:

Ik wil je helpen, o mijn kind,
je last mag je mij geven.
Al je zorg neem Ik op mij,
op heel je weg door ‘t leven.

Doch weet een ding, onthoud het goed.
Jouw tobben zal niet baten,
jouw lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten. 

Overdenking

Wat vindt de doelgroep ervan?

Nu zou het kunnen zijn dat alleen ik, een man 
op leeftijd, enthousiast ben over ‘Mijn Bijbel
verhalen’. De doelgroep is echter: kinderen van 
6 tot 10 jaar. Daarom kwam het heel goed uit, 
dat we in de meivakantie het gezin van onze Bra-
bantse dochter en schoonzoon te logeren hadden. 
Aan onze kritische kleinzoon Wilco (bijna 8 jaar) 
heb ik gevraagd om steeds eerlijk te zeggen wat 
hij van de verhalen vindt. Wilco was enthousiast 
en heel geïnteresseerd in de verhalen die hij tot 
dan toe nog niet gehoord had. Zijn zussen Eline 

en Anne reageerden ook positief. We merkten, 
dat de verhalen uitnodigden tot gesprek, o.a. over 
slavenhouder Filemon en zijn weggelopen slaaf 
Onesimus. 
De kinderen waren enthousiast, hun moeder en 
vader ook, evenals hun oma en opa. Wie weet zijn 
er meer gezinnen, die plezier kunnen beleven aan 
‘Mijn Bijbelverhalen’. 

Foto: Jan Oberink
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Wim Beekman bevestigde zijn jonge collega 
Wouter als voorganger in een protestantse 
gemeente. Dat hij daar voorganger wordt, 
is een klein wonder.

Tot voor kort was Wouter de geliefde dominee 
van een baptistengemeente. Vroeger had ik dit 
dan ook niet voor mogelijk gehouden. Jarenlang 
was ik een protestantse dorpsdominee in Fries-
land, en een aantal jaren daarvan zat ik in het 

landelijk kerkbestuur. Baptisten en protestanten 
mengden zich niet in die dagen.  
Er is een kerkelijk verschil: baptisten dopen alleen 
volwassenen, protestanten dopen ook kinderen. 
Verder zijn er cultuurverschillen. Protestanten 
hebben oude kerken en orgels, en de predikanten 
dragen toga’s met liturgische kleuren. Baptisten 
bouwen een bedrijfspand om tot kerkzaal, zingen 
met een band en hun dominees dragen een 
colbert. 
Natuurlijk was ik benieuwd hoe het allemaal zo 
gekomen was. Ik ken Wouter als een vroom en 
vrolijk mens, en een fijne collega. En zijn nieuwe 
gemeente ken ik als een gemeente die openstaat 
voor nieuwe vormen van kerk-zijn die jongeren 
aanspreken.  
In de bevestigingsdienst kreeg Sietske (17) het 
woord. Zij is actief jeugdlid van de gemeente en 
al jaren gitaarleerling van Wouter, die behalve 
dominee ook gitaarleraar is. Het blijken de 
jongeren uit zijn nieuwe gemeente die het alle-
maal in gang gezet hebben.  
‘Wêrom wurdt Wouter net dûmny by ús?’, 
hadden zijn gitaarleerlingen in het dorp zich afge-
vraagd. De gemeente was al een poos op zoek 
naar een herder en de jongeren wilden wel een 
dominee met humor, een staartje in het haar, die 
een waterscooter heeft en nog een goede gitarist 
is ook.  
Van het een kwam het ander. Wat bedoeld was 
als grap, bleek een zaad dat door hen gezaaid 

was. Een van de moeders van de jongeren zat in 
de beroepingscommissie en vroeg wat kerkenraad 
en gemeente ervan zouden denken. En Wouter 
zelf is vervolgens in gebed gegaan en raakte 
ervan overtuigd dat hij zich echt geroepen zou 
voelen, als hij gevraagd werd. 
Vervolgens is toestemming gevraagd aan de 
bevoegde kerkelijke autoriteiten, en de rest is 
geschiedenis. Het zal nog even wennen zijn voor 
Wouter: voorganger zijn in een kerk met al die 
oude tradities. Zoals een klassiek liedboek en vele 
liturgische gebruiken.  
Maar zijn jongeren willen hem helpen. Sietske, die 
hem toesprak, had alvast een passend cadeau. Zij 
gaf hem een rood elastiekje. Op eenvoudige wijze 
maakte zij voor haar nieuwe voorganger een 
verbinding. Tussen blijven wie hij is, en worden 
waartoe hij geroepen is. 
‘Jij gaat, Wouter, geen toga dragen, en dus ook 
geen stola’s in de kleuren van het kerkelijk jaar. 
Jij draagt wel een elastiek om het staartje in 
jouw haar. Vandaag, in een bevestigingsdienst, 
is de liturgische kleur rood. Deze rode mag je nu 
omdoen. Haarelastieken in de overige liturgische 
kleuren doe ik hierbij.’ 
Zo is Wouter aan zijn nieuwe roeping begonnen. 
Onder de koffie vertrouwde een oud-baptisten
gemeentelid me toe: ‘Hij blijft bij dezelfde baas.’

 
ds. Wim Beekman,  

voormalig classispredikant Fryslân
Bron: www.petrusprotestantsekerk .nl/  

Leeuwarder Courant 

Wij feliciteren
Vier leden van onze gemeente vieren in de 
komende weken hun verjaardag: 
Dhr. G.F. Voltman, Landstraat 9, wordt op 25 
augustus 80 jaar; mevr. A.C. Blekkink-Radstake, 
’t Zand 22 E, viert op 26 augustus haar 96e ver-
jaardag; mevr. J. Boelens-Fles, Pater Jan de Vries-
straat 7 is jarig op 27 augustus en wordt 83 jaar 
en mevr. D.B. Bekius-Ypma, Polstraat 6 B, Aalten, 
wordt op 29 augustus 88 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezel-
lige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn. 

Overleden

Overleden op 16 juni 2024: Johanna Dina 
Drenthel-Vreemann in de leeftijd van 92 jaar.  
Op het eind van haar leven woonde ze in Ambt-
huis II. Ze werd geboren in Corle als Hanna van 
het Ganzenhuis, als derde kind en eerste dochter 
van een gezin van twaalf kinderen. Zij is in 
besloten kring begraven op kerkhof Berkenhove.  

Zieken
Gerrit Schokkin heeft twee weken geleden een 
operatie gehad, waarbij een aantal tumoren uit 
de lever zijn weggehaald. Hij hoopt dat hij nu kan 
herstellen, hij heeft antibiotica heeft gekregen.
Alle mensen die ziek zijn of lichamelijke klachten 
hebben, veel sterkte toegewenst. Wij wensen ook 
de mantelzorgers veel kracht toe! Het weekend 
van 27 en 28 juli 2024 hopen we weer Avonmaal 
te vieren in het Ambthuis en in de St. Joriskerk. 
Mag dit Lied, 381:6, iedereen tot troost zijn: 

U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

ds. Ada Endeveld

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR Bredevoort 
tel. 06 - 5313 1832 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN Bredevoort 
tel. 0543-452535 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

College van 
kerkrentmeesters  
Markt 2 A,  
7126 AZ Bredevoort 
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl 
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 06-22 37 02 06

Penningmeester  
kerkrentmeesters 
Johan Eppink, 
Stadsbroek 151,  
7126 CP Bredevoort, 
tel. 06 - 5422 2457  
e-mail: 
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen  
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl 
Bank: 
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543-451257 

Penningmeester diaconie 
Bert Stronks, Misterstraat 
24 A, 7126 CD Bredevoort 
Tel. 0543-451343 
e-mail: 
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 0543-45 19 11

Pastorale raad  
Jolanda te Winkel. 
Tel. 06 - 2353 3499 
e-mail: pastoraleraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543-452804,  
e-mail: hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543- 451503, 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06 - 1365 4190

Vertrouwenspersoon  
Bredevoort  
Dolf Prinsen, Wiersse 6,  
7006 HX Doetinchem, 
tel. 0314-361450 
e-mail: prinsen@xippix.nl

Collectes en giften juni 2024
Kerk

Collectes in de dienst  .    .    .    .    .    .    .  €	 394,95 
Giften via de bank stilte- centrum  .     .    €	 9,50

Diaconie

Collecte noodhulp Oekraïne  .     .     .     .     €	 89,60 
Collecte vluchtelingen Zuid Soedan  .    .  €	 378,67 
Collectes online Zuid Soedan   .    .    .    .  €	 10,00 
Giften gezamenlijk maaltijd   .     .     .     .    €	 208,50 
Giften koffiedrinken  .     .     .     .     .     .     .    €	 68,95 

Rood elastiekje 
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Naast de door voorganger Hans de Vries 
gespeelde en gezongen passende liederen, zullen 
de gesproken teksten als ‘parels voor het leven’ 
kunnen dienen. 
Deze dienst zal speciaal zijn, want Hans de Vries 
stopt met zijn activiteiten als voorganger.
In 1987 is Hans begonnen als preeklezer in de 
Gereformeerde Kerk van Bredevoort.
Na het behalen van zijn bevoegdheid als H.B.O.-
theoloog en het verkrijgen van het preekconsent 
ging hij in verschillende gemeenten voor. Nu 
stopt hij daarmee en gaat zich meer bezighouden 
met muziek want optreden zal hij, zo lang als dat 
kan, blijven doen!

 
Vanaf 1963 speelt Hans de Vries gitaar. In zijn 
geboortestad Delft leerde hij gitaar spelen van 
zijn oom Arie. ’Tom Dooley’ was het eerste 
nummer. Samen met zijn broertje Ben vormde 
hij al snel het duo: ‘The Singing Boys’. Optreden 
tussen de schuifdeuren en op de lagere school 
tijdens het afscheidsfeest! Na verhuizing naar 
Pijnacker (1968) vormden zij met anderen de 
beatband: ‘Nucleair Power’, dat na een paar jaar 
van naam veranderde in ‘Sobath’: een band, die 
covers speelde. In 1975 vertrok Hans als school-
meester naar Aalten, waar hij, als basgitarist 
deel uitmaakte van de band die het ‘Christelijk 
Aaltens Jongerenkoor’ begeleidde. Samen met 
hen maakte hij een E.P. en een L.P..

In 1980 verliet hij, vanwege de afstand, de band 
‘Sobath’. Met andere koren uit Aalten verscheen 
de L.P. ‘Kerstfeest in Aalten’, waarvoor hij de 
tekst van het kerstnummer: ‘Kerst … maar hoe?’ 
schreef.
Gedurende zijn schoolloopbaan als onderwijzer 
bleef de gitaar niet in de hoek staan. Veel feest-
liedjes kwamen uit zijn muzikale hoed.
In 2003 ging hij als gitarist en zanger naar de 
band ‘Sentisix’ in Eibergen. Toen de zangeres van 
die band vertrok, werd Hans leadzanger en slag-
gitarist. De naam werd gewijzigd in ‘Sixty Four’ 
en, na een paar kleine personeelswijzigingen in de 
formatie, is ‘Sixty Four’ een echte ‘jaren ’60-’70-
band’ geworden.
Na zijn pensioen in 2015 ging Hans ook solo 
spelen als troubadour van mooie, fijne en her-
kenbare Nederlandse liedjes en Engelse songs. 
H.A.N.S. is zijn artiesten naam geworden; het 
zijn de eerste letters van de zin: ‘Hans Activeert 
Nu Snaren.’ Na zijn carrière als leerkracht was de 
tijd gekomen om naast ‘voorganger’ in de Protes-
tantse Kerk, erop uit te trekken met gitaar en stem. 
In 2019 verscheen er een C.D. van H.A.N.S. , die 
mede tot stand kwam door ‘Sixty Four’. 

Wat is Prediker eigentijds! Nu ik het bijbelboek na 
lange tijd weer zorgvuldig lees, ben ik aangenaam 
verrast. Wat een verademing: geen preken maar 
hedendaagse filosofie. Interessant, ook als je 
jezelf niet ‘gelovig’ noemt. Een pleidooi voor ‘leef 
in het moment en maak je niet te druk’.
Prediker zegt in een notendop dat alles lucht en 
leegte is. Alles vergaat weer tot stof, alles wordt 
vergeten, er is niets nieuws onder de zon. Dus 
waarom zou je zwoegen? Geniet liever van eten 
en drinken en van elk moment van het leven! En 
heb daarbij ontzag voor God. 

Beter rust dan hard zwoegen

Je zou er somber van kunnen worden of, zoals 
ik, juist opgelucht. Uiteindelijk gaat het om het 
vinden van levensvreugde. Want wat zwoegen 
we altijd hard. Wat doen we ons best om te pres-
teren! Wat steken we veel tijd en energie in beter 
worden, uitblinken, deadlines halen, bewijzen 
dat we het kunnen, concurreren en aan alle ver-
wachtingen voldoen. Prediker zegt: ‘Maar beter is 
één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol 
gezwoeg en najagen van wind.’ (Prediker 4: 6)

Elk moment is waardevol

Is dan alles voor niets? Heeft het allemaal geen 
zin? Dat is in feite wat Prediker zegt. Hij bekijkt 
het van een afstand en zegt: alles wat we doen 
is al eens gedaan. In de hele mensengeschie-
denis gaat alles een keer verloren, niks blijft voor 
altijd bestaan. Maar is dat niet ook een troost? 
We mogen dus genieten van elk moment en elk 
moment is even waardevol. Of je nou een proef-

schrift af hebt gekregen of de luier van je kind 
verschoont. Alles is even waardevol. Als je er maar 
van geniet. (Hoewel de luier dan misschien niet 
het beste voorbeeld is …) 

Les in nederigheid

Het is een les in nederigheid. Denk je dat jouw 
werk de wereld zal veranderen? Misschien even-
tjes of een klein beetje. Maar het is in de afge-
lopen miljoen jaren allang (op soortgelijke 
manieren) gedaan en uiteindelijk zal het weer ver-
geten worden. De aarde draait maar door en alles 
vergaat weer tot stof. Het woord genieten komt 
veel terug in de tekst en je kunt niet ontkomen 
aan zwoegen (werken), zegt hij ook. Dus doe dan 
in ieder geval waar je van geniet!

Voor alles is een tijd

De bekendste woorden van Prediker zijn: voor 
alles is een tijd onder de zon. Is dat niet troos-
tend? Niet alles kan en hoeft tegelijk. Je kunt 
niet tegelijk uitblinken en rouwen. Of zoeken en 
dansen. Wat is nú belangrijk? Daar mag je aan-
dacht aan schenken. ‘Er is een tijd om geboren te 
worden en een tijd om te sterven … Er is een tijd 
om af te breken en een tijd om op te bouwen … 
Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te 
haten. Er is een tijd voor oorlog en een tijd voor 
vrede.’ (Prediker 3: 1-8)

Kwaliteit van leven

Prediker komt met een heel aantal wijsheden 
die opvallend universeel en hedendaags zijn. 
Deze wijsheden zullen de wereld niet redden 
of van werkelijk nut zijn, maar ze kunnen per-
soonlijk kwaliteit van leven geven, jezelf en 
anderen goed doen in het leven van alledag. Hij 
beschrijft zijn persoonlijke zoektocht, zijn desil-
lusie en wat hij heeft ontdekt. Zijn boek is ver-
deeld in thema’s: wijsheid en dwaasheid, alles 
heeft zijn tijd, onrecht en onderdrukking, beter 
samen dan alleen, je beloftes nakomen, rijkdom is 
leegte, Gods inzicht en de vreugde van het leven. 
 
Het bijbelboek Prediker is kort en toegankelijk.  
Ik kan iedereen aanraden het te lezen.

 
Rebecca Schoon,  

theatermaker en columnist

bron: petrus.protestantsekerk.nl

Pareltjesdienst  
op 18 augustus
Op 18 augustus zal in de St. Joriskerk 
op de Markt in Bredevoort om 
9.30 uur een bijzondere dienst worden 
gehouden onder de naam ‘Pareltjes­
dienst’. In boeken, dus ook de Bijbel, 
staan woorden, verhalen, waar je in je 
leven mee verder kunt. 

Prediker: een pleidooi om je niet druk te maken
De bekendste woorden van Prediker zijn: voor alles is een tijd onder de zon.  
Rebecca Schoon vindt dat troostend. Niet alles kan en hoeft tegelijk.
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Harry Peterkamp 
nieuwe koster van  
de Oude Helenakerk
 
In de afgelopen maanden zijn de kerkrent­
meesters op zoek geweest naar een nieuwe 
(hulp)koster. Een werkgroep van kerkrent­
meesters, aangevuld met Ger-Jan Voerman 
vanuit het kerkelijk bureau heeft in de 
afgelopen weken een aantal mooie en 
goede gesprekken gevoerd met verschillende 
belangstellenden. 

 
Vanuit deze gesprekken is Harry Peterkamp in 
de kerkrentmeestersvergadering van 25 juli 
voorgedragen als nieuwe koster. De kerkrent-
meesters hebben met deze voordracht verheugd 
ingestemd. 
Harry Peterkamp is 64 jaar en woonachtig in 
Aalten. De komende weken zal Harry ingewerkt 
worden voor de werkzaamheden in de Oude 
Helenakerk. Hij zal daarvoor ook een aantal dien-
sten draaien samen met de huidige hulpkosters.
Per 1 september gaat Harry zelfstandig aan de 
slag als koster binnen de Protestantse Gemeente 
Aalten. In een volgend KerkVenster zal hij zichzelf 
aan u voorstellen.
Anite Verkerk en Jan-Willem Duenk hebben aan-
gegeven als hulpkoster beschikbaar te blijven.
De kerkrentmeesters zijn blij dat de vacature met 
de benoeming van Harry Peterkamp is ingevuld 
en dat er ook voldoende hulpkosters beschikbaar 
zijn. 
Wij wensen Harry veel plezier en succes in het 
werk als koster binnen onze kerkelijke gemeente.

 
kerkrentmeesters Aalten 

Gebedsgroep 
Elke laatste woensdag van de maand komt om 
19.00 uur een groepje mensen samen in het 
Jongerenhuis, Ludgerstraat 66, om te bidden. 
We leggen voor aan God wat op ons hart ligt. 
Er is altijd genoeg om voor te bidden. 
Even voor half acht sluiten we af. 
Een ieder die mee wil bidden is van harte welkom! 

 
Folkert de Jong

Elizabeth van Deventer 

Bijbelstudie
 
Komend najaar wil ik een keer per maand op 
woensdagavond met een groep gemeenteleden 
enkele Bijbelteksten die op het leesrooster staan 
bestuderen. Hierbij zullen we gebruik maken van 
verschillende methodes zoals contextueel Bijbel-
lezen, tekstanalyse en/of Godly Play. 
Wil je aansluiten? Laat het me dan weten, bij 
voorkeur via de mail. De data bepalen we dan in 
overleg. 

ds. Elizabeth van Deventer 
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl 

strijdvaardig
 
strijdvaardig 
een anker zijn
elke dag
heeft genoeg aan zichzelf
 
anders dan voorheen
lichaamstaal geeft aan
een rustpunt
 
praten en zwijgen
humor en een lach
toonbeeld
 
strijdvaardig
begin van de dag
de Geest overwint
verandering is gaande

 
Riek Aalbers-Hiddink

Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@pgaalten.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 06-13017794 
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Contactadres:  
kerkelijk bureau,  
tel. 0543-473250.

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 06-290 011 10 
e-mail:  
ebekkers@upcmail.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

Mutaties 
Wijzigingen in uw 
gegevens, zoals adres
wijziging, geboorte, 
overlijden, of het aan- of 
afmelden voor de gedrukte 
liturgie, graag doorgeven 
aan het kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitgezonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl 

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Op het kerkelijk bureau ontvangen:

Gift voor de Zending   .    .    .    .    .    .    .  € 	 50,00 
Via Hannie Lievers gift voor de Kerk   .    € 	 20,00 

Via �Gerda Hoftijzer   .     .     .     .     .     .     .    €	 10,00 
Gerda Assink   .     .     .     .     .     .     .     .    €	  20,00 
Joke Luiten  .     .     .     .     .     .     .     .     .   €	 10,00 

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!  

Giften Aalten

Giften PBD
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Weinig rechten

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van 
hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een 
mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, 
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen 
niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in 
Nederland woont, heeft weinig rechten. INLIA 
helpt hen met informatie, advies en scholing 
en stimuleert de zelfredzaamheid van mensen 
zonder papieren.

Schrijnend

Kerk in Actie-partner INLIA (Internationaal Net-
werk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers) biedt hulp aan individuele asiel
zoekers, en ondersteunt en adviseert kerken 
hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. ‘De 
gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn 
voor bepaalde groepen asielzoekers schrijnend’, 
vertelt Helmer Roelofs, coördinator kerkelijke rela-
ties en publieksvoorlichting bij INLIA. ‘Vooral voor 
hen die uitgeprocedeerd zijn en nergens heen 
kunnen. Zij komen op straat terecht, zonder enige 
vorm van overheidssteun of -opvang.’

Partij kiezen

INLIA is opgericht in 1988, een jaar nadat hon-
derden geloofsgemeenschappen in Nederland 
en uit diverse andere Europese landen het zoge-
naamde ‘Charter van Groningen’ ondertekenden. 
Met het tekenen van dit manifest kozen kerken 
partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood, 
en beloofden elkaar steun en solidariteit bij het 
bieden van hulp en opvang in noodsituaties. 
Roelofs: ‘Kerken zien het als hun taak te helpen 
waar geen helper is, ook bij de opvang van vluch-
telingen die nergens anders welkom zijn. INLIA 
werd het bureau om dit soort zaken te regelen, 
namens de kerken.’ Naast de ondersteuning 
van deze ‘charterkerken’ is INLIA een kennis
instituut en vraagbaak voor rechtshulpverleners, 

gemeenten en andere professionals op het terrein 
van asielvraagstukken. 

Namens de kerken

In de jaren dat Helmer Roelofs voor INLIA werkt, 
heeft hij al vele wetswijzigingen en veranderingen 
in het Nederlandse asielsysteem meegemaakt. 
‘Na het jaar 2000 hadden vluchtelingen met 
een afgewezen asielaanvraag geen recht meer 
op zorg vanuit het Rijk. Het gevolg was dat tien-
duizenden mensen per jaar buiten alle voorzie-
ningen vielen. Ze kwamen letterlijk op straat te 
staan.’ INLIA ging namens de kerken in gesprek 
met burgerlijke gemeenten. ‘We maakten samen 
met gemeenten een plan’, vertelt Roelofs. ‘Vaak 
zorgden zij zelf voor een locatie, wij toetsten voor 
ruim 60 gemeenten de dossiers van mensen en 
keken wie er in aanmerking kwam voor opvang. 
Kwam er een sporthal of een bejaardenhuis leeg 
te staan, dan konden gemeenten die plekken 
gebruiken om asielzoekers op te vangen. Wij 
zorgden voor de administratieve en juridische 
aspecten.’

Bed, bad en brood

Sinds 2015 kent Nederland de bed-bad-brood
regeling. Dat betekent dat een aantal gemeenten 
in Nederland - ook wel centrumgemeenten 
genoemd - deze basisvoorzieningen moeten 
regelen voor dakloze mensen zonder papieren. 
INLIA kreeg die taak in de provincie Groningen. 
‘Wij moesten een behoorlijk grote voorziening in 
het leven roepen’, zegt Roelofs, ‘omdat Ter Apel 
binnen onze grenzen ligt, en er dus relatief veel 
asielzoekers in dit gebied verblijven.’ Uiteindelijk 
kreeg INLIA een eigen gastenhuis, via de pilot 
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) voor 
de gemeente Groningen. Ook in Amsterdam, Rot-
terdam, Eindhoven en Utrecht (waarvoor INLIA 
ook de toelatingstoetsingen verzorgt) kwam zo’n 
opvangvoorziening. In Groningen kunnen steeds 
zo’n maximaal 270 mensen zonder papieren 

verblijven. ‘Medemensen voor wie iedere deur 
gesloten is’, zegt Roelofs. ‘We zorgen voor per-
spectief voor de toekomst en werken aan drie 
mogelijke oplossingen: kijken of iemand toch 
nog recht heeft op een status in Nederland, de 
mogelijkheid van een veilige terugkeer naar het 
land van herkomst, of doormigreren naar een 
ander land. Voorwaarde voor toelating tot de 
opvang is dat de gasten meewerken aan een van 
deze drie oplossingen. ‘Het is een doorgangshuis, 
maar het verschilt per persoon hoe lang mensen 
er verblijven. We doen dit omdat we geloven dat 
iedereen recht heeft op een toekomst voor zich-
zelf en voor zijn of haar kinderen, in een land 
waar het veilig is.’

Vrijwilligers uit kerken

In de opvang van INLIA krijgen mensen een 
beetje leefgeld. Ze moeten zelf zorgen voor hun 
eten en drinken. ‘Dat geeft invulling aan de dag’, 
vertelt Roelofs. Daarnaast worden er veel activi-
teiten georganiseerd. Daarbij helpen veel vrijwil-
ligers uit omliggende kerken. ‘Zonder hen zouden 
we dit werk niet kunnen doen’, zegt Helmer Roe-
lofs. ‘Vrijwilligers komen samen met de mensen 
tuinieren, wandelen, fietsen, gaan met ze op zie-
kenhuisbezoek, een uitstapje maken en noem 
maar op. Sommige geven taallessen, en een 
groep studenten komt regelmatig pannenkoeken 
of poffertjes bakken, samen met onze gasten.’

Ter Apel

Maar INLIA doet nog meer. ‘Sinds een half jaar 
verzorgen we ook crisisopvang’, vertelt Roelofs. 
‘Eind augustus 2022 deed burgemeester Schui-
ling van Groningen een beroep op INLIA en de 
kerken. Hij vroeg ons te helpen een bed te bieden 
aan de nieuw aangekomen asielzoekers die bij 
het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten op het 
grasveld lagen.’ INLIA heeft inmiddels - samen 
met kerken - op ruim 60 locaties in heel Neder-
land meer dan 48.000 overnachtingen verzorgd.

Iets betekenen

Roelofs doet dit werk nu ruim 30 jaar. Veel zaken 
- zoals de bureaucratie en een wirwar aan regel-
geving voor asielzoekers - roepen verontwaardi-
ging bij hem op. ‘Dat is - naast mijn geloof - de 
drijfveer om in deze sector te werken. Het is mooi 
om op deze manier iets te betekenen voor de 
‘vreemdeling binnen onze poorten’, een opdracht 
die Jezus zelf aan ons geeft.’ Hoewel niet alle 
problemen kunnen worden opgelost, geven kleine 
individuele successen hoop. ‘Met het werk van 
INLIA kunnen we mensen helpen die nergens 
anders hulp kunnen krijgen.’ 

bron: petrus.protestantsekerk.nl

Mensen helpen voor wie iedere deur dicht is
Uitgeprocedeerd, maar niet terug naar je land kunnen. Wat moet je als bed, bad  
en brood dan niet meer vanzelfsprekend zijn? Bij Kerk in Actie-partner INLIA  
krijgen 270 migranten zonder papieren liefdevolle opvang en perspectief.  
‘Wij helpen mensen voor wie iedere deur dicht is.’

De opvanglocatie van INLIA in Groningen
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De olifant 
Deur: Marijn Kraaijenbrink 
Afbeelding: blogspot.com 

Ik hol van positieve dingen um mi-j hen en haal 
daor as negatief denker meestal wal kracht uut.
Toch word ik in de realiteit negatief evoed as ik 
kiek naor de wieze waorop wi-j in de maatschap
pi-je steeds vaker met mekare umgaot: vervröm-
ding, veuroordelen, stereotypering, onbegrip, 
discriminatie en uutsluting. D’r wordt ovver 
ediscussiëerd, ruzie emaakt of iemand wordt 
lasteg evallen. Dat zee’j op social media, in de 
maatschappi-je, maor zelfs ok in het geleuf en de 
politiek. Men steet snel met een mening klaor, löt 
mekare neet uutpraoten of hef een oordeel ovver 
een gebeurtenis zonder de ander of het geheel 
(de context) in beeld te hebben. Het lik soms of 
iederene argens wat van vindt of mot vinden, ok 
al heb i-j ow d’r neet in verdeept en d’r gin ver-
stand van.

Deur polarisatie staot mensen teggenovver 
mekare en lik het soms of mensen neet meer, 
– god wet hoo – normaal en met een goeie ver-
standholding met mekare mot umgaon. Dat mek 
het neet makkelek, want hoo kö’j tot tevreden-
heid of ovvereenkomst kommen as i-j snel oor-
deelt en neet ens naor mekaars verhaal luustert?
Bi-j het maken van dizze ‘Geleuf ‘t noo maor’ 
most ik denken aan de parabel van ‘De Olifant 
en de blinden’. Het is een stokold en bekend 
soefi-verhaal uut de twaalfde eeuw, die weliswaor 
verschillende versies kent, maor hoo dan ok een 
mooie moraal hef:
Vier blinde keerls uut India maakt veur het eerst 
kennis met een olifant. Zee hadden het dier nog 
nooit ezene of eveuld. Een könning leet deze 
blinde keerls naor de olifant brengen: ene bi’-j de 
slurf, ene bi-j de start, ene bi-j een slagtand en 
ene bi’-j de oren.

‘Ik wil dat jullie iets veur mi-j doot’, zae de kön-
ning teggen de blinden. ‘Jullie mot goed veulen 
an de olifant, zodat jullie mi-j straks könt vertellen 
hoe een olifant d’r uut zöt.’
De vier keerls begonnen te veulen. 
‘Een olifant lik eigenlek nog het meeste op een 
slange’, zae de eerste blinde, den bi-j de slurf was 
neer-ezet.
‘Da’s gaar neet waor!’ reep de tweede. Hie was 
deur de bediende bi-j de start van de olifant 
neer-ezet. ‘Een olifant lik nog het meeste op een 
helter, een touw, met van die stugge heure an het 
uutende.’
De darde blinde den an een slagtand had eveuld, 
was verbaasd. ‘Hebben wi-j het echt ovver 
dezelfde olifant?’ zae hee. ‘Ik heb heel good 
eveuld, maor ik veulden echt helemaol neet iets 
wat op een slange of een touw lek. Nee, een oli-
fant lik nog het meest op een speer.’
‘Wat een onzin allemaole!’ reep den vierden. Hie 
had de oorne eveuld. ‘Een olifant veult net zoas 
een tapijt!’ 

Nao een tiedjen stonden de vier blinden deur 
mekare hen te schetteren. ‘Een slange!’ ‘Een 
speer!’ ‘Neet waor!’ ‘Een tapijt!’ ‘Een helter!’ 
‘Walles!’ ‘Nietes!’ Zee konden het er neet ovver 
eens worden, hoe een olifant d’r uutzag.

De könning stond er samen met zien geleerden 
een hörtjen naor te kieken. Toen vroog de kön-
ning: ‘Beste geleerden, wie van de vier blinde 
keerls hef d’r noo gelieke?’ De geleerden dachten 
evven nao. ‘Allemaole’, zei d’r ene. ‘Gin van allen’, 
vond de ander. De könning glimlachten: ‘Jullie 
maakt zelf ok altied ruzie ovver de vraoge wie 
het beste wet hoo de welt is ontstaon.’, zae hee. 
‘Daormet liekt jullie krek op dizze vier blinden. I’-j 
denkt da’j alles wet, maor eigenlek ken i-j maor 
een heel klein stuksken van de waorheid!’ 

De moraal van het verhaal is dat iederene een 
mening hef en deur mekaar hen pröt, maor nie-
mand het punt van de ander lik te zeene. Umdat 
iedereen een ander deel van de olifant onderzöch, 
hebt ze een totaal ander beeld van de olifant. 
Met alle gevolgen van dien. En dus hebt ze het elk 
ovver een andere olifant dee ze nooit hebt ezene.
Dit verhaal uut de oudheid wordt wal ens 
gebroekt as waarschuwing teggen mensen die 
in een absolute waorheid geleuft of beweert dat 
hun godsdienst ‘den enigen echten’ is. Deur ons 
beperkte inzicht van het geheel kan onze ‘waor-
heid’ töt verkeerde conclusies leiden. Hoo kan een 
mens met een beperkten kennis van de waorheid 
noo verkondegen dat zien versie de enege echte 
versie van de realiteit zol waen? Het is dus good 
te onderzuken hoo anderen argens tegenan kiekt, 
veurdat i-j een oordeel velt.
 
In een uutgebreidere versie van dizze parabel gef 
een wieze geleerde an da’j ok könt zeggen dat 
elke blinde juust een betjen geliek hef. Hee zei: 

‘As jullie gewoon naor mekaar luustert en jullie 
ervaringen met mekare deelt en daorvan leert, zal 
de hele werkelijkheid veur jullie dudelek worden.’
Ik vind het een mooie parabel met een positieve 
visie, den weergöf dat het belangriek is te zuken 
naor verbinding, menselekheid en wederzieds res-
pect. Luusteren naor mekare wat de ander vindt 
of dwarszit en eerst rusteg naodenken, veurda’j 
uutsprekt wat i-j zelf d’r van vindt. Dat betekent 
denken an de gehele olifant en neet alleen een 
deel d’r van. Of het noo geet um dingen in de 
maatschappi-je, geleuf, politiek, een verhaal bi-j 
de verjeurdagsvisite of wat dan ok.
Ik denk dat de welt d’r een stuk mooier van kan 
worden, want gef noo too: zo’n olifant is in het 
geheel en van alle kanten toch een fantastisch 
mooi beest!? 

Geleuf ’t noo maor!
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Tekst en foto’s: Jan Haring

Wie vanuit de Berkenhovestraat de 
Ringweg oversteekt, kan het niet 
missen: de bloemenpracht direct achter 
de boom midden op het grasveldje. 
Wat een kleuren, wat een reclame voor 
de pluktuin van de PGA. Daarachter 
strekt zich nu nog een weelde aan 
witte en gele bloemen uit, maar het 
blauw en geel zijn ook al zichtbaar. 

Klaprozen, korenbloemen, gipskruid, phaselia, 
ze bloeien al of staan binnenkort in bloei. De 
zonnebloemen, laatbloeiers in vergelijking met 
de andere, zullen hopelijk spoedig volgen. Die 
hebben eerst wat warmte en zon nodig. Maar 
voor de bijen, vlinders en vele andere insecten 
belooft het aan de Ringweg weer een lustoord te 
worden. 
Voor het derde jaar op rij lukte het de Werk-
groep Groene Kerk Aalten, in samenwerking met 
de Wildbeheereenheid Barlo en diverse andere 
organisaties, om dit schijnbaar waardeloze 

stukje grond van de kerk om te toveren in een 
bloemenzee. 
De echte pluktuin ligt in het midden, de paden 
er naar toe zijn gemaaid. Daar bloeit helaas nog 
niet zo veel. Hopelijk weten de bloemen de weg 
naar boven, door het vele gras heen, spoedig te 
vinden. Daar is ook wat zonnewarmte voor nodig. 

Het bankje zult u helaas nog even moeten missen, 
het is in het voorjaar plotseling verdwenen. We 
zijn bezig om een nieuw exemplaar te vervaar-
digen. Ondanks deze onvolkomenheden bent u 
weer van harte welkom om wat rond te wandelen 
en een boeketje samen te stellen voor thuis of 
voor iemand die zelf niet meer in staat is om de 
tuin te bezoeken. 

En ook hier geldt: niet het vele is mooi, maar 
het mooie is veel. Denkt u ook aan hen die na u 
komen wanneer u aan het plukken slaat? Het is 
trouwens handig om een schaar of een scherp 

mesje mee te brengen. Dan kunt u de bloemen 
gemakkelijker vlak boven de grond afsnijden of 
afknippen zonder de plant zelf te beschadigen. 

En ja, voor niets viel en valt de regen, gratis gaat 
ook de zon op en kijken mag u zonder kosten. 
Maar we vragen van hen die willen plukken een 
kleine bijdrage in de kosten van aanleg, beheer 
en onderhoud. Het bedrag mag u zelf bepalen. 

Bij de pluktuin vindt u een bordje met een QR-
code. Wanneer u deze scant, ziet u op welke wijze 
u financieel kunt bijdragen. Via het rekening-
nummer dat er bij staat, kan het natuurlijk ook. 
Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die 
betrokken waren en zijn bij de verzorging van de 
pluktuin; jullie hebben weer eer van je werk!

Namens de Werkgroep Groene Kerk Aalten 

Alles bloeit weer langs de Ringweg! Wees welkom!
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Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. Daarbij is 
iedereen van harte welkom.

• Donderdag 15 augustus 
• Donderdag 22 augustus 
• Donderdag 29 augustus 
• Donderdag   5 september

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.30 - 11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

WEL 
KOM

Augustus 2024 
Vrijdag	 9	 Deuteronomium 8: 1-  6 
Zaterdag	 10	 Deuteronomium 8: 7-20 
Zondag	 11	 Marcus 7: 24-30 
 
Maandag	 12	 1 Korintiërs 15:   1-11 
Dinsdag	 13	 1 Korintiërs 15: 12-19 
Woensdag	 14	 1 Korintiërs 15: 20-34 
Donderdag	� 15	 1 Korintiërs 15: 35-49 

Ontslapen van de heilige Maagd
 
Vrijdag	 16	 1 Korintiërs 15: 50-58 
Zaterdag	 17	 Psalm 119: 89-96 
Zondag	 18	 Marcus 7: 31-37 
 
Maandag	 19	 Psalm 119: 97-104 
Dinsdag	 20	 Efeziërs 5: 21-33 
Woensdag	 21	 Efeziërs 6:   1-  9 
Donderdag	 22	 Efeziërs 6: 10-24

 
Vrijdag	 23	 Psalm 119: 105-112 
Zaterdag	 24	 Marcus 8:   1-13 
Zondag	 25	 Marcus 8: 14-21 
 
Maandag	 26	 Marcus 8: 22-26 
Dinsdag	 27	 Deuteronomium   9:   1-14 
Woensdag	 28	 Deuteronomium   9: 15-29 
Donderdag	 29	 Deuteronomium 10:   1-11 
 
Vrijdag	 30	 Deuteronomium 10: 12-21 
Zaterdag	 31	 Zacharia 7: 1-14 
 
September 2024 
Zondag	 1	 Zacharia 8:   1-  8 
 
Maandag	 2	 Zacharia 8:   9-17 
Dinsdag	 3	 Zacharia 8: 18-23 
Woensdag	 4	 Handelingen   9: 32-43 
Donderdag	 5	 Handelingen 10:   1-23a 
Vrijdag	 6	 Handelingen 10: 23b-48

9 - 16 augustus

De doorgaande lezing van het Marcusevangelie 
heeft de Kerk inmiddels bij Marcus 7: 24-30 
gebracht. In de brede schakering van kerkelijke 
roosters komen op deze zondag onder andere 
Deuteronomium 8 en 1 Korintiërs 15 voor. Dat 
grote hoofdstuk van de verrijzenis lezen we hele-
maal, ook omdat het de brieflezing is van Maria 
Tenhemelopneming of zoals protestanten het 
feest noemen: het ontslapen van de heilige 
Maagd (15 augustus). 

17 - 19 augustus

Marcus 7: 31-37 staat weer precies op zijn plaats, 
het is het evangelie dat op deze zondag in de 
Kerk wordt gelezen. Psalm 119, steeds acht verzen 
die in het Hebreeuws telkens met dezelfde letter 
beginnen, het hele alfabet langs, is vooral een 
psalm van het najaar. De poëzie vermenigvuldigt 
de eeuwigheid (het getal acht staat daarvoor 
symbool) met de taal (het alfabet). De psalm 
bezingt onafgebroken de goedheid van Gods 
wetten en wordt hier in de mond van de dove 
en gebrekkig sprekende man uit het Marcus
evangelie gelegd: ‘Hoe zoet zijn uw woorden voor 
mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn 
mond’. 

20 - 22 augustus

In de Kerk wordt de komende zondagen uit de 
laatste hoofdstukken van de Efeziërsbrief gelezen, 
over wat het is ‘het voorbeeld van God’ te volgen.

 
23 - 26 augustus

Marcus 8: 22-26 over de genezing van de blinde 
is de tegenhanger van Marcus 7: 31-37 over de 
genezing van de dove. En precies daartussenin 
zegt Jezus: ‘Jullie hebben ogen, maar zien niet? 
Jullie hebben oren, maar horen niet?’ (vers 18). 
Psalm 119 wordt nu de blinde in de mond gelegd: 
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht 
op mijn pad.’

27 - 30 augustus

In verschillende kerkelijke tradities wordt deze 
weken Deuteronomium 10: 12-21 gelezen als 
achtergrond van Jezus’ omgang met de wet. Met 
‘besnijd uw hart’ wordt het teken van het ver-
bond zowel vergeestelijkt als uitgebreid tot de 
hele mensheid, mannen en vrouwen.

31 augustus - 3 september

Met deze lange redevoering wordt het eerste deel 
van het boek van de profeet Zacharia afgesloten: 
‘Geef de moed niet op’ (Zacharia 8: 13 en 15).

4 - 11 september

In deze lezingen staat Petrus centraal. In Hande-
lingen leren we hem kennen als de apostel van de 
heidenen, in het evangelie is hij een hoeksteen én 
een struikelblok. 

Neem en lees

Foto: Jan Oberink
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Zondag 11 augustus 2024 

	 St. Joriskerk 
09.30 uur:	 Zangdienst 
collecte: 	 Diaconie en Kerk

 
 
Zondag 18 augustus 2024 

	 St. Joriskerk 
09.30 uur:	 dhr. L.H. de Vries, Pareltjesdienst 
collecte: 	 Diaconie en Kerk

 
 
Zondag 25 augustus 2024 

	 St. Joriskerk 
09.30 uur:	 ds. A.G. Endeveld  
collecte: 	 Diaconie en Kerk

 
 
Zondag 1 september 2024 

	 St. Joriskerk 
09.30 uur:	 ds. A.G. Endeveld 
collecte: 	 Diaconie en Kerk

Zondag 11 augustus 2024 
 
	 Oude Helenakerk
09.30 uur: 	 ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst
collecte: 	 Zending en Kerk
 
 
 
Zondag 18 augustus 2024 
 
	 Zuiderkerk
09.30 uur: 	 ds. E. van Deventer 
collecte:	 Diaconie en Kerk
 
 
 
Zondag 25 augustus 2024
 
	 Oude Helenakerk 
09.30 uur: 	 ds. F. de Jong 
collecte: 	 Restauratiefonds en Diaconie
 
 
 
Zondag 1 september 2024 
 
	 Oude Helenakerk 
	 R.K.-viering 
09.30 uur: 	 Hans de Graaf
 
	 Zuiderkerk
10.00 uur: 	� ds. F. de Jong, 

Heilig Avondmaal / 
Regenboogdienst

collecte:	 Missionair werk en Kerk

Zaterdag 10 augustus 2024

Stegemanhof
19.00 uur: 	 ds. P. Speelman

Beth San
19.00 uur:	 mevr. P. Veerbeek

Zaterdag 17 augustus 2024

Stegemanhof
19.00 uur: 	 ds. M.A. Andela-Hofstede

Beth San
19.00 uur:	 dhr. L. Fles

Zaterdag 24 augustus 2024

Stegemanhof
19.00 uur: 	 dhr. B. Brethouwer

Beth San
19.00 uur:	 dhr. L. Fles

Zaterdag 31 augustus 2024

Ambthuis Bredevoort
18.00 uur: 	 �ds. C. Maris
 
Stegemanhof
19.00 uur: 	 mevr. M. Rots

Beth San
19.00 uur:	 ds. D. van der Wal 

Kerkdiensten  
Bredevoort	 

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente: 

- fam. Arentsen, ‘t Slaa 12 
- mevr. Ebbers-Helmink, Tubantenstraat 92 
- �mevr. Brethouwer-Klein Wolterink, 

Aladnaweg 16 a
- mevr. Luiten-Oosterink, Tubantenstraat 82 
- fam. Wechelaar, Geurdenstraat 12
- mevr . Demming, Andromeda 35  
- fam. Westerveld, Parallelweg 5 

Bloemengroet Aalten Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en 
kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kindernevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 
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Zieken
Dhr. Jan van Netten, Ahavestraat 26, is uitbehan-
deld voor kanker. De tijd die Jan en zijn vrouw 
Gerda nog samen hebben, hopen ze goed en 
zinvol in te vullen. We wensen ze daarin kracht, 
sterkte en zegen toe.
Allen die ziek zijn willen we bemoedigen. Som-
migen zijn weer aan de beterende hand en zijn 
daar dankbaar voor. Anderen staat een heftige 
behandeling te wachten of hebben te horen 

gekregen dat er geen genezing of behandeling 
meer mogelijk is. We wensen ze toe dat ze zich 
gedragen, gezien en geliefd weten door God en 
door alle lieve en behulpzame mensen om hen 
heen. God is erbij. Ook in onze diepste pijn, ver-
driet en nood. Psalm 23, die al eeuwen mensen 
heeft bemoedigd, mag ook ons bemoedigen. 

Naar Psalm 23 

Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij door de nacht heen,
Hij is het licht dat daagt.
Hij geeft rust aan mijn onrust,
Hij geeft leven aan mijn dood,
Hij is mij vertrouwd
op vreemde wegen,
een veilige gids.
Waar ik ook moet gaan,
al is het in het duister van de dood,

Hij is bij mij.
Hij is mijn licht.
Hij laat mij niet alleen.
Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij vervult mijn verlangen,
Hij stilt mijn honger
en lest mijn dorst.
Die tegen mij zijn
moeten het aanzien:
mijn herder is de Heer.

(uit: Omgaan met lijden en sterven)

Verhuisd

Mevr. Marja de Boer-Luiten is onlangs verhuisd 
naar Prinsenstraat 1/F in Aalten. We wensen haar 
daar een goede en gezegende tijd toe. 

Hartelijke groeten, 
Anneke Wattel-de Vries

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:

11 aug.	� mevr. J. Soede-Voorneveld 
Dinxperlosestraatweg 92, 7122 JH

12 aug.	� mevr. D.G.H. Klijn Hesselink-Eeltink 
Welinkweg 6/A, 7122 PL

12 aug.	� dhr. W. Hakstege 
Manschotplein 75, 7121 BL

12 aug.	� mevr. J.G. van Beek-Elijzen 
Bocholtsestraatweg 52/A, 7121 GD

12 aug.	� dhr. J.B. Piek 
Buninkdijk 2/A, 7121 LG

12 aug.	� mevr. H. Geurink 
Hogestraat 84/H, 7122 BX

13 aug.	� mevr. H.B. te Lindert-Roelofsen 
Kleine Maote 73, 7123 CN

13 aug.	� mevr. J.C.R. Westrum-Berentsen 
Varsseveldsestraatweg 14/B, 7122 CC

15 aug.	� mevr. H.B.I. Krajenbrink-Kamerhuis 
Ormelstraat 32, 7121 DC

15 aug.	� dhr. J.W. Wiggers 
Trompstraat 2, 7122 VW

15 aug.	� mevr. H.J. Grievink-Wensink 
Akkermateweg 2, 7122 LG

15 aug.	� mevr. G.W. Heersink-Heusinkveld 
Smitskamp 76, 7121 HK

16 aug.	� mevr. H.J. Somsen-Klanderman 
Ludgerstraat 27/02, 7121 EG

16 aug.	� mevr. S. Inja-van der Broek 
Varsseveldsestraatweg 23, 7122 CA

16 aug.	� dhr. R. Prinsen 
Ludgerstraat 82, 7121 EM

17 aug.	� dhr. A. van Triest 
Tubantenstraat 94, 7122 CT

17 aug.	� mevr. A.G. Luiten-Oosterink 
Tubantenstraat 82, 7122 CT

17 aug.	� mevr. G.W. te Brake-Luimes 
Slingelaan 32/A, 7122 AW

18 aug.	� mevr. A.W. Kalf-Nijman 
Molenstraat 8, 7122 ZW

18 aug.	� dhr. T.J. Bouwers 
Willebrordstraat 9, 7121 DR

19 aug.	� mevr. D.G. te Brinke-Kraaijenbrink 
Tubantenstraat 42, 7122 CS

19 aug.	� mevr. B.H. van Beek-Piek 
Geurdenstraat 44, 7122 CG

20 aug.	� dhr. H.W. Eppink 
De Miggelt 27, 7121 HC

20 aug.	� dhr. W. Kämink 
Kruisdijk 18, 7122 JX

20 aug.	� mevr. S.H. ter Haar-Sturris 
Manschotplein 69, 7121 BL

22 aug.	� mevr. J.W. Scholten-Bosman 
Bodendijk 11, 7121 GH

22 aug.	� mevr. G.J. Peppelman-Assink 
Harberskamp 13, 7122 AX

23 aug.	� dhr. D.W. Salemink 
Vellegendijk 9/A, 7122 NN

24 aug.	� dhr. K. Veenstra 
Plein-Zuid 1/A, 7121 EX

25 aug.	� mevr. B.H. Graven-Wassink 
Ludgerstraat 15/02, 7121 EG

25 aug.	� dhr. D.A. Plug 
Jupiter 25, 7122 XM

26 aug.	� mevr. B.H. Korten-Jentink 
Koeweide 112, 7121 EK

26 aug.	� dhr. B.H. Deunk 
Harberskamp 4, 7122 AX

27 aug.	� dhr. J.C. Haring 
Harberskamp 12, 7122 AX

27 aug.	� mevr. A.C. Westerveld-Fles 
Polstraat 10, 7121 DH

28 aug.	� dhr. A.J. Heideman 
Varsseveldsestraatweg 29/D, 7122 CA

28 aug.	� dhr. E.A.G. Albers 
Saturnus 1, 7122 XP

29 aug.	� mevr. G.H. ter Horst-Krieger 
Bongenkamp 75, 7122 TW

30 aug.	� dhr. B. te Brake 
Meiberg 20, 7121 AP

30 aug.	� dhr. H.G. Jansen 
Bredevoortsestraatweg 68, 7121 BK

31 aug.	� dhr. J.W. Kolthof 
Geurdenstraat 53, 7122 CG

  1 sep.	� mevr. J.C. Luiten-Pennings 
Bosweg 1, 7121 KP

  1 sep.	� mevr. B.G. Meurs-Mengerink 
Karel Doormanstraat 8, 7122 WC

  1 sep.	� mevr. J.C. van Eerden-Rutgers 
Zuiderlaan 17, 7122 AC

  2 sep.	� dhr. J. Straaijer 
Kemenaweg 55, 7122 XJ

  3 sep.	� mevr. J.B. Lohuis-Obbink 
Haartseweg 5, 7121 LB

  3 sep.	� mevr. A.J. Grootendorst-Kühn 
Ludgerstraat 21/09, 7121 EG

  4 sep.	� dhr. G.J.W. Lensink 
Vlierbeslaan 50, 7121 BN

  5 sep.	� mevr. G.H.J. Prinsen 
Koopmanstraat 85, 7121 VS

  5 sep.	� dhr. H.C. Prinsen 
Damheideweg 1, 7122 JL

  5 sep.	� dhr. B.H. Wevers 
Varsseveldsestraatweg 14/A, 7122 CC

Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl 

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke.wattel@pgaalten.nl

Anneke  
Wattel-de Vries
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Overleden

Op 31 juli is heengegaan Ina Hoftijzer-Brunsveld, 
tot voor kort wonende aan de Essinkweg 12 in 
IJzerlo (Aalten). Ina Hoftijzer was jarenlang 
actief binnen onze kerk als contactpersoon voor 
de Protestantse Bezoekdienst en als medeorgani-
sator van de kerstmiddagen. Ze zal door velen van 
ons worden gemist, maar vooral door haar echt
genoot Henk en kinderen en kleinkinderen. 

Zieken

Er zijn meerdere mensen ziek in de wijk. Niet 
iedereen wil hier genoemd worden, maar laten 
we bidden voor moed en levenskracht voor allen 
die lijden aan lijf of leven. Mocht u/jij te maken 
hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek 
van mij op prijs stellen, laat dat dan (eventueel 
via de bezoekmedewerker) weten. 

Pastoraat

Door bezoekmedewerkers wordt het motto 
‘Omzien naar elkaar’ vormgegeven. Het is geen 
dagtaak; het gaat om het bezorgen van een 
kaartje bij bijzondere gelegenheden, het rond-
brengen van de attenties voor de ouderen in onze 
gemeente met Kerst en Pasen en in sommige 
gevallen een bezoekje. Mocht je vragen hebben 
over de invulling van het werk als bezoekme-
dewerker, neem dan contact op met mij of met 
iemand van het bestuur van de Protestantse 
Bezoekdienst. 
We zijn nog op zoek naar bezoekmedewerkers 
voor gemeenteleden die wonen op: 

• �Grote Maote nummer 2 t/m 46 (even)  
en 130 t/m 156 (even)

• �Sniedersweide 
• �Keizersweg nummer 64 t/m 90 (even)  

en 79 t/m 115 (oneven)
• �Keizersweg nummer 16 t/m 54 (even)  

en 7 t/m 73 (oneven) (tijdelijk)
 
Voor pastorale vragen kunnen gemeenteleden uit 
bovenstaande secties contact opnemen met een 
van de bestuursleden van de Protestantse Bezoek-
dienst of met Anton Navis of Henk Westervelt. 
Het mailadres van Anton Navis is: antonnavis@
hotmail.com, tel. 06 1350 3521. Het mailadres 
van Henk Westervelt is: e.westervelt@upcmail.nl, 
tel. 0543-466367. 

Vakantie

Mijn vakantie heb ik in Aalten doorgebracht. Het 
weer nodigde niet uit tot een lange vakantie in 
Zweden of Nederland, dus heb ik met de hond 
gewandeld en nieuwe paden ontdekt in de omge-
ving. Verder heb ik me prima vermaakt in mijn 
tuin (onkruid genoeg om te wieden) en genoten 
van de kleurenpracht (met dank aan velen van 
u). Eerder deze week heb ik de eerste pruimen uit 
eigen tuin geplukt en opgegeten. Met de opge-
dane energie ben ik inmiddels weer aan de slag 
gegaan in de gemeente. 

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriend-
schapsverzoeken van gemeenteleden worden 
zonder uitzondering geaccepteerd. 

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een Whatsappberichtje 
sturen of mij mailen. 

ds. Elizabeth van Deventer

Liefde

Waar twee mensen
alles van elkaar weten,
wordt het geheim van de liefde
tussen hen oneindig groot.
En pas in deze liefde begrijpen ze elkaar,
kennen ze elkaar
herkennen ze elkaar volledig. 

En toch, hoe meer ze van elkaar houden
en elkaar kennen in de liefde
hoe meer zij het geheim van hun liefde beseffen.

Het weten heft het geheim niet op
maar verdiept het.
Dat de ander zo dichtbij is,
is het grote geheim.

Dietrich Bonhoeffer

Huwelijksjubileum

Over de liefde gesproken, op 23 augustus zijn 
Gerrit en Ineke Kämink-Meijnen, Lage Veld 24, 
50 jaar getrouwd. Ze zijn diep dankbaar dat zij dit 
heuglijke feit mogen vieren met kinderen, klein-
kinderen, familie, buren en vrienden. We wensen 
jullie samen mooie dagen toe en Gods zegen voor 
de toekomst. 

Overlijden
Op 18 juli overleed, na een lange periode van 
geleidelijke achteruitgang, Gerrit Hendrik Obbink, 
Frankenstraat 87/1. Daarvoor verbleef Gerrit - na 
een beroerte - vele jaren op Pronsweide. Mij her-
kende hij als kleindochter van Hendrik van de 
Hutte, de veehandelaar, die vroeger wel bij hen 
op de boerderij kwam. Gerrit had zich gelukkig 
gevoeld in zijn huwelijk en in zijn werk als boer, 
maar hij kreeg in zijn leven ook vele tegenslagen 
te verwerken. Daarbij zocht hij steun in zijn 
geloof. Ook wilde hij, de laatste keer dat ik op het 
Hoge Veld bij hem was, dat ik een dankgebed uit-
sprak: voor de fijne zorg, voor alles wat er wél was. 
We wensen de kinderen, schoonkinderen, klein-
kinderen en de familie dat zij naast hun dank-
baarheid voor het leven van Gerrit ook getroost 
worden in hun gemis. 

Bezoekwerk
Voor het Lage Veld 1-77 (oneven), 2-80 (even) 
en de Richterinkstraat zijn we nog op zoek naar 
bezoekmedewerk(st)ers. Hebt u interesse, neem 
dan even contact met mij op. 

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er 
andere vragen, neem dan gerust contact op via 
mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werk-
dagen: maandag tot en met woensdag. 
Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u graag dat uw jubileum 
vermeld wordt in KerkVenster, of wilt u dat daarin 
melding wordt gedaan van een geboorte of ver-
huizing, neem dan even contact op met de predi-
kant/kerkelijk werker van uw wijk. 
Wilt u een beroep op mij doen in verband met het 
voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag 

tijdig een telefoontje zodat we onze agenda’s 
op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen 
ben ik doorgaans niet beschikbaar voor het bege-
leiden van een uitvaartplechtigheid. 

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Overleden

Op 28 juli is overleden Niek Noort, Dijkstraat 36, 
in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen zijn zoon, 
schoondochter en kleinkinderen Gods nabijheid 
toe in hun verdriet en gemis. 

Afscheid bezoekmedewerker

In onze sectie 15 B heeft Ria Ploos-van Amstel 
afscheid genomen als bezoekmedewerker. Harte-
lijk dank voor het werk dat je in dit gedeelte van 
onze wijk hebt willen doen! We hebben nog geen 
opvolging gevonden. Mocht er iemand zijn die 
haar taak zou willen overnemen, neem dan gerust 
met mij contact op. 

Hartelijk dank voor de kaarten die mijn vrouw 
Dineke mocht ontvangen na haar beenbreuk op 
23 juni. 
Met een hartelijke groet, 

Hendrik Jan Zeldenrijk 

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl

Predikant 
Hoge Es 6  
7122 ZC Aalten 
tel. 06-10855041 
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl

Elizabeth 
van Deventer

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
netty.hengeveld@pgaalten.nl

Netty Hengeveld

Predikant  
Varsseveldsestraatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

Hendrik Jan  
Zeldenrijk
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Geboorte en doop 

Heugelijk nieuws in onze wijk: op 30 mei 2024 
werd Thomas Adriaan van Eerden geboren. 
De vader, moeder en het broertje van Thomas 
zijn Hermen, Bregje en David van Eerden, Barlose-
weg 1A, 7122 PS Aalten. Ds. Zeldenrijk hoopt 
zondag 11 augustus, in de ochtenddienst in de 
Oude Helenakerk, Thomas te dopen. 

 
Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest, 
want jij wordt gedoopt in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 
Hermen, Bregje en David van harte gefeliciteerd 
met de geboorte en de voorgenomen doop van 
jullie zoon en broertje Thomas. Gods zegen voor 
jullie gezin. 

Ziekte

Op moment van schrijven (12 juli) is dhr. Evert ter 
Horst, Varsseveldsestraatweg 104, opgenomen 
in het ziekenhuis. Evert wacht op een opname in 
Pronsweide ter revalidatie. 
Dhr. Wevers, Varsseveldsestraatweg 14/A verblijft, 
na een ziekenhuisopname, nu in de Bettekamp, 
Kievitstraat 75, 7132 DA Lichtenvoorde.
Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te 
maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek 

zijn beterschap, een voorspoedig herstel, gene-
zing en heling toewensen. Tevens ook moed, 
kracht en doorzettingsvermogen. 
U allen en tevens ook allen die zorg hebben om 
of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare 
nabijheid en zegen. 
Ter bemoediging: NBV Psalm 46:2: God is voor 
ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare 
hulp in de nood. 
Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis 
opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis buiten Aalten verblijven. 

Overleden

Op 12 juli is dhr. Frits Simmelink, Manschotplein 
30, overleden. Frits werd 83 jaar. Wij wensen de 
nabestaanden veel kracht en Gods troost toe in 
dit gemis. 

Woorden van dank voor een gift

Beste mensen van de Protestantse 
Gemeente Aalten Noord-geel, 

Via deze weg willen wij onze hartelijke dank uit-
spreken voor de gulle donatie aan de bewoners 
van het Oosterkerkhuis, hartverwarmend!
De donaties komen altijd ten goede aan onze 
bewoners. Een van de mooie voorbeelden is de 
aanschaf van de duofiets waar medewerkers of 
verwanten samen met de bewoners met veel ple-
zier door Aalten en het prachtige buitengebied 
fietsen.
Ook grotere uitjes zoals met de huifkar naar Erve 
Kots om gezamenlijk pannenkoeken te eten en 
herinneringen ophalen aan het leven op de boer-
derij in het museum is erg fijn.

Maar ook de kleine dingen zijn belangrijk bijvoor-
beeld gezamenlijk naar de markt gaan.
Donaties zoals die van u maken dit mogelijk! 
Hartelijk dank namens de bewoners en het team 
Oosterkerkhuis.

Met een hartelijke vakantiegroet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong
 

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel. �0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wilma.dejong@pgaalten.nl

Wilma de Jong

We weten allemaal dat jaloezie niet zomaar ver-
dwijnt. We staan niet meer te trekken aan een 
stuk speelgoed, maar we kunnen zomaar beheerst 
worden door dat vervelende jaloerse gevoel. Dat 
wat die ander heeft, of doet, of kan, dat wil jij ook. 
Soms blijft het bij een gevoel, soms leidt het tot 
ruzie of verdeeldheid, zoals in de gemeente van 
Korinthe. Bovendien kan het niet alleen dingen 
in je omgeving kapotmaken, maar ook in jezelf. 
Want als je bereikt hebt waarop je zo jaloers was, 
voel je je vaak niet verzadigd. Ondertussen zijn er 
alweer allerlei andere dingen voorbijgekomen die 
je ook graag zou willen hebben of kunnen.

Hoe komen we ervan af?

Paulus voegt daar nog iets aan toe: jaloezie 
en alle ellende die eruit voortkomt, houdt ons 
klein en onvolwassen in geloof. Misschien denk 
je ondertussen aan situaties waarin jaloezie 
leidde tot verdeeldheid en ruzie, misschien 
ook wel in de kerk. Wat kan dat pijnlijk zijn. 
Hoe komen we ervan af, van jaloezie, vooral als 

het zo diep in ons zit, als we er als het ware mee 
geboren worden? Of met de woorden van Paulus: 
hoe kunnen we juist ook op dit punt groeien in 
ons geloof?

Van wie ben ik?

Het antwoord daarop heeft te maken met 
wat Paulus zegt in de Bijbel: ‘God alleen is belang-
rijk.’ En daarbij aan het eind van het hoofdstuk: 
‘U bent van Christus.’ Het gaat dus niet om wie 
ik ben, of wat ik heb, of wat ik kan, in vergelijking 
met wat een ander allemaal heeft of kan. Nee, 
het gaat erom ván wie ik ben. Wie is mijn koning? 
Wie zit er op de troon van mijn leven? Niet ikzelf, 
maar Christus, ik ben van Hem. En dat zet alles in 
een ander perspectief, dat verandert hoe ik mij-
zelf zie en hoe ik de ander zie.

Allemaal gelijk

Toen ik in Malawi in het bijbelvertaalwerk werkte, 
werd één lied vaak gezongen. Het refrein ervan 
luidde: ‘Jezus zal komen, wij zullen knielen en 

Hem aanbidden.’ Bij het zingen van het refrein 
moest je op je knieën gaan zitten. Blijven staan 
was geen optie. Bij sommige bijeenkomsten 
waren belangrijke gasten aanwezig, zoals een 
minister of kerkleiders. Ook zij knielden neer, van 
de meest geleerde minister tot de minst gelet-
terde van het dorp, van degene in het mooiste 
pak tot de armste, in vodden gekleed. Iedereen 
knielde en zat letterlijk met z’n knieën in het stof. 
Dat maakte indruk. Het zette me stil bij het feit 
dat we voor God en in Jezus allemaal gelijk zijn. 

Op onze knieën

Op onze knieën voor zijn troon valt al het onder-
scheid weg. We zijn afhankelijk van dezelfde 
genade, hebben dezelfde hoop en zien uit naar 
dezelfde toekomst. Het heeft me iets geleerd. Als 
we elke dag beginnen, niet op onze eigen troon of 
met een jaloers oog naar de troon van een ander 
maar op onze knieën voor Gods troon, dan veran-
dert er iets. Dan verandert hoe wij onszelf zien én 
hoe we de ander zien. En dan weet ik zeker dat we 
juist daar, laag bij de grond, op onze knieën, gaan 
groeien als volgeling van Christus.

Ilse Visser, kerkelijk jeugdwerker  
in de Marekerkgemeente in Leiden

Bron: petrus.protestantsekerk.nl 

Hoe kom je af van jaloezie?
Jaloezie, je hoeft het een kind niet te leren. Pas zag ik het nog gebeuren:  
de hele kamer lag vol speelgoed en twee peuters stonden te trekken aan  
dat ene ding waarmee ze allebei op hetzelfde moment wilden spelen. 
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Schuilplek
 
De eerste donderdag van de maand op de fiets naar de Oude Helena, het 
regent nog net een beetje. Mijn gedachten gaan naar onze recente fiets
tocht op het Hoge Land in Groningen. Door de weidsheid daar zien we 
al van ver een donkere regenbui aankomen. Met windkracht 5 tegen, zal 
die snel bij ons zijn. We zien een dorpje en besluiten daar een schuilplek 
te zoeken. Net op tijd binnen in een kapelletje kijken we stomverbaasd 
rond. Het is niet een eenvoudig protestants middeleeuws Groninger 
kerkje, maar de kapel voor Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin. Ver-
wonderd kijk ik om me heen: een levensgrote Maria in bruidsjurk, een 
groot altaar achter een hek, nog meer schilderijtjes, allerlei dingen aan 
de muur die te maken hebben met deze pelgrimsplek en gelukkig ook 
het plateau om een kaarsje te branden. Dat doen we. Buiten hoost het. 
Bij deze kapel woont een kluizenaar die we kunnen bellen om te kunnen 
biechten. Een verhaal over een zakdoek die je kan inleveren en dan geze-
gend wordt om aan de volgende pelgrim of kerkganger te geven. Ik merk 
dat ik niet tot stilstand kom, het is een teveel aan visuele prikkels. Toch 
was het een fijne schuilplek.
Het doet me denken aan ‘Onze Lieve Heer op Zolder’, de verscholen kerk 
in Amsterdam voor de katholieken die na de beeldenstorm uit hun kerken 
verdreven waren. Hoog boven in geschakelde woonhuizen is de kerk 
gebouwd. De achtervolgden zijn achtervolgers geworden. In deze tijd 
gebeurt het weer. Aalten kent het verhaal van de onderduikers die tijdens 
de kerkdienst in de Oosterkerk een schuilplek zochten op de zolder. 
Er zijn zoveel verhalen van onderduikers die in de oorlog een plek kregen 
in kerken. Ook later de vluchtelingen die in hongerstaking gingen; toen 
hun asielverzoek werd afgewezen, vonden zij een plek in kerken. Het laat 
zien wat de veelzijdigheid en openheid is van kerken. De openstelling, 
eenvoudigheid en verstilling van de kerkjes op het Hoge Land spreken me 
altijd aan. De oudheid en verbondenheid door de eeuwen heen brengen 
mijn hoofd tot stilte.
In de Oude Helena blijkt dat er geen stilte meer is, dit tijdstip is 
geschonken aan de katholieken voor het ochtendgebed volgens de 
getijden. Even moet ik denken aan de completen bij de monniken op 
Schiermonnikoog, die wij bezochten. Dan overvalt me de vervreemding. 
Het opzeggen van de litanieën is mij vreemd, er is geen ruimte voor mijn 
toegang tot het mysterie dat wij God noemen. Ik zal elders de ruimte, de 
stilte, de gewijdheid moeten zoeken: een andere plek om te schuilen voor 
het wereldse.

Gea Evenhuis 

Schilderij ‘Schuilen’ van Esra Post 

De nooduitgang in de kerk van Midwolda met de tekst:  
‘Dit is de poorte des Heeren  

door de Welcke de rechtveerdige sullen ingaan.’  
 
 
 

Het kapelletje van  
Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin. 
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Gerrit-Jan Wikkerink 
 
 
~ Gert ~ 
 
geboren  
14 mei 1936 
overleden  
20 juni 2024

Gerrit-Jan Wikkerink die in het dagelijks leven 
Gert genoemd werd is geboren op 14 mei 1936 
als zesde kind in een gezin van zeven, met twee 
broers en vier zussen.
Op zeer jonge leeftijd werd Gert en de gehele 
familie geconfronteerd met de zwarte randen 
van het leven door het verlies van zijn vader op 
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Net 
zoals velen van zijn generatiegenoten, vertelde 
hij sporadisch wat over zijn jonge jeugdjaren die 
gekenmerkt zijn door de traumatische ervaringen 
in de oorlogsjaren.
Gert hield van het buitenleven en in het bijzonder 
het boerenleven. Na zijn schooltijd en militaire 
dienst ging hij daarom al snel aan de slag als 
boerenknecht dit deed hij combinatie met studie 
aan de Landbouw Winter School.
Op 6 oktober 1961 trad Gert in het huwelijk met 
Willemien Jentink. Ze gingen wonen in de Heurne 
om daar een typisch klein Achterhoeks gemengd 
bedrijf te beginnen. Een zoon en dochter werden 
geboren en na de verhuizing in 1970 naar het 
Klooster werd het gezin nog verblijd met nog een 
zoon. 
Het boerenbedrijf werd stapje voor stapje uitge-
breid maar naast het boerenleven was Gert actief 
in het verenigingsleven. Kerkelijk werk, buurtver-
eniging en de harmonica- groep ‘Onder de Linde’ 
wat zijn grote passie was.
In de jaren 90 werd zijn vrouw Willemien 
chronisch ziek en veranderde de rol van Gert in 
mantelzorger. Tot op het laatst heeft Gert zijn 
vrouw met veel toewijding en liefde verzorgd. 
Na haar overlijden op 29 september 2021 was 
het voor hem moeilijk om de draad weer op te 
pakken. Gert was meer op zichzelf en zei wel eens: 
‘ Ik bun neet eenzaom moar wal völle allaene.’
In het najaar van 2023 ging Gerts gezondheid 
steeds verder achteruit en meerdere ziekenhuis-
opnames leidden ertoe dat hij steeds afhanke-
lijker werd van hulp.
In z’n laatste levensmaanden werd duidelijk dat 
een opname in Pronsweide onontkoombaar was. 
Hier is hij vanaf 7 juni twee weken liefdevol ver-
pleegd. Gert heeft van al z’n kinderen en klein
kinderen afscheid kunnen nemen en is op 20 juni 
om half twaalf ’s avonds overleden.
Alle kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter 
zullen hem missen.

de familie 

Anna  
Huinink-Siebelink 
 
~ Anna ~ 
 
geboren  
21 februari 1937 
overleden 
10 juni 2024

Een moeder om nooit te vergeten.
 
Moeder is geboren in Miste op boerderij ‘De 
Grever’. Ze was de oudste in een gezin van in 
totaal zeven kinderen. Na haar schooltijd is ze 
als dienstmeisje aan het werk gegaan bij Meenk 
(Rosen). Op het feest van Bargman heeft ze Hen-
drik Huinink leren kennen. Na een verkerings-
tijd zijn ze op 4 juli 1957 met elkaar getrouwd. 
Ze hebben samen tien kinderen gekregen. Door 
noodlottige ongevallen zijn tot ons grote verdriet 
in 1974 Joke en in 1985 Geert overleden. Mede 
daardoor zijn ze altijd erg betrokken en bezorgd 
geweest om hun kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.
Moeder was altijd bezig met al het werk in en om 
de boerderij, zoals het met de hand melken van 
de koeien, aardappels rooien en in de groente
tuin. Naast de huishouding en de verzorging 
van tien kinderen had ze ook de zorg voor opa 
en oma Huinink en oom Albert Slats die bij ons 
in huis woonden. Er waren bergen wasgoed die 
gewassen moesten worden, verder was ze altijd 
druk met ‘sökke stoppen.’ Twee keer in de week 
ging ze met de fiets naar Bredevoort om bood-
schappen te doen. Met overvolle tassen aan het 
stuur kwam ze dan weer de bult op fietsen. 
Naast alle werk ging ze wekelijks met enorm veel 
plezier naar de zang in Bredevoort. Toen de zang 
werd opgeheven ging ze naar de ouderengym in 
Bredevoort. Ook deed ze graag spelletjes zoals 
Jeu de Boules. De laatste jaren ging ze op vrijdag-
middag altijd Rummikub spelen in ‘t Grachthuys. 
Moeder hield enorm van deze gezelligheid.
Februari 2023 is ze na een beroerte opgenomen 
in het ziekenhuis. Helaas kon ze niet meer terug 
naar huis en is ze naar Pronsweide gegaan. Ze 
heeft hier ruim een jaar met plezier gewoond. 
21  februari hebben we als kinderen nog samen 
met haar gegeten ter ere van haar 87e ver-
jaardag. Hier kon ze echt van genieten! 
Maandag 10 juni 2024 is moeder in Pronsweide 
overleden na een kort ziekbed.
Voor uw belangstelling, steun en medeleven na 
het overlijden van onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma en omi willen wij u hartelijk danken.
En zoals Anna zou zeggen: ‘Bedankt veur de 
komst!’

familie Huinink 

Ab Hoefman 
 
 
~ Ab ~ 
 
geboren  
19 april 1934 
overleden  
21 juni 2024

Het leven van Ab Hoefman stond in het teken van 
dienstbaarheid en betrokkenheid. Geboren op 19 
april 1934, groeide Ab op met een sterk verant-
woordelijkheidsbesef en zorg voor anderen, eigen-
schappen die zijn verdere leven kenmerkten.
Zijn leven was gevuld met liefde en inzet voor 
zijn gezin, familie, gemeenschap en kerk. Voor 
Ab was het dienen van anderen niet zomaar een 
taak, maar een manier van leven. Hij liet zijn 
geloof spreken door zijn daden en zijn woorden 
getuigden van betrokkenheid en menslievendheid.
Ab was een steunpilaar voor velen; zijn wijs-
heid en betrouwbaarheid maakten hem tot een 
geliefd raadsman. Vanuit zijn administratie- 
kantoor bood hij hulp bij financiële zaken, maar 
veel mensen klopten ook bij hem aan voor advies 
over persoonlijke levensvragen. Voor iedereen had 
hij een luisterend oor en bemoedigende woorden, 
iets waar velen steun aan hadden. Daarnaast 
zette Ab zich jarenlang in voor de weeksluitingen 
in verzorg- en verpleeghuizen in Aalten en Brede-
voort. Hij vond het fijn om deze bijeenkomsten te 
leiden en zijn bijdragen werden gewaardeerd. 

Ab hechtte veel waarde aan de samenwerking 
tussen de verschillende kerkgenootschappen. 
Samen met anderen begeleidde hij met over-
tuiging het proces van het samengaan van de 
Gereformeerde en Hervormde Kerk. Hij stond ook 
volledig achter de samenwerking met de Katho-
lieke Kerk. Zijn nalatenschap van betrokkenheid, 
dienstbaarheid en toewijding leeft hopelijk voort 
in de gemeenschap van Bredevoort. 
Zijn inzet voor de gemeenschap was ruimhartig 
en onvoorwaardelijk. Ab maakte zich zorgen over 
de verruwing van het maatschappelijke debat 
en de ongemanierdheid binnen de politiek. De 
gewelddadige regimes in de wereld vond hij ver-
schrikkelijk en hij maakte zich zorgen over de 
staat van de wereld.  
Met zijn vrouw Annie stond Ab vaak klaar om 
anderen te helpen, en samen speelden zij een 
actieve rol in de Bredevoortse gemeenschap. In 
2005 verloor Ab zijn geliefde Annie, een verlies 
dat diepe sporen naliet in zijn leven. Ondanks 
deze zware tijd bleef Ab veerkrachtig. Hij droeg 
zijn verdriet als een litteken, maar vond telkens 
weer de kracht om door te gaan en anderen te 
blijven steunen.
Hoewel Ab al jaren leefde met het besef van 
eindigheid, bleef hij krachtig en betrokken. Zijn 
levenskracht en optimisme waren voelbaar tot 
het einde. Ab is nu thuis bij God. Wij zullen in zijn 
geest trouw blijven aan elkaar en aan zijn idealen. 

 
familie Hoefman 

In memoriam
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Frederik Christiaan  
Simmelink 
 
~ Frits ~ 
 
geboren  
16 september 1940 
overleden  
12 juli 2024

Frits werd geboren in Miste op ‘Het Loo’, in een 
gezin van twaalf kinderen, waarvan hij de op een 
na jongste was.
Vrachtwagen rijden was zijn grote passie en heeft 
hij lang met heel veel plezier gedaan.
Hij was een man met het hart op de goede plek. 
Hij hield van plagerijen, was sociaal, maar ook 
eigenwijs.
Hij was altijd bezig en hield van zijn vrijheid.
Zo reed hij vaak rond om Aalten, om allerlei 
mensen te bezoeken. Eerst met de auto, later 
toen zijn gezondheid achteruit, ging met z’n 
scootmobiel, tot dat ook dat steeds minder goed 
ging.
De laatste maanden zat hij veel thuis op z’n 
stoel bij het raam en kon hij iedereen groeten die 
voorbij liep.
Hij kampte al jaren met zijn gezondheid en kreeg 
steeds meer last van zijn geheugen.
Het maakte hem soms moedeloos en verdrietig. 
Hij moest steeds meer inleveren en werd meer 
afhankelijk van anderen.
Gelukkig is opname in een verzorgingstehuis hem 
bespaard gebleven waar hij erg tegen op zag.

familie Simmelink 

Johanna Dina  
Drenthel-Vreemann 
 
~Hanna ~ 
 
geboren  
13 augustus 1931 
overleden  
16 juli 2024

Hanna werd negen jaar voor de oorlog geboren 
als derde kind en eerste dochter van twaalf kin-
deren. Als kind leerde ze mee te werken op de 
keuterboerderij en in het huishouden. Ze stond 
bekend als Hanna van Ganzeman. 
In de oorlog hadden ze zowel Duitsers als onder-
duikers in huis. Het was ook daardoor een span-
nende tijd. 
Voor haar trouwen heeft ze een paar jaar gewerkt 
in ‘t  Woold bij de familie Grievink. Ze had een 
goede band met haar eerste werkgevers. Hanna 
trouwde met Henk Drenthel en ging op de Haart 
wonen. Ze kreeg vijf kinderen: twee dochters en 
drie zoons. 
Op de boerderij was veel werk te doen. Er waren 
varkens, koeien, later schapen. Ook kippen ont-
braken niet en er was een paard. Hanna hield 
van het werk op de boerderij, bloemen kweken 
en buiten leven. Haar familie waardeerde haar 
als liefdevolle moeder, die altijd voor de kinderen 
klaar stond. 
Zij was op jongere leeftijd iemand die graag 
anderen ontmoette. Ze zat op de sjoelclub van 
de Haart, ze zwom graag, ook tegen te artritis. 
Ze zat eerst ook op het koor. Dat was voor de 
dood van haar zoon. Hij overleed bij een voetbal-
wedstrijd. Ze kon niet meer zingen daarna, haar 
stem liet het afweten. Voor het hele gezin was 
het een zware opgave om met Harry’s overlijden 
om te gaan. Liever hadden buren of vrienden het 
er niet meer over. De familie leerde hiervan dat 
het altijd goed is om een ander te vragen naar 
hoe het ermee gaat. Zij hadden dat gemist. Ook 
voor Hanna´s man was het moeilijk om te gaan 
met het verlies. Vaak zei hij dat hij het er hele-
maal niet meer over wilde hebben. Dat bracht 
het verdriet maar naar boven. Hanna vond een 
manier om ermee om te gaan door te praten met 
vrienden en mensen van de kerk. Zo vond ze een 
manier om woorden te geven aan haar verdriet. 
De foto van Harry kreeg een vaste plaats in haar 
kamer. Harry gaf haar altijd fresia’s. Die bloemen 
zijn ook deel van de rouwkaart als herinnering 
van wat Hanna deelde met haar zoon. 
Toen Hanna ouder werd, overleed haar man en 
zij bleef naast haar dochter Ina wonen. Dat was 
voor beiden een manier om haar op haar oude 
plek te laten wonen. 
De kleinkinderen kwamen graag op bezoek en ze 
nam altijd tijd voor hen. Het was opvallend hoe 
ze opleefde door de aanwezigheid van de achter
kleinkinderen. Een paar dagen voor haar over-
lijden waren zij nog bezoek.

 
Ada Endeveld 

Gerrit Hendrik  
Obbink 
 
~ Gerrit ~ 
 
geboren  
13 april 1938 
overleden  
18 juli 2024

Gerrit van ‘De Brasse’ was de eerstgeboren zoon 
van Jan en Dina Obbink. Later werden zijn broer 
Henk, zus Siny en zus Riny geboren. 
De lagere schooltijd heeft pa, als de oorlogs-
situatie het toeliet, doorgebracht op de Stege-
manschool. Na de lagere school ging pa naar de 
lagere landbouwschool in Aalten en daarna naar 
de middelbare landbouwschool in Winterswijk.
Zijn levenlang vertelde hij over zijn militaire 
diensttijd. Kende de namen van zijn zaalgenoten 
nog. Hij hield niet van schieten. Gelukkig werd pa 
ingedeeld bij de hospikken en leerde hoe hij een 
spuit moest geven. Dat kwam later goed van pas 
bij de verzorging van de koeien. Pa hield van het 
boerenleven. Midden jaren 70 nam hij de boer-
derij over. 
Zijn vrouw Gerda Groot Nibbelink leerde hij 
kennen toen ze bij dezelfde boer in dienst waren. 
Op 11 mei 1973 zijn ze getrouwd in Dinxperlo.
In februari 1975 werd Evelien geboren. In april 
1977 verloren ze na een vroegtijdige bevalling 
hun tweede kindje, een meisje. In september 
1978 werd Hans geboren. Gerbert werd geboren 
in december 1980.
In de zomervakantie gingen we als gezin een 
dagje uit naar een pretpark. Later gingen we ook 
op vakantie binnen Nederland. 
Pa was een man die vooral zijn eigen gang ging. 
Jarenlang heeft hij tegenslagen samen met 
mama overwonnen. Toen zij in 1993 ziek werd 
kon dat niet meer.
Op 26 augustus 1999 stierf mama.
Pa had al eerder gezien dat zijn kinderen geen 
belangstelling hadden voor de boerderij en hij 
verkocht de boerderij. Pa kreeg een nieuwe relatie 
en trok bij haar in. Toen deze relatie eindigde 
kocht pa een seniorenwoning in Aalten.
Pa was een trotse opa van zijn twee kleinkinderen, 
Mette en Stach.
In juli 2014 kreeg pa een herseninfarct. Via het 
ziekenhuis belandde hij op Pronsweide en bleek 
dat hij niet meer zelfstandig kon wonen. In de 
jaren daarna heeft pa steeds meer in moeten 
leveren, zowel lichamelijk als mentaal. Op Prons-
weide genoot hij van de activiteiten en zat graag 
in het Grand Café. Tot op het laatst smaakte het 
eten hem goed en genoot hij, het liefst samen, 
van een ijsje, chocolaatje of broodje kroket. 
Afgelopen januari is pa verhuisd naar de PG-
afdeling van het Hoge Veld. Op donderdag 18 juli 
2024 is hij rustig en in het bijzijn van Gerbert en 
Evelien weggegleden. 

kinderen Obbink 
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Niemand die rouw zo goed begrijpt als 
diegenen die het hebben meegemaakt

Wanneer je een groot verlies lijdt, omdat iemand 
die je heel dierbaar is overlijdt, begint een periode 
van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven 
gaat door, maar voor jou is het lastig de draad 
op te pakken zo zonder degene die je liefhebt. 
Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw 
zo goed begrijpt als diegenen die het zelf hebben 
meegemaakt. Daarom zijn Willem, hart voor 
levensvragen en de Protestantse Gemeenten in 
Aalten, Bredevoort en Dinxperlo met een rouw
begeleidingsgroep gestart.
In zes bijeenkomsten delen we met elkaar wat ons 
bezighoudt, aan de hand van een aantal thema’s. 
Natuurlijk zijn de rouw en het verdriet na afloop 
van deze bijeenkomsten niet voorbij, maar hope-
lijk kun je doordat je de ervaringen hebt gedeeld 
met lotgenoten, ook iets bruikbaars meenemen 
voor je verdere leven.
De eerste maanden van het rouwproces is er 
naast de heftige emoties, vaak ook nog van alles 
te regelen. Meestal kom je na een maand of drie 
in een andere fase terecht, waarbij het praten 
met mensen die hetzelfde meemaken, heel hel-
pend kan zijn. Daarom is het advies om pas aan 
een groep deel te nemen, als het overlijden langer 
dan drie maanden geleden is.

In september starten er weer nieuwe rouwbege-
leidingsgroepen in de gemeente. 
 
Bij voldoende opgave zal er ook een groep starten 
specifiek voor nabestaanden van mensen die 
door zelfdoding zijn overleden.
 
De eerstvolgende (algemene) groep  
zal starten op:

Dinsdag 10 september 2024

Vervolgdata:  
dinsdag 1 en 22 oktober, 12 november en 
10 december 2024 en 7 januari 2025.

Tijd

De bijeenkomsten starten steeds om 15.30 uur 
en duren tot ca. 17.30 uur.

Locatie

’t Koppelhuis, Markt 2A in Bredevoort

Groepsbegeleiders

Anne van Voorst en Ada Endeveld  
van de Protestantse Gemeente  
en Willem, hart voor levensvragen.

Aanmelden

Bij Willem, hart voor levensvragen,  
via e-mail: info@willemlevensvragen.nl  
of tel. 0900-7770077. 
Of vul het contactformulier in op de website: 
www.willemlevensvragen.nl

Hoe zien de bijeenkomsten eruit?  
Welke thema’s delen we met elkaar?

De bijeenkomsten vinden om de drie weken 
plaats.

Eerste bijeenkomst: Kennismaking

We maken kennis met elkaar en met de geliefde 
die er niet meer is door verhalen te delen. Vragen 
als ‘wie ben jij en wie mis je?’ staan centraal. 
Daarnaast is er ruimte om te vertellen wat jou is 
overkomen.

Tweede bijeenkomst: Het afscheid

We spreken met elkaar over hoe het afscheid was. 
Hoe is dat vormgegeven? Met een kerkdienst? Bij-
eenkomst? Crematie of begrafenis? Welke muziek 
klonk? Welke rituelen waren of zijn daarin belang-
rijk? Hoe kijk je erop terug? Wat was moeilijk, wat 
was troostend?

Derde bijeenkomst: Wat is rouwen?

We spreken met elkaar over hoe het is om iemand 
verloren te hebben. Er wordt ook uitleg gegeven 
over wat rouwen is, welke vooroordelen er zijn 
over rouwen. Daarnaast is er aandacht voor de 
emoties die je hebt. Wat vind je daarin lastig? 
Wat is ook goed?

Vierde bijeenkomst:  
Periode na het afscheid tot nu (deel I)

We spreken met elkaar over welke gevoelens er 
nu nog leven. We halen herinneringen op aan 
wie we missen. Wat wil je bewaren? Wat moet je 
loslaten?

Vijfde bijeenkomst:  
Periode na het afscheid tot nu (deel II)

We spreken met elkaar over wat jouw leven nu zin 
geeft. Waar haal je kracht uit? Hoe leef je door? 
Welke symbolen of rituelen zijn daarbij helpend? 
Wat heb je nu nodig? 
De inhoud van de vierde en vijfde bijeenkomst 
kan enigszins wijzigen, afhankelijk van wat er in 
de groep naar boven komt.

Zesde bijeenkomst: Afronding 

Tijdens deze bijeenkomst spreken we over hoe 
jij je hebt aangepast aan de nieuwe situatie en 
hoe de overledene daarin een plek heeft. Dit doen 
we aan de hand van het maken van een collage.  
Deze bijeenkomst sluiten we af met een geza-
menlijke maaltijd. 

Rouwbegeleidingsgroep DOORleven & doorLEVEN

Het verweven van het verlies  
van iemand die je lief is

Het verweven van
het verlies van

 iemand die je lief is 

Rouw-
begeleidings-

groep 

DOORleven
&

doorLEVEN

Voor wie? 
Iedereen die langer dan drie maanden
geleden een geliefde heeft verloren, is
welkom. Je hoeft geen lid te zijn van de
Protestantse Gemeente of jezelf als gelovig
te zien om deel te nemen. 

Per groep kunnen 6 tot 8 mensen deel-
nemen.

Door wie?
Een groep heeft twee begeleiders. Zij zijn
afkomstig van Willem, hart voor levens-
vragen en van de Protestantse Gemeente. 

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan je
deelname.

Aanmelden
Als je interesse hebt om deel te nemen, kun
je dit doorgeven aan Willem, hart voor
levensvragen. Dat kan via e-mail:
info@willemlevensvragen.nl of via telefoon-
nummer 0900 - 77 70 077. Je kunt ook het
contactformulier op de website
www.wilemlevensvragen.nl invullen. 

Zodra er een groep van start gaat, ontvang
je dan een uitnodiging om deel te nemen.
 

De rouwbegeleidingsgroep is een initiatief
van Willem, hart voor levensvragen en de
Protestantse Gemeenten in Aalten en
Dinxperlo, ondersteund door gemeente
Aalten.

De rouwbegeleidingsgroep is een iniatief van Willem, 
hart voor levensvragen en de Protestantse Gemeenten 
in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo, ondersteund  
door de gemeente Aalten.
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Hallo allemaal
 
Als we nu naar het nieuws kijken, is er zoveel ellende in de wereld.
Soms lijkt het of het alleen maar erger wordt.Dit kan veel zorgen en angsten geven.Of veel verdriet en het gevoel dat je machteloos bent.

Wat mij dan helpt is mijn blik gericht op Jezus houden, dit is niet altijd makkelijk en mij lukt dit ook niet altijd.
Verder is het zomer en mogen we uitrusten en genieten, dit moet ik soms ook nog leren,  wil dan te veel doen terwijl ik ook mag genieten.Nog een hele fijne zomer gewenst.

Gods zegen

Henrike Jentink

 

COLOFON
KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en 
de Protestantse Gemeente 
Bredevoort. Het verschijnt 
elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
KerkVenster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatselijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende licht 
van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge- 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Kerk
straat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Eindredactie:  
Leni Franssens, 
Ada Haasnoot,  
Johan Scholl,  
Theo van der Werff. 
Redactieleden:  
Joke Bremmer, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl

Financiën 	  
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten en 
Bredevoort kunnen een post
abonnement op KerkVenster 
nemen. De abonnements

kosten bedragen € 55,00 
per jaargang. Giften kunnen 
worden overgemaakt op 
bankrekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging	 
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributiecommissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543-476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving	  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06 - 2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk 	  
Senefelder Misset, Doetin-
chem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
6 september 2024.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te worden 
aangeboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte bestanden (jpeg, 
etc.) aanleveren. Uiterste 
inleverdatum kopij per  
e-mail is dinsdag 27 augus-
tus 2024 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2024 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
Kerkstraat 2.
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Verenigingen

’t Praothuusken 
Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 
17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk

Voor alle senioren uit Aalten

Op 28 augustus hopen we u allemaal weer terug 
te zien bij ’t Praothuusken en misschien ook nog 
wel nieuwe gasten.
We starten dan met een spelletjesmiddag zodat 
er ook genoeg tijd is om bij te praten na een 
lange zomervakantie.
Op 4 september hebben we iemand uitgenodigd 
van de Stichting Marke Vragender Veen. Hij komt 
met foto’s en verhalen over een uniek stukje 
natuurgebied.
 
Voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag met 
Dien Scholten, tel. 0543-476042. 
 
Namens de werkgroep,

Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,  
Dien Scholten, Jolanda Wevers 

Joods Leerhuis Aalten
Op maandag 9 september start 
het nieuwe cursusjaar van het 
Joods Leerhuis.

We vervolgen onze lessenserie over de Joodse 
feestrollen met het boek Ruth, dat verbonden 
is aan Sjevoet, de vijftigste dag na Pesach. Het 
is het feest van de gave van de ‘Woorden ten 
leven’ op de berg Horeb. Niet zomaar wordt 
op dat feest het verhaal van Ruth gelezen, 
want er is een onlosmakelijke band tussen het 
Woord en brood. 

De cursus wordt gegeven in een zaal van de 
Zuiderkerk eenmaal per maand, op maandag
middag van 14.30-16.30 uur. De bijeenkom-
sten worden geleid door dhr. Henk Vis. 
De kosten bedragen € 65. 
De cursusdata zijn: 9 september, 7 oktober, 
4 november, 2 december, 6 januari, 10 
februari, 10 maart en 7 april. 

Nieuwsgierig geworden? 

Kom gewoon eens langs. Voor inlichtingen: 
Fop van Wijk, tel. 0543-538567 
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Vakantie vieren?!
 
Het is vakantie! Of we nu thuis blijven of (ver) weg 
gaan. Even geen school en volop genieten van de vrije 
dagen. Lekker buiten zijn of juist knus binnen. Actief 
bezig zijn of lekker luieren. Alleen of met familie of 
vrienden. Thuis, in het bos, aan zee, in de bergen, in 
een dorp of stad, op (kerk)kamp … Vakantie vieren 
doet iedereen op zijn of haar eigen manier. Hoe vul jij 
je vakantie het liefst in? 
Best grappig eigenlijk … vakantie vieren … 
Wat valt er te vieren in jouw vakantie? Misschien 
vind je het leuk om een vakantiedagboekje bij te 
houden zodat je later nog eens terug kunt kijken wat 
je allemaal gedaan, gezien en beleefd hebt? 	  
Op deze Andersumme vind je een voorbeeld van een 

bladzijde uit een vakantiedagboekje. Je kunt die 
invullen maar je kunt hem ook gratis downloaden 
via https://cecielmaakt.nl/vakantieboek-printable-kids-
travel-journal/ . 
En misschien heb je zelf nog wel ideeën hoe je een 
vakantie(dag)boek kunt maken. Of misschien een 
vakantieschatkist? Of … Er zijn vast nog meer 
leuke ideeën te bedenken, of op internet te vinden.
Het versje en de plaatjes hiernaast komen bijvoor-
beeld van https://www.geloventhuis.nl/. Hier staan nog 
meer leuke versjes en verhalen, maar ook knutsel- 
en doe-ideeën en veel meer. De moeite waard om 
eens te bekijken! (bijvoorbeeld op een regenachtige 
vakantiedag en/of als je je verveelt ( :-(  )  
 
Ik wens je van harte toe dat jouw vakantie voelt als 
vieren ! Fijne vakantie!

www.cecielmaakt.nl

Na regen komt zonneschijn

Heb je dat weleens, dat je écht niet blij kan zijn? 
Dat je boos of bang bent of verhípt van de pijn?  

Zeg dan maar heel zachtjes dit ene refrein: 
’t zal overgaan, na regen komt zonneschijn! 

Vind jij dat nou ook: het journaal is echt niet fijn. 
Alsof er nooit iets leuks gebeurt, alleen maar chagrijn. 

Denk dan aan iets vrolijks in je eigen brein … 
zie je wel, na regen komt zonneschijn! 

God zorgt dat de dingen steeds in evenwicht zijn 
door wonderlijke wetten in het groot en in het klein. 

Hij werkt eraan vanachter een geheim gordijn, 
als ‘n lieve vader wil Hij dat wij veilig zijn. 

Geloof het maar: na regen komt zonneschijn!

En als de zon te heet is en je kunt er niet meer tegen … 
geloof dan maar: na zonneschijn komt ook weer regen.

 
2024 Marjet de Jong


