
1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT      23e JAARGANG NR. 12  •  VRIJDAG 21 JUNI 2024

kunstzinnigaaltenKunst-Zinnig-Aalten



2

Wat waren we verrast door zo’n grote hoe
veelheid aanmeldingen en de enorme varië
teit aan inzendingen! Het is een prachtige 
expositie geworden, die uitgenodigd heeft 
tot mooie, inspirerende, ontroerende, ver
trouwelijke gesprekken. En dat was precies 
de bedoeling van het hele project: elkaar op 
een andere manier uitnodigen om in gesprek 
te komen over wat er werkelijk toe doet in 
ons leven, wat ons gaande houdt. Daarom 
vonden we de begeleidende teksten bij de 
inzendingen ook zo waardevol. Met toe
stemming van de kunstenaars plaatsen we 
hier een willekeurige greep uit wat er zoal is 
genoemd. 
De deelnemers zijn inmiddels uitgenodigd 
voor een gespreksbijeenkomst, om zo met 
elkaar door te praten over wat ons inspireert 
in het leven. 
Kunstenaars, koster Arjen, vrijwilligers, bezoe
kers, iedereen die op welke manier dan ook 
bij dit project betrokken is geweest: heel 
 hartelijk dank! 

de werkgroep,
Jan van Eerden, Heidi Ebbers,  

Anneke Wattel en Netty Hengeveld 

Kunst-Zinnig-Aalten 2024
Foto-impressie Kliederkerk Foto’s: Jan Oberink

Foto’s en ontwerp voorpagina:  
Ben Lammers 
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Verslaving
door ds. F. de Jong

 
Een van de heftigste zaken waar een gezin 
mee te maken kan hebben is verslaving, of het 
nu een ouder of kind betreft. Lange tijd was 
mijn ervaring hiermee meer theoretisch dan 
praktisch, maar in het werk van predikant en 
door ervaring in familie en vriendenkring kan 
het zomaar de kop opsteken, heb ik gemerkt. 
Plotseling tref je een huis aan waar het een 
bende is, in een hoekje lijntjes met poeder 
liggen en de zon niet meer schijnt. Letterlijk 
en figuurlijk.
Een misverstand dat vaak te horen is over ver
slaving is het idee dat iemand het ‘gewoon’ 
kan laten staan. Het is dan een ‘keuze’ om al 
dan niet dat glas bier te pakken of dat lijntje 
coke te leggen. Het is dan vooral een moreel 
probleem: als je een goed mens bent, kies je 
toch anders? Dan kies je toch voor de mensen 
om je heen en voor jezelf? Zeg gewoon nee …
Als het zo simpel was, was het geen verslaving. 
Tegenwoordig wordt het door professionele 
behandelaars meer gezien als een ziekte. De 
onmogelijkheid om de drugs te laten liggen 
of het glas te laten staan is nu juist de kern 
van het probleem. Het ‘beloningssysteem’ in 
onze hersenen zelf verandert door verslaving. 
Dat wil zeggen dat je hersenen nog gevoe
liger worden voor het stofje in je hersenen dat 
wordt aangemaakt als je iets doet waar je je 
goed door voelt; dopamine. Je lichaam ver
andert, je behoefte neemt toe. En er lijkt geen 
einde aan.
Tegelijkertijd zijn er ook behandelaars die het 
liever niet over een ziekte hebben, want dat 
zou kunnen betekenen dat je er niets aan kunt 
doen. Gelukkig is er met goede hulp, inzet en 
hoop veel te bereiken. De verslaving hoeft niet 
je hele leven voor altijd te tekenen. Hoe erg 
het ook is, je bent niet je verslaving.
Vanuit mijn geloof zeg ik zelfs: zelfs als je 
verslaafd blijft, bén je niet je verslaving. Wat 
je bent, in de kern, is een geliefd kind van 
God. Verslaving ontstaat vaak waar je je niet 
geliefd voelt, om wat voor reden dan ook. 
 Verslaving heeft een oorzaak die vaak genoeg 
te maken heeft met omstandigheden waar de 
verslaafde weinig aan kon doen. Dat is ook de 
reden dat dit bekende gebed wereldwijd gere
geld gebruikt wordt bij de Anonieme Alcoho
listen. Een gebed dat past bij verslaving, en 
waar naar mijn mening veel mensen wat aan 
kunnen hebben, waar je ook mee te maken 
hebt.

God, schenk me kalmte om te aanvaarden  
 wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen  
 wat ik wel kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien. 

Overdenking

Een greep uit de begeleidende  
teksten bij de kunstwerken 
 
Wij zijn de bijzondere connectie tussen de aarde, 
die leven ondersteunt, en de ‘creatieve energie’ 
die het denkende leven voedt, omhult, inspireert. 
De ‘creatieve energie’ die we niet kunnen zien, 
noch bewijzen, maar die is en die we kunnen 
ervaren in de liefde. Daar waar we in staat zijn de 
liefde uit te dragen, voldoen we aan Zijn beeld.

Heleen Veerbeek
 
De dauw als een teken van zegen,  
wat is dat mooi om te weten!  
Bij het wakker worden, kunnen we de gordijnen 
openschuiven en zien dat God ons zegent. 

Ben Lammers
 
Het land achter de sterren
Zon en maan, jij en ik
Wijs mij het pad
Zonder achterom te kijken … 
‘Gaandeweg steeds meer de Verbinding ervaren 
tussen Natuur, (mede)Mens en het Goddelijke …’ 

Ankh Gussinklo

Zoek
naar wat er is
en geloof er in. 
het komt goed,
we kunnen het samen 
en we vertrouwen 
elkaar. 

Gera Reiling
 
een ieder gaat immers 
zijn eigen weg naar het Licht

Hans Hendriks

Het is nog nooit, nog nooit, 
zo donker e west 
of et wordt altied weer lecht.

Rikie Berendsen
 
Als je de stilte toe kunt laten, ontstaat er ruimte 
en liefde en komen er antwoorden. 

Ida Wisman

Leven vanuit de geborgenheid ontsproten.
Wim Tolkamp

Wij, schakel in een groter geheel
van generatie op generatie
tot in eeuwigheid.

Ineke Nijman
 
Ben niet alleen
Met allen om mij heen. 

Willemien Kemink  

Jij gelooft ergens in. 
Iedereen gelooft ergens in, 
tenzij hij een heel saai iemand is  
en dat ben jij niet. 

Uit de kindergroep van Heidi Ebbers
 
We zijn allemaal uniek en verschillend maar toch 
een.

Christa Lensink
 
Maar je staat er niet alleen voor. Er zijn mensen 
die je kennen, die om je geven, die van je houden. 
Jouw kruis is ook hun kruis. Dat zie je in hun ogen. 
(Bron: Vrij vertaald naar Leo Dortants - 
De Kruisweg, statie 4). 

Kristie Legters

Voor alle Oekraïners hebben deze twee jaar zeer 
grote veranderingen in het leven gebracht.  
Velen zijn als bomen ontworteld en proberen 
in een nieuwe realiteit te blijven leven ...  
De tijd verstrijkt, er verandert veel,  
het leven gaat door...

Olga Yunnikova
 
Het leven is een reis vol ontmoetingen, 
verrassingen en vertrouwen. Mensen hebben  
een verleden, heden en toekomst. 

Willy Balke-Wevers
 
Het is een fijn idee dat er iemand over je waakt. 
We kunnen allemaal goede herders zijn  
en omzien naar elkaar. 

Ageeth Nieuwendijk
 
God heeft, volgens mij, de mens vele talenten 
gegeven. Het ontvangen en geven van liefde voor 
elkaar; de kracht om elkaar bij te staan in verdriet 
en nood; blij en verwonderd te zijn over de mooie 
dingen die we ontdekken en ervaren; trouw en 
loyaal te zijn voor familie, vrienden, maar ook 
voor onbekenden die ons pad kruisen.

Annet Verdonk
 
In de cirkel van het leven 
weven mensen 
rondom ons 
onzichtbare netten van liefde 
en verbindingslijnen met God 
die ons dragen 
wanneer we zwak zijn 
en samen met ons zingen 
als we sterk zijn. 

Anite Verkerk
 

Van deze zondag zijn meer foto’s 
 ontvangen, zie hiervoor de website:  

www.kerkvenster.nl 
 
Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,  
toen heb ik jou gedragen. 

De bewoners van het Oosterkerkhuis
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Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 054353 88 48
predikant@ 
pknbredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pknbredevoort.nl 
email: boekhouding@ 
pknbredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR Bredevoort 
tel. 06  5313 1832 
email: voorzitter@ 
pknbredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN Bredevoort 
tel. 0543452535 
email: scriba@ 
pknbredevoort.nl

College van 
kerkrentmeesters  
Markt 2 A,  
7126 AZ Bredevoort 
email: kerkrentmeesters@
pknbredevoort.nl 
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 0622 37 02 06

Penningmeester  
kerkrentmeesters 
Johan Eppink, 
Stadsbroek 151,  
7126 CP Bredevoort, 
tel. 06  5422 2457  
email: 
cvkpenningmeester@
pknbredevoort.nl

College van diakenen  
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
email: diakonie@ 
pknbredevoort.nl 
Bank: 
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543451257 

Penningmeester diaconie 
Bert Stronks, Misterstraat 
24 A, 7126 CD Bredevoort 
Tel. 0543451343 
email: 
cvdpenningmeester@
pknbredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 054345 19 11

Pastorale raad  
Jolanda te Winkel. 
Tel. 06  2353 3499 
email: pastoraleraad@ 
pknbredevoort.nl

Jeugdraad  
email: jeugdraad@ 
pknbredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543451824 
email: ledenregistratie@ 
pknbredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543451824 
email: boekhouding@ 
pknbredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543452804,  
email: hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 062750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543 451503, 
email: koppelhuis@ 
pknbredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Marjon Radstaak, 
tel. 062750 4112, 
email: stjoriskerk@ 
pknbredevoort.nl

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06  1365 4190

Vertrouwenspersoon  
Bredevoort  
Dolf Prinsen, Wiersse 6,  
7006 HX Doetinchem, 
tel. 0314361450 
email: prinsen@xippix.nl

Wij feliciteren 

Onze felicitaties gaan naar dhr. J.J. Jansen, Kloos
terdijk 28; dhr. J.H. Ebbers, Markerinkdijk 24, en 
mevr. D. LuimesSikking, Bolwerkweg 1, die in 
de komende weken hun verjaardag vieren. Dhr. 
Jansen en dhr. Ebbers worden allebei op 23 juni 
82 jaar en mevr. Luimes viert op 12 juli haar 81e 
verjaardag. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en 
een gezellige dag gewenst met allen die u lief zijn.

Zieken

Alle mensen die ziek zijn of therapieën ondergaan 
wensen we veel sterkte en zo mogelijk beterschap. 
Ook alle mantelzorgers wensen we veel sterkte.

ds. Ada Endeveld
 

Jouw postzegels en 
 kaarten zijn geld waard
Nog altijd leveren gebruikte kaarten en post
zegels veel geld op. Door het inzamelen van 
deze materialen kunnen Kerk in Actie en GZB 
(Gereformeerde Zendingsbond) projecten in 
het buitenland ondersteunen. U/jij kunt daarbij 
helpen. Hoe? Door heel eenvoudig oude post
zegels en kaarten in de inzamelbox in de hal 
van ‘t Koppel huis te doen. Ook in de brieven bus 
van de Protestantse Gemeente Bredevoort, 
Markt 2A, kan een enveloppe ingeleverd worden 
onder vermelding van ‘postzegelactie’. In 2023 
was de opbrengst € 32.885,12.

Hoe werkt het? 

Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen 
postzegels van ansichtkaarten. Denk ook eens 
aan de postzegels van school of de organisatie 
waar u werkt. 
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele 
kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart 
met aan de ene kant een afbeelding en aan 
de andere kant ruimte voor adres en postzegel. 
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde 
en belanden bij het oud papier. Ook welkom 
zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten 
en kaarten van Anton Pieck, Stichting voor 
het Kind en Stichting Kinderpostzegels in alle 
maten en vormen.
Meer weten? Neem dan contact op met 
Rita Feenstra, scriba@pkn-bredevoort.nl. 

Collectes en giften mei 2024
Kerk

Gift via predikant/ouderling/ 
wijkmedewerker  .   .   .   .   .   .   .   .   € 60,00 
Collectes in de dienst  .   .   .   .   .   .   € 395,77 
Giften via de bank  .   .   .   .   .   .   .   € 50,00

Diaconie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

Collectes noodhulp Oekraïne   .   .   .   € 482,36 
Gift Samen Eten  .    .    .    .    .    .    .    .    € 239,00 
Gift koffiedrinken.   .   .   .   .   .   .   .   € 35,50 

Even weg … 
Even weg om rust te vinden 
even weg van daagse sleur 
even weg van wat blijft binden 
dingen stellen soms teleur. 
 
Even weg van wat het leven 
ons tot nu gegeven heeft 
even alles overgeven 
uitzien naar wat rust ons geeft. 
 
Even rustig overdenken 
even weg van alle pijn 
van het kwaad dat ons blijft krenken 
even weg, toch samen zijn. 
 
Onze Vader, vol genade 
Hij is bij ons op de reis 
draagt de rugzak, slaat ons gade 
ook al zijn wij eigenwijs. 
 
Ook al zoeken wij naar wegen 
raken wij de route kwijt 
in de stormen, harde regen 
zegt Hij kom: Je krijgt geen spijt. 
 
Waar de reis ons ook zal brengen 
Hij zal altijd bij ons zijn 
als wij dikke tranen plengen 
zegt Hij kom: Ik neem je pijn. 
 
En daarginds in verre oorden 
op die levensreis met Hem 
of dichtbij weerklinken woorden 
die hij spreekt tot elk met klem: 
Ik ben met je alle dagen 
ook op reis zal Ik jou dragen!

Alie Holman
 
bron: www.gedichtensite.nl
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Op de vrijwilligersavond bij Herman te Paske 
hebben sommige mensen een onbekende 
vrijwilliger zien rondlopen. Zijn naam is 
Dolf Prinsen en hij is onze nieuw aan te 
stellen vertrouwenspersoon. Omdat hij van
wege zijn vrijwilligerswerk bij het Nationaal 
Onderduikmuseum niet om half acht aan
wezig kon zijn, heeft de kennismaking niet 
voor alle aanwezigen plaatsgevonden. 

Vorig jaar kwam via de landelijke kerk in ons 
moderamen ter sprake dat wij in de gemeente 
twee vertrouwenspersonen zouden moeten aan
stellen. De eerste persoon die werd genoemd 
door Gerrit Schokkin was Dolf Prinsen. Hij heeft 
een vooropleiding van iemand die deze taak 
waarschijnlijk zou kunnen, en mogelijk willen, 
vervullen. Nadat we hem hadden gevraagd, is 
hij in de kerkenraad uitgenodigd. De ontmoeting 
verliep goed. Wij zijn erg blij dat Dolf Prinsen ver
trouwenspersoon wil zijn. We willen ook nog een 
tweede, vrouwelijke, vertrouwenspersoon aan
stellen. We denken onder andere aan iemand van 
een buurgemeente. 
Maar eerst is het goed om u te vertellen wat voor 
soort vrijwilliger een vertrouwenspersoon is, want 
die hadden we vroeger niet in de kerk. 

Het uitgangspunt is dat de Protestantse Kerk een 
veilige kerk wil zijn en dat in de kerkorde wil ver
ankeren. Op de Generale Synode van april 2023 is 
daarom een nieuwe generale regeling opgesteld. 
Uitgangspunt is dat kerkenraden het gesprek over 
een veilig klimaat in de gemeente stimuleren 
door het aanstellen van vertrouwenspersonen en 
het aanvragen van VOG’s (Verklaring Omtrent 
het Gedrag). 

De taak van de vertrouwenspersoon is een luis
terend oor bieden aan degene die met verhalen, 
vragen of meldingen bij hem of haar komt, en 
adviseren over eventueel te nemen stappen. Hij/
zij ondersteunt die persoon daarbij. Daarnaast 
vraagt hij of zij in de gemeente, op beleids en 
uitvoerend niveau, met regelmaat aandacht voor 
preventie van grensoverschrijdend gedrag en is 
alert op de uitvoering van het beleid van de ker
kenraad op dit terrein. 

De nieuwe regeling gaat op 1 juli 2025 in. In 
november 2022 vroeg de Generale Synode het 

Generale College voor de Kerkorde (GCKO) 
voorstellen te doen voor een regeling voor het 
aanstellen van vertrouwenspersonen, en een 
regeling die de verplichting inhoudt dat predi
kanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers/
ambtsdragers die met kwetsbare mensen 
werken of een leidinggevende taak hebben in 
de kerk, een Verklaring Omtrent het Gedrag 
overleggen (VOG). Op de Generale Synode 
van 22 april is hierover een aantal besluiten 
genomen. Centraal daarin staat een nieuwe 
generale regeling 16,  Veilige gemeente. In 
artikel 1 van deze generale regeling wordt 
het uitgangspunt voor kerkenraden geformu
leerd: ‘De kerkenraad stimuleert het gesprek 
in de gemeente om gezamenlijk zorg te 
dragen voor een klimaat waarin ieder zich 
veilig kan voelen’. Dat kan onder andere door 
een VOG aan te vragen en door het aan
stellen van vertrouwenspersonen. De vrijwil
ligers bij de kerk die een VOG moeten aan
schaffen, krijgen de VOG gratis als die wordt 
aangevraagd door de kerkenraad.

Wat wij als kerkenraad nog moeten doen

In het jaar dat voor ons ligt moeten we als 
kerkenraad een tweede vertrouwens persoon 
zoeken en voor alle vrijwilligers die met 
kwetsbare mensen werken (ouderen of jon
geren) een VOG aanvragen. In de kerkenraad 
moeten we nog overleggen hoe verdere ken
nismaking met de vertrouwenspersonen in de 
gemeente kan plaatsvinden. 
Bent u geïnte resseerd in deze dingen, dan 
kunt u die opzoeken in het zoeksysteem 
van de PKN (protestantsekerk.nl) onder 
‘vertrouwens persoon’ of ‘VOG’. 

Wie is Dolf Prinsen

De voorgestelde vertrouwenspersoon heet 
Dolf Prinsen en hij woont in Doetinchem. Hij 
is in 1953 geboren in de Aaltense buurtschap 
Heurne. Na het doorlopen van de middel
bare school in Aalten heeft Dolf een HEAO
opleiding gevolgd en is vervolgens rechten 
gaan studeren in Nijmegen. Hij is getrouwd 
geweest met Erika Rensink, ook een Aaltense, 
die helaas in 2017 is overleden. Hun drie 
 kinderen zijn geboren in Friesland. Daar heeft 
Dolf acht jaar als advocaat gewerkt. Hoewel 
het gezin in de Friese Wouden (Waskemeer, 
nabij Drachten) een goede tijd heeft gehad, 
bleef de Achterhoek toch trekken en zijn ze in 
1991 naar Doetinchem verhuisd. 
Nadat Dolf meer dan 25 jaar als advocaat 
en media tor verbonden is geweest aan het 
kantoor Bax, heeft hij enkele jaren geleden 
afscheid genomen en geniet hij nu van zijn 
pensioen. 
Dolf vult zijn tijd met het oppassen op 
kleinkinderen, vrijwilligerswerk, hobby’s, ver
blijven in het vakantiehuisje op het  Aaltense 
Schepersveld en sinds kort ook met het 
bestuurslidmaatschap van het Nationaal 
Onderduikmuseum.
Voor mensen die graag plat praten, dat kan 
Dolf Prinsen ook. 
Wij hopen van harte dat Dolf de taak van 
vertrouwenspersoon voor onze gemeente 
goed kan vervullen.

ds. Ada Endeveld 

IX  Gij zult geen valse 
 getuigenis spreken  
tegen uw naaste 

Roddelen is van alle tijden. Het is noodzakelijk 
om informatie uit te wisselen, te leren begrijpen 
wat anderen doen en wat hen beweegt, het is de 
sociale lijm in gemeenschappen. De retorica is al 
bekend uit de Griekse tijden, waarin het een van 
de vormen in de filosofie is en waarin zelfs wed
strijden gehouden werden. Wie kon er met schone 
woorden én subtiele omschrijvingen een betoog 
houden waarbij de toehoorders in de ban raakten 
van het verhaal, en niet meer konden onder
scheiden of er wel/niet waarheid gesproken werd. 
Sommige politici zijn daar nog steeds meester 
in. Zeker als er kritische vragen gesteld worden, 
die ze liever niet helder en eenduidig willen 
beantwoorden. 
Sinds kort is er een felle discussie gaande of 
wokisme een nieuwe sektarische ideologie is of 
juist een pleidooi om meer bewust om te gaan 
met onze aanduidingen van medemensen. Het 
is boeiend om te zien hoe de geschiedenis steeds 
weer bijgesteld wordt, niet alleen door nieuwe 
onderzoeken maar ook door het opnieuw defi
niëren van betekenissen en taal. Wat in een 
bepaalde periode een gewone omschrijving is van 
iemand, kan opeens veranderen in een scheld
woord, waardoor de ander zich gekwetst of bele
digd voelt.
Ik vind het een ingewikkelde leefregel en vraag 
mijn oude vriend om mij wegwijs te maken. Hij 
vertelt me dat de nadruk ligt op het voorschrift 
dat je mensen niet zwart mag maken. Ik vind 
het wel grappig, want je mag niet meer ‘zwarte 
mensen’ zeggen, maar mensen van kleur. Ik 
hoop toch echt dat alle verschillen tussen mensen 
kleurrijk blijven en levendig. Ik moet er niet aan 
denken dat we alles in tinten grijs moeten gaan 
denken. Ik blijf er over nadenken, want bij (valse) 
getuigenissen in rechtszaken is vaak gebleken dat 
de meeste mensen geen fotografisch geheugen 
hebben. Was iemand dan met opzet vals aan het 
spreken? Een valse getuigenis spreken kan toch 
gewoon ‘liegen’ betekenen? Je mag niet liegen 
tegen een ander, dus ook niet over oorlog, daders, 
geweldpleging, milieuverontreiniging. Je mag 
geen valse verhaaltjes ophangen om te verdoe
zelen dat er misdaden gepleegd worden tegen 
mens en leefomgeving. 
Dan kom ik bij de vraag of we tegenwoordig nog 
wel weten wat ‘waarheid’ is? Zelfs de feiten in 
de wetenschap worden betwijfeld als dat beter 
uitkomt. 
Misschien is waarheid een illusie, zoals de teke
ning op twee manieren waar kan zijn. 

Gea Evenhuis

De afbeelding is getekend door iemand die ik ken.

Vertrouwenspersoon in de kerk
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 054347 32 50, 
email: 
kerkaalten@pgaalten.nl 
Geopend op  
ma  di  do  vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 0643791963  
email: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0613017794 
email: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba  
Email:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543473250

Beheerder: 
GerJan Voerman, 
tel. 06234 651 94 
email: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 0629 00 11 10 
email:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06139 104 50 
Vanaf 1 juli contactadres: 
kerkelijk bureau,  
tel. 0543473250.

Gebouw Elim 
tel. 054347 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 054347 60 12 
tel. 06290 011 10 
email: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
email: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

Mutaties 
Wijzigingen in uw 
 gegevens, zoals adres
wijziging, geboorte, 
overlijden, of het aan of 
afmelden voor de gedrukte 
liturgie, graag doorgeven 
aan het kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 057345 30 27 (privé), 
tel. 057345 40 47 (werk) 
tel. 06514 910 64 
email: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 054347 37 34 
email:  
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543451106 
tel. 0630706147,  
email:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichtingdha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 054347 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitge zonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl 

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Ondertussen bij de 
kerkrentmeesters …
 
Invulling vacature koster 

Door de kerkrentmeesters is hard gewerkt om de 
ontstane vacature van koster in te vullen. Tot op 
heden is dat helaas niet gelukt. Om toch de dien
sten in de Oude Helenakerk door te kunnen laten 
gaan hebben drie ambtsdragers aangeboden dit 
voorlopig op vrijwillige basis in te vullen. Anite 
Verkerk, Edwin Ruesink en JanWillem Duenk 
zullen de eerste diensten op 21 en 28 juli geza
menlijk draaien en daarna bij toerbeurt. Dit 
doen zij naast hun taak als ambtsdrager. Over 
de overige werkzaamheden die de koster van de 
OHK uitvoert is overleg gevoerd met het kerkelijk 
bureau en met Erik Bekkers, koster van de Zuider
kerk en beheerder van Elim. We denken dat alles 
voor nu geregeld is en dat de vieringen en andere 
activiteiten dus doorgang kunnen vinden. 

Geen ideale situatie 

Dat drie ambtsdragers nu tijdelijk bereid zijn 
gevonden om dit op te lossen is natuurlijk heel 
fijn. Tegelijkertijd is dit een probleem voor ons 
allen. Daarom opnieuw een dringende oproep 
met de vraag wie koster wil zijn binnen de PGA. 
Daarbij mag het gaan om alle kosterstaken of om 
mee te draaien in het rooster van de huidige vrij
willige kosters. Denk er eens goed over of jij of u 
op deze wijze wilt en kunt bijdragen aan samen 
gemeentezijn. 
Voor meer info kunt u contact opnemen  
met JanWillem Duenk, tel. 06 1292 7149, 
 janwillem.duenk@pgaalten.nl. 

Via de bankrekening van de diaconie 

Helpen waar nodig .   .   .   .   .   .   .   . €  50,00 
Diverse diaconale werken    .   .   .   .   . €  250,00 
Collectes    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  75,00 
Kerkcollecten  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €  20,00 
Zending en Werelddiaconaat   .   .   .   . €  10,00 

Collectes in de kerkdienst

1905  Zending (KiA)    .   .   .   .   .   .   . €  503,77 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  333,10

2605  Missionair werk (PKN)    .   .   .   . €  261,02 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  233,95

0206  De Zonnebloem  
Aalten/Bredevoort .    .    .    .    .    . €  521,90 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  396,15

0906  Protestantse Bezoekdienst  .    .    . €  141,40 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  130,90

Collectes via GIVT

1905  Zending (KiA)    .   .   .   .   .   .   . € 32,00 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 11,00

2605  Missionair werk (PKN)    .   .   .   . € 8,00 
0206  De Zonnebloem  

Aalten/Bredevoort .    .    .    .    .    . € 24,00 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 4,00

0906  Protestantse Bezoekdienst  .    .    . € 8,00 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 4,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!

Gerda Hoftijzer   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 20,00 
Diny Deunk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  20,00 
Els Overbeek   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  20,00 
Inie Heinen    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €  50,00 

Giften en collectes

Giften PBD

Wist u dat ... ?
...  er een ringleiding  

voor slechthorenden  
aanwezig is? 

Deze ligt zowel in de Zuiderkerk als in de 
Oude Helenakerk in het middenblok voor de 
kansel.
Als mensen daar gaan zitten, kunnen ze 
gebruikmaken van de ringleiding.
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Hieronder het tweede gedeelte van 
de bijdrage van mevr. M. Molenaar 
namens Caritasu, een stichting die 
een aantal kinderhuizen en een 
woonvoorziening voor meervoudig 
gehandicapten in Suriname 
ondersteunt en een donatie van 
de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Aalten ontvangen heeft.

 
Tijdens ons jaarlijkse winterverblijf in 
Suriname bezoeken we de kinderhuizen 
en de woonvoorziening voor meervoudig 
 gehandicapten die dankzij donateurs van 
het Child Welfare Fund ondersteund worden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.  Kinderhuis Olga Clarck van stichting 

Open Poort in Nieuw Nickerie

Het kinderhuis Olga Clarck kennen we inmiddels 
wat beter. NieuwNickerie ligt helemaal aan de 
westgrens met Guyana en je bent echt wel een 
uur of vier onderweg om er te komen. We hebben 
een aantal keren gebruik mogen maken van het 
gastenverblijf in het huis. Dan maak je het dage
lijks leven mee van de vroege ochtend, als je hoort 
dat een paar kinderen hun voorschoolse taak uit
voeren: het aanharken van het erf, tot de avond 
als het bedtijd is. Als gast wordt je overigens ook 
ingeschakeld. Mijn taak was dan om ‘s morgens 
broodjes te helpen smeren en uitdelen. 
In dit kindertehuis zijn Gilliano en Rachel Eli de 
‘pleegouders’ van veertig kinderen. Zij worden 
ondersteund door een zus van Rachel, Elisabeth, 
die ook in het huis woont. En verder is hun oudste 
dochter indien nodig betrokken bij het reilen en 
zeilen van het dagelijks tehuisleven, evenals 
diverse expupillen die hand en spandiensten 
verrichten.
Gilliano is een pedagoog in hart en nieren, en dat 
zie je zodra hij in het vizier komt van de kinderen. 
De een doet zijn beklag over een plagend kind, de 
ander moet getroost want heeft zich pijn gedaan, 
de derde wil een aai over de bol … Er zijn dui
delijke regels in dit huis en er is vooral heel veel 
liefde voor de kinderen. 
Vol trots liet Gilliano de opgeknapte douche
ruimten zien van de meisjesvleugel. Nieuw bete
geld, nieuwe douches, fris geverfd. Allemaal zelf 
gedaan met hulp van de oudere jongens, die op 
deze manier hun handen leren gebruiken. Voor 
het contrast hebben we ook maar de kant van 
de jongens bekeken, wat het volgende project is. 
Niet overbodig mag ik wel zeggen. Eerlijk gezegd 
schrokken we van de slechte staat van deze sani
taire ruimte, waar het beslist niet fris rook. Maar 
het komt goed. 
De kinderen kennen ons inmiddels ook en twee 
middagen heb ik heerlijk met een groepje geknut
seld. De grotere meisjes hielpen mij met de 
kleintjes. Ze maakten crêpepapieren bloemen en 
 pompons van wol. Voor de hele kleintjes had ik 
‘toverkrasblaadjes’ en een prikblok meegenomen. 
Ook de iets grotere jongens waren fanatiek aan 
het krassen en toverden de mooiste kleuren 
tevoorschijn. Ik had spijt dat ik daar niet veel 
meer van had meegenomen. Daar moet volgend 
jaar meer van mee in de koffer!  

4.  De woonvoorziening voor meervoudig 
gehandicapten van de Mr. Huberstichting 
in Tamanredjo

Vanaf 2018 kennen we de bewoners van de 
woonvoorziening in Tamanredjo. Feitelijk ligt de 
kern van onze activiteiten hier bij deze groep, 
die we tweemaal per week bezoeken. De eerste 
jaren in een verouderde en volkomen ongeschikte 
woning, gezien de aard van de beperkingen van 
de bewoners. Vorig jaar mochten we helpen bij de 
verhuizing van de groep naar de nieuw gebouwde 
woonvoorziening. Dat was vlak voor onze teug
keer naar Nederland. Dit jaar konden we dus 
echt ervaren wat voor geweldige verbetering dit 
huis betekent, zowel voor de bewoners als voor de 
verzorgenden. 
De bewoners hebben zeer verschillende beper
kingen. Het voert te ver om ze hier aan u voor 
te stellen. Maar wees er zeker van dat ze stuk 
voor stuk ingewikkelde beperkingen hebben en 
100% zorgafhankelijk zijn. En ook hier speelt 
weer het probleem van de exploitatie. Het zou in 
Nederland ondenkbaar zijn, maar op deze groep 
van acht ernstig beperkte volwassen bewoners 
staat van vrijdagmiddag tot maandagmiddag 
één enkele verzorgende! Ook door de week is 
er een 48uursdienst, maar dan zijn er overdag 
tenminste ook nog een kokkin en enkele admini
stratieve krachten aanwezig, die een handje 
kunnen helpen indien nodig. Alhoewel daar 
ook niet zomaar op gerekend kan worden, want 
men houdt zich hier graag strikt aan het eigen 
takenpakket. 
Hoe dan ook, in de tijd dat wij hier zijn, hopen we 
in ieder geval op zondag, als de verzorgende het 
helemaal in haar eentje moet rooien, enige steun 
te kunnen bieden. Elke zondag kook ik eten voor 
de groep en rijden we ‘s morgens op tijd naar 
Tamanredjo. Ed maakt met een aantal bewoners 
een paar ritjes met de bakfiets. Zo komen ze het 
terrein af en zien ze weer eens wat anders. Hij 
rijdt langs buurtbewoners, maakt een praatje en 
een grapje. Ze vinden het heerlijk en willen maar 
al te graag instappen.
Mevr. Saliema Jahangir heeft me gevraagd of ik 
haar zou kunnen helpen met het opzetten van 
een financieel adoptieprogramma voor deze 
 specifieke groep bewoners. 
Voor verdere info : http://www.huberstg.org/ 
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Resultaat

Het operationeel resultaat is uitgekomen op 
/ € 34.253. Het was een bewuste keuze om een 
deel van de reservering voor noodhulp, die in de 
coronaperiode is gevormd, versneld af te bouwen 
en dat zorgt in dit overzicht voor een schijnbaar 
verlies. Daarom was er ook een negatief resultaat 
voorzien van / € 49.000 (met wat incidentele 
zaken, hieronder niet weergegeven). Het verschil 
wordt met name veroorzaakt door meer inkom
sten dan begroot. We zijn daarom al met al zeer 
tevreden over dit resultaat.  

Baten 

De operationele baten waren ruim 8% hoger dan 
begroot, een stijging van bijna € 22.000. 
De opbrengsten van pachtgronden zijn weer 
wat verder gestegen door nieuwe aankopen en 
door indexatie van bestaande contracten. 
In zijn algemeenheid is er ruimhartig gegeven 
door de leden, zowel in de Diaconale Rondgang 
als via overige giften. Opvallend was dat er 
ook vaak met een speciaal doel gegeven werd. 
De inkomsten doorzendcollectes zijn daardoor 
nauwe lijks gedaald t.o.v. het vorige jaar. 

Lasten 

In 2023 is in totaal bijna € 7.000 meer besteed 
dan begroot. We maken een onderscheid in 
kosten en donaties. 

 
 
 
 
1. Kosten 

Kosten pachtgronden lijken lager dan begroot, 
maar dit wordt veroorzaakt door een boekhoud
kundige verplichting. De ontvangen erfpacht
koopsommen worden opgenomen op de balans 
en vallen vervolgens in 26 jaar vrij, en dit komt in 
FRIS als opbrengsten bij de kosten. 
 
Kosten beheer, administratie en archief lijken 
sterk gestegen t.o.v. 2022, maar dit wordt veroor
zaakt door een vaste jaarlijkse bijdrage aan het 
multimediateam van de kerk. Deze kosten waren 
er ook in 2022, maar toen is de bijdrage voor 
het multimediateam geboekt op Diaconaal werk 
plaatselijk. 

Rentekosten zijn nogal hoger dan begroot, maar 
datzelfde geldt aan de opbrengstenkant.  

Al met al waren de kosten begroot op € 41.000 
en was het resultaat € 44.191 om aangegeven 
redenen. Overigens moet opgemerkt worden dat 
een kwart van deze kosten (€ 11.575) een ver
plichte afdracht aan de centrale PKNorganisatie 
betreft. 

2. Donaties 

Diaconaal werk plaatselijk is hoger dan begroot, 
veroorzaakt door twee afwijkingen t.o.v. de 
 begroting: de Protestantse Bezoekdienst had 
nog saldo op haar rekening en heeft de helft 
(€ 15.000) van de toegezegde € 30.000 besteed. 
Daartegenover is bijna € 28.000 besteed aan de 
nieuwe toiletwagen van de recreatiecommissie 
(kampweken voor kinderen). 
 
De werkgroep HVWD heeft haar doelstelling 
van ca. € 50.000 ruim gehaald. Verdeeld over 
31 verschillende doelen werd een  totaalbedrag 
van € 79.680 overgemaakt. Dit is in lijn met 
de ca. € 25.000 die extra besteed is vanuit 
de  reservering voor noodhulp. Op de balans
datum was nog € 48.511 hiervoor gereserveerd. 
Dit bedrag wordt in de komende jaren verder 
afgebouwd. 
 

 
 
Voor het overige liggen de resultaten redelijk 
in lijn met de begroting, al zijn er wat regionale 
verschuivingen. Hierop wordt geen actief beleid 
gevoerd, de diaconie van de PG Aalten probeert 
daar te ondersteunen waar het nodig is. Indeling 
per regio staat daarbij niet direct op het netvlies.  

In cijfers ziet dat er als volgt uit:

Al met al is het college van diakenen erg tevreden 
over verloop van het jaar 2023. Er is veel geld 
binnen gekomen en we hebben, met best veel 
inspanning, mooie bestedingen gevonden voor de 
donaties van onze leden. U kunt hier regelmatig 
over lezen in KerkVenster. We hopen daarom dat 
u ook tevreden bent over onze werkzaamheden, 
maar willen graag benadrukken dat suggesties 
voor doelen altijd welkom zijn. 
 
Namens het college van diakenen,

Johan van Eerden,  
penningmeester 

Jaarrekening 2023  diaconie PGA
In de vergadering van de grote kerkenraad van 21 mei 2024 is de jaarrekening 
vastgelegd. Hierbij een korte toelichting op de cijfers. Op kerkvenster.nl  
is onder de knop ANBI nog wat meer informatie te vinden. 
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Er heeft in overleg met het Classicaal College voor 
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) een ver
schuiving plaatsgevonden van de landerijen en 
nietkerkelijk onroerend goed van de Financiële 
Vaste Activa naar de rekening Onroerende Zaken. 
Zo blijven op de rekening Financiële Vaste Activa 
alleen de deposito’s en de uitstaande leningen 
staan. Tevens zijn de landerijen afgewaardeerd 
naar 60% van de fiscale waarde. Deze afwaarde
ring van de gronden heeft plaatsgevonden via de 
rekening Onttrekking Bestemmingsreserves.

Baten

Bij de rekeningen Opbrengsten onroerend goed 
en de Opbrengsten uit rente, dividend en beleg
gingen is duidelijk de hierboven vermelde ver
schuiving zichtbaar m.b.t. de inkomsten uit de 
landerijen, de pachten en de huren van de niet
kerkelijke gebouwen.
Begroot was over het jaar 2023 een tekort van 
€ 180.023. Dit is uiteindelijk een tekort van 
€ 91.616 (bij operationeel resultaat), waarbij de 
inkomsten bijna € 82.019 meer zijn dan vooraf 
begroot (meer opbrengsten levend geld en onroe
rende goederen door de verkoop van een strook 
grond).

Lasten 

De uitgaven zijn licht gedaald t.o.v. de begro
ting. Dit zit met name in het nog niet uitgegeven 
bedrag voor groot onderhoud aan het monumen
tale orgel. 
De grootste mutatie van de kosten van de kerke
lijke gebouwen zijn de energiekosten. Deze kosten 
van de Oude Helenakerk, Zuiderkerk en Elim zijn 
t.o.v. boekjaar 2022 met € 81.157 gestegen. Deze 
stijging ligt hoofdzakelijk aan de energieprijzen. 
De uitgaven voor salarissen Pastoraat en Beheer 
zijn in 2023 t.o.v. 2022 volgens cao gestegen. 

Toelichting incidentele baten 

Via deze rekening heeft de verschuiving plaats
gevonden van de landbouwgronden en niet
kerke lijk onroerend goed op de rekening Finan
ciële Vaste Activa naar de rekening Landerijen. 
We mochten een legaat van € 10.000 ontvangen, 
waar we dankbaar voor zijn.

Mutaties bestemmingsreserves 

Op de rekening Herwaardering nietkerkelijke 
onroerend goed (Landerijen) staat de afwaar
dering van de Landerijen (€ 1.136.066). Er heeft 
ook een onttrekking uit de overige bestemmings
reserve plaatsgevonden van € 52.000 t.b.v. de 
kosten van de pastorale inzet van de kerkelijk 
werkers. 
De toevoeging bestemmingsreserve betreft de 
herwaardering van het nietkerkelijk onroerend 
goed, hier moet de WOZ waarden aangehouden 
worden. 

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk 
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmer
kingen kunt u contact met hen opnemen. 

Graag wil ik mijn waardering uitspreken naar 
mijn voorganger, die op zeer vakkundige wijze 
jarenlang de begroting, de meerjarenraming en 
de eindjaarrekening opstelde. Mijn dank gaat uit 
naar de boekhouder die mij wegwijs maakte in de 
processtappen, en tijd nam om tekst en uitleg te 
geven op mijn vele vragen. 

Als kerkrentmeesters proberen we zorgvuldig 
het beheer te voeren van de door u geschonken 

bijdragen. Wij willen u graag bedanken voor uw 
bijdrage, in welke vorm dan ook. U maakt het 
mogelijk dat we samen kerk zijn, een plek waar 
we ons geloof mogen vieren en elkaar kunnen 
ontmoeten. 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
 

Anite Verkerk, penningmeester 

Toelichting op de baten en lasten  
kerkrentmeesters PG Aalten
Dinsdag 21 mei jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2023 behandeld.  
Hierbij in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 
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De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid. 

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen. 

Aan dit lied van Willem Barnard moest ik denken 
bij het lezen van het nieuwe boek van Margriet 
van der Kooi. Een boek over goedheid in een 
wereld die vol is van oorlog, geweld, klimaat
zorgen, onrecht en ga zo maar door. 

Margriet van der Kooi: Goedheid voor het 
oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop, 
Uitgeverij KokBoekencentrum 

Margriet van der Kooi is predikant in de Protes
tantse Kerk. Ze heeft als geestelijk verzorger in 
verschillende ziekenhuizen gewerkt en is nu als 
hart en zielzorger verbonden aan het Daan 
 Theeuwes Centrum in Woerden. Haar eerdere 
boeken gaan over hoop, verdriet en pelgrims. 

Moed vatten

Nu dus een boek over goedheid waarin, zo staat 
op de achterflap, ‘Margriet van der Kooi ons wil 
aanmoedigen om te kijken naar sporen van goed
heid, recht en waarheid, van liefde, schoonheid 
en hoop. Om moed te vatten, tegen het cynisme, 
tegen de wanhoop in.’ En zelf schrijft Van der 
Kooi: ‘Ik ben er zeker van dat het goed is voor 
het hart en de ziel als we aandacht geven aan 
wat goed is, aan waar we dankbaar voor kunnen 
zijn, aan wat lukt, aan voortgang. Aandacht voor 
goeds en goedheid beschermt ons tegen wan
hoop, moedeloosheid en cynisme, en brengt bloei 
en hoop.’ Het zijn woorden die mij in deze moei
lijke tijd voor de wereld raken, we zijn allemaal 
wel toe aan wat goedheid en aan een hulp bij het 
zien van goedheid om ons heen. 

Rode draad

Als een theoloog een boek over goedheid schrijft, 
verwacht je dat de zoektocht begint bij de kerk. 
Zo niet bij Van der Kooi. Zeker, de goedheid in 
de kerk komt aan bod, maar pas in het laatste 
hoofdstuk. Dat betekent niet dat Gods goedheid, 
liefde en trouw niet eerder aan bod komen, het is 
de rode draad door het hele boek heen. Dat, en 
de verhalen uit de praktijk die zo typerend zijn 
voor Margriet van der Kooi. Kleine verhalen over 
gewone mensen die de goedheid vinden of zelf 
de goedheid zijn door hun daden, hun woorden, 
of hun stilzijn. 

Liefde en vriendschap

Van der Kooi bespreekt verschillende plaatsen 
waar goedheid te vinden is. Het kleinste hoofd
stukje gaat over de meest vanzelfsprekende plek; 
goedheid die we ontvangen in liefde en vriend
schappen. Goedheid in de zorg, de plek waar Van 
der Kooi de meeste ervaring mee heeft, komt 
daarna. Goedheid die bestaat uit aandacht, uit 
een klein gebaar, uit goede zorg, iedereen die 
weleens een ziekenhuis of zorginstelling is bin
nengestapt, herinnert zich wel zo’n moment van 
goedheid. 

Derde plekken

Intrigerend is ook de goedheid die te vinden 
is in de zogenaamde derde plek. Van der Kooi 
haalt de socioloog Ray Oldenburg aan, die zegt: 
‘De eerste plek is het huis dat je bewoont met je 
huisgenoten. De tweede plek is je werk, betaald 
of vrijwillig, waar je collega’s ontmoet. En derde 
plekken zijn plekken waar je komt en waar je 
iets gemeenschappelijks hebt met mensen met 
wie je niet noodzakelijk bevriend bent – al kan 
dat ook  en met wie je nu en dan gezamenlijke 
dingen doet.’ Denk aan een stamkroeg, een dorp 
dat samen een supermarkt openhoudt, een voet
balvereniging, of het koffieapparaat in de super
markt. Ook de schepping komt aan bod als vind
plaats van goedheid, ‘het gemeenschappelijke 
huis van de schepping’ volgens Van der Kooi. 

In het hoofdstukje ‘Goedheid voor het oprapen 
in ons land’ benoemt Van der Kooi, dwars tegen 
alle mopperaars in, de goede en mooie kanten 
van Nederland: vangnetten, vrije verkiezingen en 
de trias politicas. Met al deze beschrijvingen van 
vindplaatsen van goedheid zal zelfs de meest 
geharde cynicus moeten toegeven dat er zeker 
ook goede dingen te vinden zijn. 

De kerk

‘In de kerk worden ons taal en metaforen aan
gereikt die we nergens anders vinden’, schrijft 
Van der Kooi in het laatste hoofdstuk van haar 
boekje. Via de kerk is het adres te vinden waar 
ons verlangen naartoe mag en bij wie de goed
heid te vinden is. Er is ruimte voor de roep om 
ontferming, het kyrie, en voor het gloria, de uit
roep van vreugde naar God. Het is ook de plaats 
waar tradities en gebruiken worden bewaard, en 
die kunnen nog weleens goed van pas komen op 
onze levensreis. 

De liturgie, het samen God de lof toezingen, de 
mensen ons voorgegaan, heilige, halve heiligen 
en zondaars, we vinden ze allemaal in de kerk. 
Mooi om zo naar de kerk te kijken, als een schat
kamer van Gods liefde en goedheid. 

Nieuwe zorgeloosheid

Als laatste reikt Van der Kooi in dit boekje een 
mooi begrip aan; nieuwe zorgeloosheid. 
Weten van goedheid is niet een zorgeloosheid 
van dat het je allemaal niets schelen kan wat er 
in de wereld gebeurt, niet een zorgeloosheid van 
je volledig concentreren op jezelf, maar een zor
geloosheid die voortkomt uit het besef dat we zijn 
opgenomen in Gods goedheid. 

Margriet van der Kooi citeert veel liederen en 
gedichten, ik moest bij dit laatste begrip denken 
aan de berijmde versie van Psalm 90:

‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.’ 

Aanmoediging

Dit boekje van Margriet van der Kooi is een aan
moediging om anders te gaan kijken. Om niet 
alleen de ellende en de rottigheid te zien, en ja 
die is er, maar om ook, en vooral, te kijken naar 
goedheid, schoonheid, recht, waarheid en liefde. 
Het ligt allemaal voor het oprapen, kijk maar 
goed.

Elsbeth Gruteke 
Bron: Petrus.protestantsekerk.nl

Leestip: Goedheid voor het oprapen
 
Goedheid, schoonheid, waarheid, liefde, het ligt allemaal voor het oprapen,  
ook in deze wereld vol ellende en rottigheid, schrijft Margriet van der Kooi  
in haar nieuwe boek. 
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Anneke Wattelde Vries is kerkelijk 
werker pastoraat in wijk ZuidBlauw. 
Ze is getrouwd met Bart, moeder van 
Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) 
en pleegmoeder van Gydo (16) 
en Milo (14).

Manke poot
‘Mam, daar is de duif met de manke poot’, 
roepen de kinderen regelmatig. Tot … de duif 
met de manke poot niet meer komt.
Elke zomer zitten er twee dikke duiven heel 
tevreden in onze kersenboom. Af en toe pikken 
ze wat in een kers, of ze nou rijp zijn of niet. 
Meerdere kersen gooien ze op de grond. Als wij 
de kersen geplukt hebben, verhuizen ze naar 
de druiven. Aangezien wij ook dol op kersen en 
druiven zijn, jagen we ze geregeld weg.
‘Hey, ksst, shhh, ga weg!’, roep ik. Ik klap in mijn 
handen en als dat niet helpt, geef ik een klap 
met mijn vlakke hand op het raam in de hoop 
dat onze ongenode gasten vertrekken. De duiven 
kennen het spelletje na al die jaren wel en trekken 
zich er steeds minder van aan. Ze vliegen pas echt 
weg als we naar buiten gaan.
‘Niet doen mam!’, roept een van de kinderen 
opeens. ‘Hè, waarom niet?’, vraag ik. ‘Hij eet toch 
de kersen op?’ ‘Maar deze is zielig. Kijk hij heeft  

een manke poot. Die mag je niet wegjagen. Die 
wil ook eten’, zegt ze. Als ik wat beter kijk, zie ik 
inderdaad dat een van de duiven mank loopt. 
‘Nou, maar daar kan hij prima mee leven hoor. Hij 
kan voldoende eten vinden en hij kan ook gewoon 
nog vliegen. Het is echt niet nodig dat hij onze 
vruchten opeet.’ zeg ik. ‘Maar misschien heeft 
hij wel pijn en honger. Kan je hem niet vangen 
en helpen?’, vraagt ze. ‘Hmmm, ik denk niet dat 
hij honger heeft, misschien heeft hij pijn aan zijn 
pootje. Ik zal proberen of ik bij hem kan komen, 
maar ik denk het niet’, zeg ik. Zachtjes loop ik 
naar de duif toe. Maar zodra het slimme beestje 
mij ziet, ‘loopt’ hij, trekkend met zijn manke 
pootje, zo snel mogelijk weg. Als ik nog dichterbij 
kom, vliegt hij een eindje weg. Nee, vangen gaat 
niet lukken. Teleurgesteld kijken we samen naar 
de duif in de tuin. ‘Deze mag je niet wegjagen 
mam.’ 

‘Oké, ik zal mijn best doen’, zeg ik met een zucht. 
Eigenlijk vind ik dat ook manke duiven mijn 
vruchten niet op mogen eten.
‘Mam, daar is de duif met de manke poot’, 
roepen de kinderen sinds die tijd regelmatig. Tot 
… hij op een dag niet meer komt. 
Terwijl mijn man en ik naar huis lopen na een 
wandeling, zie ik een witte vlek op straat. Er ligt 
wel vaker wat op straat en ik denk er verder niet 
over na. We lopen verder en komen dichterbij de 
vlek. Als we vlakbij zijn, roepen mijn man en ik 
tegelijk: ‘De duif met de manke poot!’ en schieten 
in de lach. Sneu voor de kinderen … maar mis
schien houden we dit jaar een paar kersen meer 
over. 

Anneke anders

In januari werd de Actie Kerkbalans 2024 
gehouden. Na inlevering van de enveloppen in 
februari zijn de toezeggingen voor het jaar 2024 
geteld. De eindopbrengst is nu bijna bekend, 
maar nog steeds worden er mutaties geboekt. 
De opbrengst is voor 2024 € 489.995, dit was in 
2023 € 561.235 en in 2022 € 562.181.
Wij zijn dankbaar voor alle toezeggingen die 
gedaan zijn. De kosten van het pastoraat en 
energie en onderhoud nemen snel toe, zodat het 
geld goed gebruikt kan worden.
De gemiddelde toezegging per gevend kerklid is 
iets gedaald t.o.v. de voorgaande jaren. Dit ligt nu 
op € 208,86 en was in 2023 € 222,44 en in 2022 
€ 221,50.
De komende jaren verwachten we dat het bedrag 
aan levend geld verder zal dalen door overlijden 
van kerkleden en doordat leden hun lidmaat
schap opzeggen.
In de begroting voor het jaar 2024 was een 
bedrag van € 520.000 opgenomen, dit was voor 
het jaar 2023 € 545.000 en voor 2022 € 570.000. 
De toezeggingen voor Kerkbalans 2024 geven 
een daling aan ten opzichte van de begroting van 
€ 30.005. Het begroot tekort voor het jaar 2024 
bedraagt € 70.603. 
Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers/collec
tanten. De Actie Kerkbalans kan niet zonder jullie. 
Jaarlijks zijn er collectanten die afhaken, vaak 
vanwege hun leeftijd. Heeft u tijd om enveloppen 

weg te brengen en op te halen voor Kerkbalans 
of de Diaconale Rondgang, dan kunt u dit door
geven op het kerkelijk bureau. Graag zien wij u 
komen! 

Anite Verkerk, kerkrentmeester 

De kerk staat buiten de maatschappij 
 
De tijd dat de kerk niet maatschappelijk 
betrokken was, is allang voorbij. Zo werken 
PG Bredevoort en PG Aalten samen met ver
schillende maatschappelijke organisaties en 
parti ciperen ze in maatschappelijke activiteiten.
Voorbeelden zijn: de Voedselbank,  Meedoen 
Pact en stichting Present. En  uiteraard is er 
de samenwerking met andere kerkgemeen 
schappen. 
De Katholieke Parochies van Bredevoort en 
Aalten houden vieringen in de kerk gebouwen 
van de Protestantse Gemeente Brede voort en 
de Protestantse Gemeente Aalten. Daarnaast 
zijn er de gezamenlijk paas en kerstsamen
komsten, en het gezamenlijk organiseren van 
kerst en paasdiensten voor de Oekraïense 
bewoners in onze regio. 
De kerk sluit haar ogen niet voor maatschappe
lijke ontwikkelingen en wil daar zo mogelijk een 
positieve bijdrage aan leveren. 

Opbrengst Actie  Kerkbalans



12 Door de week 

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend is de Oude Helenakerk 
van 09.00 – 09.30 uur geopend voor het ochtend
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. Vanaf 13 juni 
zullen deze vieringen iedere donderdag plaats
vinden. Daarbij is natuurlijk iedereen van harte 
welkom.
 
• Donderdag 27 juni 
• Donderdag   4 juli 
• Donderdag 11 juli

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.30  11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

WEL 
KOM

Juni 2024 
Vrijdag 21 Jesaja 31: 1 9 
Zaterdag 22 Psalm 43 
Zondag 23 Marcus 4: 3541 
 
Maandag 24 Psalm 85 Sint Jan de Doper 
Dinsdag  25 Handelingen 8: 1b13 
Woensdag 26 Handelingen 8: 1425 
Donderdag  27 Handelingen 8: 2640 
 
Vrijdag 28 Psalm 30 
Zaterdag 29 Marcus 5:   120 
Zondag 30 Marcus 5: 2143 
 

Juli 2024 
Maandag 1 Psalm 88 Keti Koti 
Dinsdag 2 Handelingen 9:   119a 
Woensdag 3 Handelingen 9: 19b31 
Donderdag 4 Romeinen 14:   112 
 
Vrijdag 5 Romeinen 14: 1323 
Zaterdag 6 Psalm 28 
Zondag 7 Marcus 6: 16a 
 
Maandag 8 Psalm 117 
Dinsdag 9 Romeinen 15:   113 
Woensdag 10 Romeinen 15: 1424 
Donderdag 11 Romeinen 15: 2533 
Vrijdag 12 Romeinen 16:   116 

14  21 juni

We gaan verder in Marcus 4. Jesaja 30 is een heel 
oude lezing, die al vroeg in de kerkgeschiedenis in 
de tijd na Pinksteren stond ingeroosterd, vooral 
vanwege vers 18: Gelukkig de mens die op Hem 
wacht. 

22  23 juni

Het huidige oecumenisch leesrooster is op deze 
zondag aangekomen bij de laatste perikoop van 
Marcus 4. Psalm 43 daarentegen kwam ooit, al 
meer 1000 jaar geleden, op deze zondag terecht. 
De lutherse en anglicaanse traditie weten er nog 
van.

24 juni

Op de geboortedag van Johannes de Doper, een 
half jaar voor Kerstmis, bezingt de Kerk met Psalm 
85 zijn missie: Het recht gaat voor God uit en 
baant voor Hem de weg (vers 14).

25  27 juni

In de Kerk kwam afgelopen zondag de eerste 
helft van Handelingen 8 aan de orde. Wij lezen 
nu het hele hoofdstuk, dat aan de diaken Filippus 
gewijd is.

28  30 juni

In Psalm 30 kunnen we het verhaal van Marcus 5 
terug horen, over de bloedvloeiende vrouw en het 
dochtertje van Jaïrus: Heer, mijn God, ik riep U te 
hulp en U hebt mij genezen …, ik daalde af in het 
graf, maar U hield mij in leven (vers 3 en 4).

1  3 juli

Psalm 88 is de duisterste psalm van het hele 
psalter, een tekst zonder enig uitzicht. Opmer
kelijk, zo’n inktzwart gebed. Maar ook wie geen 
enkel licht meer zien, mogen weten dat aan hen is 
gedacht. Hier staat de psalm de blinde Paulus bij, 
van wie Jezus zegt: Ik zal hem tonen hoezeer hij 
moet lijden omwille van mijn naam (Handelingen 
9: 16).

5  6 juli

Nu het Handelingenboek zich op Paulus gaat 
richten, is het gepast hem ook zelf aan het 
woord te laten. In Romeinen 14 pleit hij voor 
verdraagzaamheid.

6  8 juli

In de Kerk zijn op de eerste zondag van juli Psalm 
28 en Marcus 6:16a bij elkaar gezet.
Het evangelie illustreert wat de psalm bidt: Voor 
de daden van de HEER hebben ze geen oog, noch 
voor het werk van zijn handen (vers 5). Tegenover 
de benepen blik van Jezus’ vaderstad staat de 
weidsheid van Psalm 117.

9  13 juli 

We vervolgen de Romeinenlezing met de laatste 
twee hoofdstukken van de brief: opnieuw een plei
dooi om elkaar om Christus’ wil te aanvaarden en 
de hartelijke groeten. 

Neem en lees

het is nooit te laat
het tij te keren
vanuit het hart
ontstaat verbinding
 
op zoek naar de kern
bevindt zich in elk
terug naar de basis
 
de Geest van Pinksteren
mogen ervaren
Hij neemt ons mee
op ons levenspad

 
Riek Aalbers-Hiddink 
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Zondag 23 juni 2024 

 St. Joriskerk 
09.30 uur ds. K. JansenOberink, Aalten  
collecte:  Diaconie en Kerk

 
 
 
 
 
Zondag 30 juni 2024 

 St. Joriskerk 
09.30 uur: ds. P. Wansink, Lochem 
collecte:  Diaconie en Kerk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 7 juli 2024 

 St. Joriskerk 
09.30 uur: mevr. N. Hengeveld, Eibergen 
collecte:  Diaconie en Kerk

Zondag 23 juni 2024 
 
 Zuiderkerk
09.30 uur:  mevr. N. Hengeveld 
collecte: Werelddiaconaat en Kerk
 
 
 
 
 
 
Zondag 30 juni 2024 
 
 Oude Helenakerk 
09.30 uur:  ds. F. de Jong 
collecte: Werelddiaconaat en Kerk
 
 Zuiderkerk
10.00 uur:  mevr. H. Ebbers, Kliederkerk 
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

 
 
 
 
 
Zondag 7 juli 2024
 
 Oude Helenakerk 
 R.K.viering 
09.30 uur:   dhr. H. de Graaf,  

Woord- en gebedsviering 
 
 Zuiderkerk
09.30 uur:  ds. H. J. Zeldenrijk  
collecte: Pastoraat en Kerk

Zaterdag 22 juni 2024

Stegemanhof
19.00 uur:  mevr. G. Hallerdijk

Beth San
19.00 uur: Evangelisatiekoor

Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:  mevr. G. Hallerdijk

Zondag 23 juni 2024
Beth San
15.30 uur:  Buitenviering in de tuin  

van Beth San, na afloop 
 gezamenlijk koffiedrinken

Zaterdag 29 juni 2024

Stegemanhof
19.00 uur:  dhr. B. Brethouwer

Beth San
19.00 uur: mevr. M. Rots
 
Zaterdag 6 juli 2024

Stegemanhof
19.00 uur:   ds. P. Speelman, 

Heilig Avondmaal
Beth San
19.00 uur:  ds. H.J. Zeldenrijk, 

Heilig Avondmaal

Kerkdiensten  
Bredevoort  

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente: 

 dhr. Straaijer, Kemenaweg 55 
 fam. Lammers, Richterinkstraat 10 

Bloemengroet Aalten Kinderen
Oppasdienst (04 jaar) en 
 kindernevendienst (412 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kinder nevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas
dienst en kinder nevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas en 
kinder nevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuider kerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het  keldertje van Elim. 
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Ziekte

Mevr. Gerry Westerveld heeft de afgelopen tijd 
veel last gehad van haar rug. Na verschillende 
dingen te hebben geprobeerd die niet voldoende 
hielpen, is ze op 13 juni geopereerd aan een wer
velkanaalstenose. Als alles goed verloopt zal ze 
de komende weken thuis verder herstellen. We 
hopen dat door de operatie de pijn verholpen is. 
We wensen Gerry sterkte en beterschap. 

Ook alle andere zieken en degenen die worstelen 
met moeite, pijn en verdriet, willen we graag 
bemoedigen met de woorden uit Opwekkingslied 
806 - Soeverein: 

Er ligt hoop in onze tranen
Er ligt kracht in ons verdriet
U ontmoet ons als een Vader
En doet onze angst teniet
U bent werkzaam als wij wachten
U heiligt ons steeds meer
Boven al onze gedachten
Leert U ons vertrouwen Heer

U geeft ons hoop en voorspoed
U vergeet uw mensen niet
U bent er in het vuur en in de vloed
Uw trouw is voor eeuwig
Uw liefde houdt stand
U bent soeverein o God
Onvoorstelbaar is uw wijsheid
Wie begrijpt uw wegen Heer
U troont hoger dan de hemel
En toch knielt U bij ons neer
Diep bewogen met wie pijn lijdt
En door niemand wordt gehoord

Afscheid bezoekmedewerker

Diane VenemansSchoppers,  Haermansweijde 1, 
stopt na vele jaren met haar bezoekwerk in 
sectie 7C (Haermansweijde 2, 22, 4678 even 
nummers).
Dank je wel Diane voor al je tijd en inzet al die 
jaren. Het word erg gewaardeerd. We wensen je 
heel veel goeds en zegen toe voor de jaren die 
komen.

Mocht je denken:’Ik wil het werk van Diane wel 
overnemen’, dan horen we dat graag. Het gaat 
om acht adressen. Je mag dan gerust contact 
opnemen met mij of met iemand van de Protes
tantse Bezoekdienst. 

Vacante secties

We hebben verschillende vacante secties.  
Het zou mooi zijn als we daar samen invulling 
aan zouden kunnen geven. 
Sectie 1C: Loohuisweg 7121 JL, JM, 7123 EE
Sectie 2A:  Haartseweg 7121 LB, Heijinkdijk 

7121 LC, Eskesweg 7121 LZ
Sectie 5F:  Polstraat 7121 DK en DL : 

negen adressen
Sectie 7C:  Haermansweijde 2, 22, 4678: 

acht adressen
Sectie 7F:  De Hare 94164, 7121 XK en XL:  

eenentwintig adressen

Contact

Als u het fijn vindt dat ik langskom om kennis te 
maken, of als u levensvragen, zingevingsvragen 
of andere vragen hebt, en zeker bij ziekte of over
lijden, kunt gerust contact opnemen met mij of 
met uw bezoekmedewerker. U kunt mij bellen, 
appen of mailen. 

Hartelijke groeten, 
Anneke Wattel-de Vries

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren
 
22 juni  mevr. H. KäminkGeurink 

Navisweg 1/A, 7122 ME
23 juni  mevr. J. StrijkerZwiers 

Frankenstraat 91/05, 7122 ZS
23 juni  mevr. G.J. te BrinkeHuinink 

Oosterkerkstraat 1, 7121 AJ
23 juni  dhr. H. Rots 

Landstraat 7, 7121 CM
23 juni  dhr. W. Jansen 

Bijnenweg 8, 7121 ML
26 juni  mevr. A.G. SandersFennema 

Manschotplein 32, 7121 BM
26 juni  dhr. B. van Lochem 

Meidoornstraat 14, 7121 AV
27 juni  dhr. W. Fukkink 

Varsseveldsestraatweg 58, 7122 CE
28 juni  mevr. H.J. WesterveldPrinsen 

Trompstraat 7/A, 7122 VT
28 juni  mevr. H. de BoerSmit 

Hoge Veld 25, 7122 ZL

29 juni  mevr. H.E.J.H. StellingaWalvoort 
Vondelstraat 2, 7121 VC

  2 juli  mevr. A.H.J. te Paskete Voortwis 
Lichtenvoordsestraatweg 74, 7121 RC

  2 juli  mevr. W. SimmelinkHeideman 
Manschotplein 30, 7121 BM

  2 juli  mevr. W.L. BruensVossers 
Hogestraat 85, 7122 BS

  3 juli  dhr. A.J. Sellink 
Koningsweg 8, 7121 MR

  3 juli  dhr. G.W. Winkelhorst 
Kruisdijk 21, 7122 JX

  4 juli  dhr. G.J. te Hennepe 
Acaciastraat 16, 7121 AT

  4 juli  dhr. H.W. Lammers 
Piet Heinstraat 22, 7122 VP

  5 juli  mevr. B. ScholtenWijnveen 
Zuiderlaan 10, 7122 AC

  5 juli  mevr. A.J. WiggersOonk 
Trompstraat 2, 7122 VW

  5 juli  dhr. D.J. Kremer 
Brakenweg 6, 7122 LN

  7 juli  mevr. E.H.A. MagisRougoor 
Schulenkampweg 3/A, 7121 MB

  8 juli  mevr. D.G. BeerninkArentsen 
Grevinkweg 17, 7122 ND

  8 juli  dhr. G.H. Luiten 
De Hoven 2/A, 7122 BJ

  8 juli  mevr. W. LuitenHeijnen 
Emmastraat 27, 7121 CE

  9 juli  mevr. J.J.G. HilbelinkSchreurs 
Peperstraat 10, 7121 CT

  9 juli  mevr. E. Weverster Haar 
Morgenzonweg 29/08,  
7101 BH Winterswijk

11 juli  dhr. B.J. te Winkel 
Kobusweg 13, 7122 WT

11 juli  mevr. W. ter HaarPrinsen 
Frankenstraat 111, 7122 ZS

11 juli  dhr. H.J. Schutte 
Lichtenvoordsestraatweg 96, 7121 RE

12 juli  mevr. G.J. PerebolteHeideman 
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC

12 juli  mevr. M.B.J. KarstenSchoorel 
Molenstraat 2/A, 7122 ZW

Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543471741 / 062145 2883, smarli@kpnplanet.nl 

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 0630660140 
anneke.wattel@pgaalten.nl

Anneke  
Wattelde Vries
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Beste mensen,

Het is een spannende tijd waarin wij leven. Ik 
merk dat ik me soms terneergedrukt voel als ik 
weer eens heb gekeken naar het nieuws of als 
ik heb geluisterd naar beschouwingen over ‘de 
toestand in de wereld’. Datzelfde hoor ik ook 
van anderen. Het wantrouwen dat overal om ons 
heen voelbaar is, kan ons in een angstige greep 
houden. Vertrouwen is dan wel iets waar we als 
christenen naar streven, maar is niet zomaar 
voorhanden. Fascinerend is de bemoediging van 
Paulus in 2 Kor. 5: 7: We leven nu immers vanuit 
vertrouwen, zonder al echt te zien. Dat klinkt 
onmogelijk: vertrouwen zonder te weten hoe de 
toekomst eruit zal zien. En daarom zou ik (met 
een variatie op de uitspraak van de vader waar
over Markus vertelt) willen bidden: ‘Ik vertrouw. 
Kom mijn angst, mijn onzekerheid, mijn wan-
trouwen te hulp!’

Overledenen

Mevr. Grada SmitEbbers, Ludgerstraat 2102, 
overleed op 24 mei na een periode van afnemen
de gezondheid. In de dienst waarin we dankbaar 
afscheid namen van Grada lazen we Bijbelteksten 
die voor haar van betekenis zijn geweest, zoals de 
bekende woorden van Paulus over ‘Geloof, hoop 
en liefde’. We wensen (schoon) kinderen, klein en 
achterkleinkinderen geloof, hoop en liefde toe 
nu zij zonder hun (schoon)moeder, oma en omi 
verder moeten. 

Nieuws bezoekmedewerkers

We zijn heel dankbaar dat Hanny te Loo 
 Wolsink, Batavenstraat 16, tel. 06  1513 7325, 
zich bereid heeft verklaard om naast de Slinge
laan en de Mercurius per 1 juli aanstaande ook 
het bezoekwerk te verzorgen aan de Varsse
veldsestraatweg 668 en 33a49 en de Saksen
straat, de Brukterenstraat en de Berkenhovestraat. 
We danken Willem Stoelhorst dat hij een jaar 
geleden spontaan aanbood om naast de Hoge
straat 262 ook de Varsseveldsestraatweg 668 
en 33a49 tijdelijk voor zijn rekening te willen 
nemen. Heel fijn. 
Alleen voor het Lage Veld 177 (oneven), 280 
(even) en de Richterinkstraat zijn we nog op zoek 

naar bezoekmedewerkers. Hopelijk worden ook 
deze sectiedelen weer vlot ingevuld. 

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er 
andere vragen, neem dan gerust contact op via 
mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werk
dagen: maandag tot en met woensdag. 
Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u graag dat uw jubileum 
vermeld wordt in KerkVenster, of wilt u dat daarin 
melding wordt gedaan van uw verhuizing, neem 
dan even contact op met de predikant/kerkelijk 
werker van uw wijk. 
Wilt u een beroep op mij doen in verband met het 
voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag 
tijdig een telefoontje zodat we onze agenda’s 
op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen 
ben ik doorgaans niet beschikbaar voor het bege
leiden van een uitvaartplechtigheid. 

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld 

Overleden

Op 22 mei is overleden Hendrik Jan (Henk) 
Stronks, wonende aan de Bocholtsestraatweg 
42 in Aalten, in de leeftijd van 78 jaar. Op don
derdag 30 mei was de dankdienst voor zijn leven 
in de aula van de GUV. Henk zal vooral worden 
gemist door echtgenote Annie StronksBent, zoon 
Erwin en zijn vrouw Marianne, dochter Mirjam en 
haar man Peter en de kleinkinderen Lara, Sofie, 
Jazeah en Zechiël. Een in memoriam vindt u 
elders in deze editie van KerkVenster. 
Op 28 mei is heengegaan Annet Somsen, 
wonende aan de Smitskamp 7 in Aalten, in de 
leeftijd van 50 jaar. Op vrijdag 31 mei is in kleine 
kring van naaste familie en vrienden op indruk
wekkende wijze afscheid genomen van Annet. 
Wij bidden om troost en kracht voor haar ouders 
Johan en Riek, zus Hannie en haar man Hans en 
hun zoon Roy, en vrienden die verder moeten 
zonder Annet. 

Zieken

Mocht u/jij te maken hebben met ziekte of tegen
slag en een bezoek van mij op prijs stellen, laat 
dat dan (eventueel via de bezoekmedewerker) 
weten. Niet iedereen wil hier genoemd worden, 
maar laten we bidden voor moed en levenskracht 
voor allen die lijden aan lijf of leven.

Pastoraat

Door bezoekmedewerkers wordt het motto 
‘omzien naar elkaar’ vormgegeven. Het is geen 
dagtaak; het gaat om het bezorgen van een 
kaartje bij bijzondere gelegenheden, het rond
brengen van de attenties voor de ouderen in onze 
gemeente met Kerst en Pasen en in sommige 
gevallen een bezoekje. Mocht je vragen hebben 
over de invulling van het werk als bezoekmede
werker, neem dan contact op met mij of met 
iemand van het bestuur van de Protestantse 
Bezoekdienst. 
We zijn nog op zoek naar bezoekmedewerkers 
voor gemeenteleden die wonen op: 
  Grote Maote nummer 2 t/m 46 (even)  

en 130 t/m 156 (even)
 Sniedersweide 
  Keizersweg nummer 64 t/m 90 (even)  

en 79 t/m 115 (oneven)
  Keizersweg nummer 16 t/m 54 (even)  

en 7 t/m 73 (oneven) (tijdelijk)
Voor pastorale vragen kunnen gemeenteleden uit 
bovenstaande secties contact opnemen met een 
van de bestuursleden van de Protestantse Bezoek
dienst, of met Anton Navis of Henk Westervelt. 
  Anton Navis: antonnavis@hotmail.com,  

tel. 06 1350 3521. 
  Henk Westervelt: e.westervelt@upcmail.nl, 

tel. 0543466367. 

Vakantie

Vanaf vrijdag 14 juni heb ik vakantie. In geval 
van een (aanstaand) overlijden of dringende 
 pastorale vragen kunt u contact opnemen met 
een van mijn collega’s. 
Door de week, van maandag tot en met don
derdag neemt Wilma de Jong voor mij waar. Het 
kan zijn dat u wanneer u haar in het weekend 

belt, wordt doorverwezen naar een van de andere 
collega’s. In het weekend van vrijdag 14 juni tot 
en met zondag 16 juni 2024 Anneke Wattel; van 
vrijdag 21 juni tot en met zondag 23 juni 2024 
Netty Hengeveld; van vrijdag 28 juni tot en met 
zondag 30 juni 2024 Folkert de Jong en van 
vrijdag 12 juli tot en met zondag 14 juli 2024 
Anneke Wattel. De contactgegevens vindt u o.a. 
bij de diverse wijkberichten. 
Vanaf maandag 15 juli ben ik weer bereikbaar en 
beschikbaar. 

Persoonlijk

Op een bestuursvergadering van de CWN las 
iemand het gedicht ‘Jesus of the Scars’ voor. Ik 
verwees ernaar tijdens de Prideviering op 9 juni 
en heb voor u een poging gedaan het te vertalen. 
Ik vond het een indrukwekkend gedicht. 
Zie pagina 17 in dit nummer van KerkVenster.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriend
schapsverzoeken van gemeenteleden worden 
zonder uitzondering geaccepteerd. 

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje 
sturen of mij mailen. 

ds. Elizabeth van Deventer 

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543475541, wbulsink@kpnmail.nl

Predikant 
Hoge Es 6  
7122 ZC Aalten 
tel. 0610855041 
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl

Elizabeth 
van Deventer

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 062213 1933  
netty.hengeveld@pgaalten.nl

Netty Hengeveld



16

Zieken

In de afgelopen periode zijn er geen mensen uit 
onze wijk in het ziekenhuis opgenomen die in 
KerkVenster vermeld willen worden. Wij wensen 
alle zieken en degenen die om hen heen staan 
veel kracht en sterkte toe. 
Vanuit Pronsweide mochten na een periode 
van revalidatie naar huis terugkeren Willemien 
 Demming, Andromeda 35, en Eef Wamelink, 
Zuider kruis 13. Op moment van schrijven (11 juni) 
verblijft nog in Antonia in Terborg Niek Noort, 
Dijkstraat 36. 

Met een hartelijke groet, 
Hendrik Jan Zeldenrijk

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Mark en Lisette AalbersKlein Wol
terink, Julianastraat 23, hopen 7 juli a.s. hun 25e 
huwelijksdag te vieren. Hartelijke felicitaties voor 
dit zilveren bruidspaar. 
Dhr. en mevr. Henk en Thea Houwer Heusinkveld, 
Ludgerstraat 1902, hopen 14 juli a.s. hun 65e 
huwelijksdag te vieren. Van harte gefeliciteerd 
met uw briljanten huwelijksjubileum. 
Beide echtparen voor de toekomst goede en lief
devolle jaren toegewenst en Gods zegen. 

Ziekte

Mevr. Alie BerentsenBlekkink, Koeweide, is 
gevallen en heeft verschillende breuken in haar 
been opgelopen. Zij is tijdelijk opgenomen in 
Pronsweide, afdeling observatie, kamer 33. Alie, 
van harte een voorspoedige revalidatieperiode en 
een goed herstel toegewenst. 
Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te 
maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek 
zijn beterschap, een voorspoedig herstel, gene
zing en heling toewensen. Tevens ook moed, 
kracht en doorzettingsvermogen. 
U allen en tevens ook allen die zorg hebben om of 
zorgen voor mensen die ziek zijn Gods merkbare 
nabijheid en zegen. 

Psalm 130, vers 1 en 3, een psalm van hoop : 
 
Uit diepten van ellende  
 roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, 
 ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen tot mij,  
 tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,  
 red mij, o Here, red

Ik heb mijn hoop gevestigd  
 op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig  
 wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten  
 wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten  
 uw lichtend aangezicht.

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis 
opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is 
het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de 
mensen soms groot. 

Bezoekdienst

Vacante secties:
Sectie 23A:  alleen de Lijsterbeslaan  

en Vlierbeslaan 1822.
Sectie 28B: Servatiusstraat, Willebrordstraat. 
 
Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan 
doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen. 
Voor informatie over bezoekwerk kunt u con
tact opnemen met de secretaresse van de Pro
testantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers (tel. 
0543476368) of met mij.

Persoonlijk

Mocht u een (kennismakings) bezoek van mij 
op prijs stellen, dan kunt u dit doorgeven aan uw 
bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en don
derdag tussen 9.00 en 17.00. Wil u mij dringend 
spreken en/of heeft het spoed, dan mag u altijd 
bellen. 

Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat, NoordGeel 

Wilma de Jong

Hamburgers en veldquiz
zondag 23 juni 

Na het grote succes van vorig jaar is het weer tijd 
voor de gezellige Kobus BBQ. 
Dit keer is er ook een leuke activiteit met prijs; 
een eigen variant van de pubquiz, een veldquiz 
(omdat we op het grote veld zitten).
Namens de leden van PKN Kobus heten wij jou/
jullie van harte welkom op zondag 23 juni vanaf 
15.30 uur op het grote veld. Neem gerust je 
buurman/vrouw, vriend/vriendin mee, iedereen is 
van harte welkom. 

Heel graag tot dan!

NB: Wij zorgen voor hamburgers en zo. Wie wil 
zitten of anderen wil helpen zitten: neem stoelen 
mee! Drinken delen we ook. Als iedereen wat 
meeneemt, is er meer dan genoeg. 

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 0622624190 
wilma.dejong@pgaalten.nl

Wilma de Jong

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel.  0543450600, 

0610941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong

Predikant  
Varsseveldse straatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

Hendrik Jan  
Zeldenrijk
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Gedicht van Edward 
Shillito ‘Jesus of the 
Scars’: And Other 
Poems (Hodder and 
Stoughton, 1919).
Edward Shillito 
(1872–1948) een 
Engelse predikant, 
dichter en auteur die 
getuige was van de 
gevolgen van de 
Eerste Wereldoorlog. 
Zie wijkbericht 
ds. Elizabeth van 
Deventer op pag. 15. 

Jesus of the Scars
If we have never sought, we seek Thee now;
Thine eyes burn through the dark, our only stars;
We must have sight of thornpricks on Thy brow,
We must have Thee, O Jesus of the Scars.

The heavens frighten us; they are too calm;
In all the universe we have no place.
Our wounds are hurting us; where is the balm?
Lord Jesus, by Thy Scars, we claim Thy grace.

If, when the doors are shut, Thou drawest near,
Only reveal those hands, that side of Thine;
We know today what wounds are, have no fear,
Show us Thy Scars, we know the countersign.

The other gods were strong; but Thou wast weak;
They rode, but Thou didst stumble to a throne;
But to our wounds only God’s wounds can speak,
And not a god has wounds, but Thou alone. 

Jezus van de littekens
Al hebben we nooit gezocht, we zoeken U nu;
Uw ogen branden door de duisternis, onze enige sterren;
We moeten zicht hebben op doornprikken op Uw voorhoofd,
We moeten U hebben, o Jezus van de littekens.

De hemelen beangstigen ons; ze zijn te kalm;
In het hele universum hebben we geen plaats.
Onze wonden doen ons pijn; waar is de balsem?
Heer Jezus, door uw littekens, beroepen we ons op Uw genade.

Als, wanneer de deuren gesloten zijn, U dichterbij komt,
Toon ons alleen die handen, die zijde van U;
We weten vandaag wat wonden zijn, wees niet bang,
Toon ons Uw littekens, we kennen het teken.

De andere goden waren sterk; maar U was zwak;
Zij reden, maar U struikelde naar een troon;
Maar tot onze wonden kunnen alleen Gods wonden spreken,
En geen god heeft wonden, dan U alleen.

Afsluitende  
BBQ 
donderdag 27 juni  
18.00 uur

Locatie: de tuin of zo nodig onder de overkapping van 
KruXkernteamlid Johannes Zandbergen, Lintelo 12, 
Zomerweg 3.
Traditioneel sluiten we een seizoen bij de KruX altijd 
af met een barbecue. Dit jaar is het niet anders. 
Uiteraard komt een BBQ bij de KruX nooit zonder een 
activiteit, maar wat dat is houden we nog even onder 
de pet.

Wie mee wil eten: stuur maar een mailtje naar  
 folkert.dejong@pgaalten.nl of stuur een appje, dan 
weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Heerlijk een burger eten, drankje erbij, mooi in de tuin 
rondkijken en een goed gesprek. Dat is de KruX in 
optima forma. Welkom! 

ds. Folkert de Jong 

Ben je 16 of ouder? Kom maar langs bij de bar
becue van de Diepgang en Twintigers Zoeken 
in de achtertuin van Sem, lekker buitenaf.
 
Het kan lijken alsof er geen enkele leeftijds
genoot bij de kerk zit en/of nadenkt over de 
dingen die je kunnen overkomen, over God of 
waarvoor je leeft, wat je waard bent... of wat 
dan ook. Met deze groepen denken we daar 
wel over na, vaak na gezellig eten en in een 
leuke sfeer.
Als je dit seizoen niet hebt meegedaan, maar 
het lijkt je wel leuk voor komend seizoen: kom 
vooral langs!

ds. Folkert de Jong 

Afsluitende barbecue 
Twintigers Zoeken en de Diepgang 
zondag 14 juli  locatie: Essinkweg 10 
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Hendrika Everdina 
Wandrina  
van EerdenScharpert 
 ~Dika~ 
geboren  
18 september 1938 
overleden  
16 mei 2024

Dika is geboren in Eibergen, in Hupsel. Ze is opge
groeid op de boerderij met twee jongere broers. 
Ze heeft de huishoudschool in Borculo gedaan 
en bij de nonnen leren naaien en kleding ver
stellen. Na de huishoudschool ging ze meehelpen 
op de boerderij. Dika leerde Gerhard kennen bij 
de Volkshogeschool in Eerbeek. Dat ging van 
Jong Gelre uit. Dika heeft veel gedaan voor de 
vrouwen afdeling van Jong Gelre.
Op 10 november 1962 zijn ze getrouwd en kwam 
Dika bij Gerhard op de boerderij wonen. Ze 
hielden voornamelijk koeien. 
Dika was boerin in hart en nieren. Ze deed alles: 
melken, fokken, de moestuin, tuinieren, schoon
maken, de dieren. Dat deed ze met veel plezier. 
Zelfs toen ze niet meer op de boerderij woonde, 
bleef ze zich ervoor interesseren en helpen of 
steunen waar mogelijk.
Samen met Gerhard kreeg ze Jan, Reindert, 
Geert en Henrieke. Dika was een lieve, zorg
zame moeder. Ze konden altijd bij haar terecht 
als er iets was. En ook vrienden waren van harte 
welkom.
Vroeger hadden ze stagelopers op de boerderij 
waar ze altijd contact mee bleven houden. Door 
die stagelopers konden ze ook op vakantie gaan, 
eerst in een caravan en later in een huisje. Daar 
hebben ze als gezin volop van genoten. 
Een van de dingen die belangrijk waren voor 
Dika was eten, want eten brengt gezelligheid. 
Ze maakte goede, stevige kost. Ze hield niet van 
verspilling van eten en gooide eigenlijk niets 
weg. En alles wat ingemaakt kon worden, werd 
ingemaakt. Ze had ook altijd iets te eten voor 
degenen die bij haar kwamen. Ook bakte en 
kookte ze graag voor de kleinkinderen. Daarnaast 
had ze op de trap altijd een pot snoep staan 
waaruit de (klein)kinderen iets konden pakken. 
Ze zorgde ervoor dat de pot steeds gevuld was.
Ze genoot van de kleinkinderen en achterklein
kinderen. Ze paste regelmatig op en ondernam 
van alles met ze. Ze kregen alle ruimte en vrijheid 
bij haar. Ze was een lieve, betrokken oma.
Dika was handig en creatief; ze naaide en ver
stelde kleren. Daarnaast haakte en breide ze 
graag en dat leerde ze ook aan anderen. Zo hielp 
ze bijvoorbeeld bij de Stegemanhof en zat ze bij 
een handwerkgroepje. 
Vanaf 2000 woonde ze met veel plezier samen 
met Gerhard op ‘de Klodde’. Het verlies van Ger
hard in 2005 was zwaar voor haar, maar ze pakte 
met hulp van de mensen om haar heen en haar 
vertrouwen op God de draad weer op. 
De afgelopen jaren ging haar gezondheid achter
uit. Op 16 mei is ze in geloof en vertrouwen op 
God rustig heengegaan. 

Anneke Wattel-de Vries 

Hendrik Nijman 
 
 
~ Henk ~ 
 
geboren  
4 augustus 1937 
overleden  
4 mei 2024

Henk is geboren als zoon van Bertha 
Konings en Hendrik Nijman, jongere broer 
van Hermien, en is opgegroeid in Aalten 
aan de Prinsenstraat.
In 1959 leerde hij Riek Prinsen kennen en 
voor het trouwen op 1 september 1961 
hebben zij samen openbare geloofsbelij
denis gedaan in de Gereformeerde Kerk 
van Aalten. Henk kwam over van de Ver
gadering van Gelovigen en Riek vanuit de 
Nederlands Hervormde Kerk.
Henk werkte ruim 40 jaar met veel plezier 
bij Kaemingk BV. Na zijn werk ging Henk 
na het eten vaak een eind fietsen om te 
ontspannen en tot rust te komen in de 
natuur. 
Henk was trots op zijn kinderen en klein
kinderen en mocht nog bijna drie jaar 
genieten van een achterkleindochter.
Vier jaar geleden werd Pa voor het eerst 
in zijn leven echt ziek. Hij had darmkanker. 
Na een operatie, een tijdelijke stoma en 
uiteindelijk een hersteloperatie heeft hij 
nog een kleine vier jaar onbezorgd mogen 
genieten van het leven.
Een paar maanden geleden zagen wij dat 
zijn gezondheid broos werd. Hij had geen 
eetlust meer en vermagerde zienderogen. 
De laatste twee weken ging het erg hard 
achteruit, maar wij hebben gelukkig nog 
mooie momenten met hem gehad, ook in 
de laatste vier dagen in de hospice.
Tijdens het laatste gesprek met hem, 
twee dagen voor zijn overlijden, luisterden 
we naar muziek van Nederland Zingt. Hij 
genoot met name van de liederen van 
Johannes de Heer. Dat herinnerde hem 
aan zijn jeugd, waarin hij met zijn moeder 
naar de samenzangbijeenkomsten van het 
Leger des Heils ging. Tijdens die laatste 
ochtend dat hij nog bij kennis was en naar 
de muziek luisterde, dirigeerde hij met 
één arm nog mee, terwijl hij de woorden 
‘Prachtig, prachtig!’ prevelde. Hij was geen 
kerkganger, maar had een diep geloof 
en had er het volste vertrouwen in dat 
hij naar de hemelse Vader zou gaan, en 
daar degenen die hij tijdens zijn leven had 
moeten missen, terug zou zien. Zijn wils
kracht was ongelooflijk, maar hij was klaar 
om te sterven. 
Donderdagmiddag 2 mei viel hij in een 
diepe slaap en ruim een dag later is hij 
overleden. 
Henk heeft een mooi leven gehad (dat 
zei hij zelf ook zo). Hij was vol liefde voor 
de mensen om hem heen en is als een 
tevreden mens gestorven. Voor ons blijft 
hij in onze harten voortleven.

Riek en de kinderen 

In memoriam
Willem Harm  
van der Heide 
 
~ Wim ~ 
 
geboren  
5 juli 1941  
overleden  
21 april 2024

Wim van der Heide werd geboren aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog beïnvloedde zijn 
hele leven. Op een gegeven moment had de familie 
alleen nog bloembollen te eten. Wims vader werkte in 
de gemeente Leiderdorp en moest gedurende de oorlog 
met zijn gezin onderduiken. Wim heeft zijn leven lang 
met angsten geworsteld. Hij wilde niet dat eten weg
gegooid werd en wilde geen bloembollen uit de grond 
halen. Zijn vrijheid koesterde hij en hij was enorm 
Oranjegezind. Iedere koningsdag, Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag moest de vlag uit.
Het gezin verhuisde na de oorlog naar Meliskerke. Onder
tussen was het gezin uitgebreid met vijf zussen en een 
broer. Later woonden ze in Arnemuiden, waar zijn vader 
burgemeester werd. In 1959 verhuisde het gezin naar 
Spakenburg, waar zijn vader ook burgemeester werd. 
Daar leerde Wim van zijn vader zeilen. Hij werkte als 
toezicht houder o.a. bij de bouw van de haven in Nijkerk 
en later in Elburg.
Wim en Aggi trouwden in 1967 en gingen wonen in 
Waarder (gemeente Driebruggen), waar Wim werkte als 
technisch ambtenaar. Daar werd zoon Wim geboren. 
Vervolgens verhuisden ze naar de gemeente Hoog
land, waar Wim ook werkte bij de gemeente. Daar werd 
dochter Anneke geboren. Ten slotte ging Wim werken bij 
de gemeente Aalten en woonde het gezin in Bredevoort, 
dochter Dineke werd hier geboren. 
In Bredevoort werden beide ouders maatschappelijk 
actief. Pa zat in de personeelsvereniging en in de mede
zeggenschapsraad van de gemeente Aalten. Hij werkte 
mee aan de bouw van gondels voor de Bredevoortse 
Gondelvaart met de groep Triplaccuton (tripex, accu en 
tonnen), was ouderling in de kerkenraad van de Gerefor
meerde Kerk en heeft zich vervolgens heel lang ingezet 
voor Bredevoorts Belang. Daarvoor is hij benoemd tot lid 
in de orde van OranjeNassau. 
In de vakanties gingen Wim en Aggi vaak kamperen 
in Friesland op een boerderij aan het water, waar Wim 
zijn gevoel als familiemens kon uitleven. Zijn vader en 
moeder stonden vaak in de buurt. Zijn vader bouwde een 
kleine zeilboot voor de kleinkinderen, en al gauw kwam 
er een wat grotere boot bij. Ten slotte werd de caravan 
verkocht en een Enkhuizer Bol gekocht. Een aquarel 
daarvan siert ook de rouwkaart van Wim. De boot kwam 
in Spakenburg te liggen. Naast zeilen had Wim schil
deren als hobby en richtte hij ook een aquarium in. 
Hij volgde de politiek en het achtuurjournaal was heilig. 
Bij familiebijeenkomsten waren er geregeld stevige dis
cussies over politieke zaken. Iedere zondag keek hij naar 
het Capitool. 
Wim was een mens van vaste rituelen. Hij wilde altijd 
garnalencocktail als eerste gang bij het kerstdiner. 
Hij luisterde om 23.00 uur altijd naar ‘Met het oog op 
morgen’ en viel in slaap op de eindtune ‘Gute Nacht 
Freunde’. 
Zijn laatste weken kon hij in huis doorbrengen dankzij 
Buurtzorg en buren, Hij was erg dankbaar voor allen die 
dat mogelijk maakten. Bij zijn afscheid lazen we Open
baring 5, de tekst over het Nieuwe Jeruzalem. Hij ver
trouwde erop dat hij daar terecht zou komen.

Ada Endeveld 
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Frederika Willemina  
BruijsOmmering  
 
~ Fredie ~  
 
geboren  
3 mei 1937 
overleden  
18 mei 2024

Fredie is opgegroeid aan de Damstraat in Aalten. 
Ze was enig kind. Na de mulo ging ze werken op 
het kantoor van de zuivelfabriek, later Coberco. 
Toen deze sloot heeft ze de administratie van de 
Hervormde Kerk gedaan en een dag in de week 
bij Klein Entink. Ze heeft het niet altijd makkelijk 
gehad. Haar ouders waren al in de 40 toen ze 
werd geboren. Na het overlijden van haar vader 
heeft ze lange tijd de zorg voor haar moeder 
op zich genomen. Een paar jaar na haar over
lijden leerde ze Tonnie Bruijs kennen, met wie ze 
later trouwde. Ruim acht jaar zijn ze getrouwd 
geweest. De laatste jaren nam de gezondheid 
van Tonnie steeds verder af en heeft ze ook hem 
al die tijd verzorgd. Na zijn overlijden was ze weer 
alleen en ging ze dapper verder. Fredie was een 
zelfstandige, sterke en lieve vrouw. 
Het geloof was ook heel belangrijk voor haar. 
Fredie deed veel vrijwilligerswerk, o.a. op het Hoge 
Veld en later de Stegemanhof. Dit vond ze fijn. Ze 
ging ook graag naar de soos, de handwerkclub 
en de gym. Ze hield van mensen om zich heen. 
Iedereen was altijd welkom bij haar. Ze was blij 
met de goede contacten die ze had met vrienden 
en bekenden. De laatste jaren werden wel steeds 
moeilijker. Op Hemelvaartsdag werd ze getroffen 
door een herseninfarct, waardoor ze niet meer 
kon praten en halfzijdig verlamd raakte. Iedere 
dag ging het wat slechter, tot ze op zaterdag voor 
Pinksteren rustig ingeslapen is. 
Abba vader, u alleen, u behoor ik toe ….

Annie 

Hendrik Jan  
Stronks 
 
~ Henk ~ 
 
geboren 
26 februari 1946 
overleden 
22 mei 2024

Henk werd geboren in Lintelo als vijfde kind in een 
gezin met twee zussen en drie broers. Met 6 jaar 
ging hij naar de Wilhelminaschool in de Stations
straat. Hij doorliep ook de 7e klas omdat hij zo 
klein was. De mulo was niks voor hem, dus ging 
hij aan het werk bij de WEKA, een groothandel in 
levensmiddelen, en haalde in de avonduren zijn 
kruideniersdiploma. Op zaterdag bezorgde hij 
voor bakker Vaags. 
In november 1963 leerde hij Annie Bent kennen. 
Dat ze in 2023 zestig jaar verkering hadden is 
nog gevierd. In 1968 verloor Henk zijn vader, nog 
maar 58 jaar, door een ongeluk. 
Op 14 oktober 1969 zijn Henk en Annie getrouwd 
en gingen ze wonen in Barlo bij de familie Luiten 
op ’t Olde Mulder. Daar werd in september 1970 
hun oudste zoon Erwin geboren.
In die tijd werd Henk bezorger bij de fa. Reusink 
aan de Hogestraat. Na een aantal jaren kwam 
bakker V.d. Put uit Lintelo vragen of hij daar wilde 
komen werken. Bezorgen en later op een grote 
levensmiddelenbus van 11 meter. 
In augustus 1978 werd dochter Mirjam geboren, 
het gezin was compleet. Een jaar later kreeg 
hij ontslag bij V.d. Put. De WW heeft niet lang 
geduurd, al snel werd hij aangenomen in de 
groentewinkel (fa. Altena) aan de Dijkstraat. 
Na 15 jaar verloor hij daar zijn baan. Het was 
een heftig jaar; ontslag, twee keer verhuizen 
en 25 jaar getrouwd. Via een uitzendbureau 
had hij toch hier en daar werk. In februari 1997 
werd Henk bezorger bij de apotheek Engelbrecht 
(nu BENU). Goede jaren volgden, tot hij op zijn 
65jarige leeftijd met pensioen mocht.
December 1994 verhuisde Henk met zijn gezin 
naar de Bocholtsestraat. Intussen kwamen 
schoondochter Marianne en schoonzoon Peter 
erbij. De kinderen trouwden en hij kreeg klein
kinderen: eerst Lara, toen Sofie en daarna 
kwamen Jazeah en Zechiël. Wat een trotse opa 
was hij!
Henk heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan in 
Bredevoort bij de kerk: kindernevendienst, club en 
commissie van beheer. Vanaf 2001 tot nu was 
Henk, soms samen met een kleinkind, bezorger 
van KerkVenster. 
In 1966 ging hij op 20jarige leeftijd bij het 
 Aaltens mannenkoor ACM. Hij was twaalf jaar 
voorzitter en acht jaar bestuurslid en na 58 jaar 
nog steeds actief lid van het koor. 
Wat heeft hij genoten van zijn vrije tijd, veel 
fietsen en met de fietsen op de auto op vakantie.
In 2022 kreeg hij wat klachten en 21 maart 2023 
werd er een nieuwe aorta/hartklep geplaatst. Hij 
knapte goed op en kon weer wekelijks zingen bij 
het ACM. 
Na wat dagen hoesten, het leek niet zorgelijk, 
stierf hij plotseling op 22 mei 2024 ’s morgens in 
aanwezigheid van Annie.

familie Stronks 

Grada Sevriena  
SmitEbbers  
 
~ Grada ~ 
 
geboren  
9 november 1930 
overleden  
24 mei 2024

Moeder is het vierde kind in het gezin van Johan 
en Dina Ebbers (Heurne 95) dat uiteindelijk zal 
bestaan uit twaalf kinderen.
Toen ze 4 jaar was, werd ze zeer ernstig ziek. Om 
verder aan te sterken ging ze naar een vakantie
kolonie op Schiermonnikoog; daar vierde zij haar 
5e verjaardag.
Ze vertelde vaak over de oorlog; het heeft diepe 
indruk op haar gemaakt.
Hoewel ze graag had doorgeleerd, moest ze op 
13/14jarige leeftijd ‘in betrekking’; hard werken 
in een gezin met kleine kinderen. Later pakte 
moeder de draad letterlijk en figuurlijk op en 
behaalde haar coupeusediploma’s.
Eind jaren ’40 kreeg ze verkering met onze 
vader Bert Smit, die onderduiker was geweest in 
De Heurne. Op 23 oktober 1953 zijn ze getrouwd. 
Er werden drie kinderen geboren: Arjen, Hanno en 
Berdien. We hebben van onze ouders altijd hun 
vanzelfsprekende liefde ervaren!
Moeder stond vaak klaar voor anderen, omkijken 
naar je medemens; dat deed ze ook als diaken. 
(ze was de eerste vrouwelijke ambtsdrager in 
Aalten).
Haar vrijwilligerswerk voor ‘t Proathuusken en 
voor de IKAvakantieweek deed ze met veel 
 plezier en gedrevenheid. 
Ondertussen hadden wij, als kinderen, een partner 
en werd de familie uitgebreid met acht klein
kinderen; later werden er elf achterklein kinderen 
geboren.
Moeder hield van bloemen en kon prachtig 
bloemschikken en corsages maken. 
Op 5 maart 1991 hoorden we dat onze vader 
ongeneeslijk ziek was. Een half jaar later stierf hij 
op 67jarige leeftijd … 
Moeder pakt ‘het leven’ weer op; ze is veel ‘onder 
de mensen’ en vindt het fijn om als oma gezellige 
dingen te doen met haar kleinkinderen.
In 2000 verhuist ze naar de Tubantenstraat; ze 
heeft daar met heel veel plezier gewoond!
Naarmate de jaren vorderen merkt ze dat haar 
zelfstandigheid stapje voor stapje minder wordt. 
Dit komt vooral door haar grote handicap: het 
steeds verminderende gezichtsvermogen … 
Begin 2019 verhuist moeder naar verzorgingshuis 
Beth San. Hoewel ze het in het begin moeilijk 
vindt, ziet ze langzamerhand de realiteit onder 
ogen en ervaart en benoemt ze zeker ook de 
zegeningen van het verzorgingshuis!
We konden nog met haar op de duofiets, en 
 wandelen in de rolstoel.
Ze blijft het tot het laatst toe fijn vinden om op 
bezoek te gaan of bezoek te krijgen; ze is een 
echt ‘mensenmens’.
Begin april is zij gevallen en daarna snel ver 
zwakt …
Op 24 mei overleed onze (schoon)moeder, oma 
en omi op de leeftijd van ruim 93 jaar. We hopen 
dat ze nu in het licht is en dat ze de kleuren van 
haar zo geliefde bloemen weer kan zien … 
Als je wegging bij haar zei ze bijna altijd: ‘Geniet 
van het leven, zolang het kan!’ Met die wens 
gaan we verder, met haar in ons hart!

 de (schoon)kinderen 
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Uitje vrijwilligers  Stilteruimte

Dinsdag 28 april vond voor de eerste keer een uitje van de vrijwilligersgroep 
van de Stilteruimte plaats. Met de fiets en met de auto vertrok de bijna voltal
lige groep naar de ‘kathedraal van de Achterhoek’, de SintWerenfriduskerk 
in Zieuwent. Daar werden we ontvangen door de heren Ben Donderwinkel 
en Anton Storteler (koster). We kregen een anderhalf uur durende, boeiende 
en enthousiaste rondleiding door de kerk. Mevr. Erna Karkebeek verraste ons 
met orgelspel op het prachtige orgel. We sloten de middag af met een kop 
koffie/thee op het zonnige terras van restaurant Krul in Aalten. Het was een 
zeer geslaagde middag. 

Astrid te Winkel
Wilma de Jong  

Pride-viering  
22 juni 2025

Op zondag 9 juni om 10.00 uur was de derde 
Prideviering in Aalten, in de Zuiderkerk. De kerk
dienst is een van de activiteiten van de Pride
maand in de Achterhoek. Het thema was dit jaar 
‘Wees trots op wie je bent’. 
Het thema voor volgend jaar is (mij) nog niet 
bekend. Wel is de datum van de Prideviering al 
bekend, namelijk 22 juni 2025.
Wie wil meedenken of meedoen met de voor
bereiding van deze dienst? We horen graag van 
je! Meld je aan bij Rudi ter Maat of bij mij: 
rudi.termaat@pgaalten.nl of  
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl  

Van welke kerk ben jij?
 
 
Die vraag, die krijg ik nog wel eens te horen.
Dan antwoord ik: ‘ik ben hervormd geboren’.
 
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
Want met ‘hervormd’ kun je alle kanten op gaan!
 
Dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven.
Dat is vrijzinnige manier van geloven!
 
Maar toen ik jong was, is me al geleerd:  
een goed woord voor ‘hervormd’ is ‘gereformeerd’.
 
Dus behoor ik óók tot de gereformeerde kerk,
en doe gereformeerd gemeentewerk.
 
De kerk is oud, dat zonder meer:
dus ben ik eigenlijk ‘oudgereformeerd’.
 
Ik ben ‘christelijk’ zo is me geleerd
dus ben ik ‘christelijk gereformeerd’.
 
Ik kan u zeggen, dat kan er óók mee door,
dat ik tot de ‘Christengemeente’ behoor.
 
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop
dus ‘vrijgemaakt’ dat ben ik ook.
 

 
 
 
 
 
Omdat men in mijn kerk aan dopen doet,
past ‘Baptistengemeente’ mij óók wel goed.  
 
In onze kerk komt jaarlijks het Pinksterfeest voor!
Dus is het dat ik tot de ‘Pinkstergemeente’ behoor.
 
En omdat het steeds om het Evangelie gaat,
kan ‘Evangeliegemeente’ óók geen kwaad.
 
Ik vaar op ’t Bijbels apostolisch gezag,
dat is de reden dat u me ‘Apostolisch’ noemen mag.
 
Tenslotte is het gewoon een klein publiek,
de kerk is algemeen, dat heet dan ‘Katholiek’.

U weet nu bij welke kerk of gemeente ik behoor,
of komt mijn antwoord u verwarrend voor?
 
Voortaan de ‘Protestantse kerk’ en de anderen dan?
 
Wat een gedoe.
Daarom wens ik u van harte toe,
 
dat op de vraag: wáár hoort ú bij, van wie ben u?
uw antwoord is ‘van Christus ben ik. Straks en nu!’

 
bron: onbekend 
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Mekare vastehollen
Tekst: Aleid Bongen-Luiten 

Foto: pxhere.com

De afgelopen twee en een half jaor waren veur 
ons biezunder. Bij mien brak d’r hier en daor 
weer wat en d’r was nogal wat veur neudeg um 
alles weer lieke te kriegen. Kortumme, wij bunt 
een aantal operaties wieter en ne hoop tramme
lant d’r umhen. Tussendeur stevenen wij af op ‘t 
stoppen en verkopen van ons melkveebedrief. 
Al met al gin kleine gebeurtenissen, en met völle 
denkwark. Veur ‘t zowied was, ging d’r heel wat 
an veuraf. In dee tied waren d’r ok heel ver
drietege momenten met zeke familieleden en 
vrienden. Dat trok d’r bij. Toch was ‘t neet alle
maole naregheid, want ‘t mooie um te vermelden 
is, dat wij in dee tiedsspanne ok nog twee keer 
opa en oma mochten worden. Twee kleine kaerl
tjes, dee al ne hoop plezeer en liefde hebt ebracht. 
Maor dan kan d’r in zonne tied wal völle deur 
ow hen gaon, en is vlot schakelen wal een han
dege eigenschap. Gelukkeg hebbe wij den alle 
dree, Jan en ik en onze dochter, dee bij ons in 
de maatschap zit, en dat meek ‘t veural rond de 
boerde rije wal makkeleker. ‘t Is neet ‘t ende van 
de wereld en noo in dizzen mooien tied komt d’r 
wal weer andere dinge op ons pad. 
Bij dit alles hebbe wij trouwens ok nog een olde 
boerderije ekocht, waor wij een nij huus gaot 
bouwen, en hef onze dochter met eur man een 
huus in Lechtenvoorde ekocht. Dit effen veur 
de beeldvorming van hectiek en völle an de kop 
hebben. 
Dan was d’r ok nog ‘t een en ander te doon in de 
kerke. Ik hoef daor neet op in te gaon en dat was 
ik ok neet van plan, want daor is al ne helen horte 
en heel völle aover epraot. ‘t Kan niks helpen at ik 
daor ok nog iets over gao zeggen. 
Wij könt ok niks zeggen, want wij hebt d’r ons 
ok neet völle an estuurd, um bovvenstaonde 
redenen. Wij kwamen zelfs ne helen tied neet of 
nauweleks in de kerke. Dat ging ne tied lang neet. 
Wij gaot d’r ok vanuut dat de mensen dee 
‘t wark doot veur de kerke, daor genog harte veur 
hebt um te wetten wat good is, en d’r met wies
heid met ummegaot. In plaats van in de kerke 
was onze coronatied verlengd en zate wij ’s zon
dags samen in de kamer kerke te kieken. Mooi dat 
zoiets kan, a’j neet könt gaon. 
‘t Was ok neet dat wij gin contact hadden, want 
dat hadden wij wal degelek. Onze pastor Netty 
kwam heel geregeld en dat was fijn. Een aantal 
van dee gebeurtenissen waren niet  misselek en 
een betjen steun van eure kante was heel welkom. 
‘t Is altied gezelleg at ze d’r is, en wij könt heel 
good samen praoten. Dan kump de buurvrouwe, 
dee ok warkt veur de kerke, nog ’ns langs met een 
bleumken, of zo maor mensen dee uut de kerke 
blomen brengt, of zo maor effen langskomt en 
dat veult heel warm en betrokken. 
De kerkgemeenschap dut völle good en belang
riek wark. Dee positiviteit könt onze domineers 
en pastors en vrijwilligers wal gebroeken. Ze doot 
allemaole hun beste en kriegt ok vast wal ’ns 
wat aover zich hen. Dinge dee ze vake neet ens 
könt veranderen of waoran ze part nog deel hebt 
ehad. Neet dat ze mien dat ezegd hebt, laot dat 

dudelek waen. Nee, met een betjen gezond ver
stand kan ik mien dat ok zo wal bedenken. ‘t Geet 
mien d’r maor umme, dat enkel en allene de boel 
afbranden gin good plan is. Een betjen goeie 
wil en met zien allen ons best doon, um ‘t fijn te 
hollen is toch neet te völle evraogd. Alles könne 
wij noo eenmaol neet veranderen naor onze 
wensen. Al mot ik noo wal een betjen inconse
quent waen, want ik had zondag met ‘t Aovend
maol ne schokkende ervaring. Al dee tied dat ik 
neet naor de kerke ging, heb ik gin Aovendmaol 
können vieren. Sinds ne waeke of dree zitte wij 
weer in de kerke en zondag 12 mei was ‘t Aovend
maol. Wij hadden ons al bedacht: ‘daor wille wij 
hen,’ en dat kon ok. ’t Was ne fijnen dienst met 
ne mooie praeke en mooie liedjes. 
Ton ‘t Aovendmaol begon, zat ik d’r min of meer 
klaor veur. Klaor veur een bepaold warm en intens 
geveul. Ik kreg brood anereikt en een bekertjen 
wien. Ik zal veur de dudelekheid maor zeggen 
dat ‘t jo niks uutmek wat veur wien a’j drinkt en 
dat ik alle argumenten veur alcoholvrije wien 
kenne, maor a’j d’r neet op raekent, dan is ‘t ne 
schok a’j dat zoere grei in de mond kriegt, want 
kwali tatief krig ‘t van mien gin pries. De biezun
dere zeute warme smaak van de echte aovend
maolswien, dee zo warm deur ‘t lichaam trök, gaf 
’t altied een extra dimensie en ik was effen hele
maole van mienen tekst af. ‘t Zoere grei had ne 
naren nao smaak en ik kon effen niks veulen van 
‘t Aovendmaol. 
Naodat ik mien herpakt had, bedacht ik mien dat 
‘t best gek is dat miene belaeving zo samenhing 
met de smaak van de wien. Ik zal d’r wieter neet 
aover drammen. Iets in de trant van ‘de toon mek 
de muziek’ en nog zo ene: ‘wee ne hond wil slaon 
kan altied wal ne stok vinden’. De volgende kere 
wet ik dat ik iets anders mot verwachten en wee 
wet, hebt ze dan wal weer iets anders bedacht. 
Toch was het ondanks dat kleine onbedudende 
zoere slöksken weer good um d’r bij te waen. 

‘t Is ok de ontmoeting. Mensen dee blij bunt da’j 
d’r weer bunt, dat veulen heel hartverwarmend. 
Een older echtpaar kwam d’r speciaal effen veur 
bij ons praoten en dat deed ons good. Geleuven 
is iets wat verwaeven is met alle dage en iedere 
 situatie. ‘t Umgeft ons volledeg en dus neet 
allene iets van de kerke. 

Toch is dat samenkommen met medegeleuvegen, 
veur ons althans, heel belangriek en ok fijn. Dat 
had ik enorm emist. Tiedens de afgelopen jaoren 
heb ik vake röst en berusting möggen ervaren. 
Zeker was ‘t vake moeilek, maor onze Eeuwege 
God löt ons neet los. Wij hebt nooit de belofte 
ehad dat alles good zol gaon of makkelek zol 
waen veur weet geleuft. Echt neet, en ‘t is soms 
ne harden dobber, maor Jezus is d’r wal bij en 
wij hoeft ‘t neet allene te deurstaon. Dat is wal 
ne belofte en ok dat ‘t goodkump is ne belofte, 
waor at wij ons altied an vaste möcht hollen. 
Simpel en makkelek? Absoluut neet, en ok neet 
vanzelfspraekend, ‘t is vake ne strijd. Maor wal ne 
strijd dee wij neet allene hooft te vechten, en dat 
mek ‘t wal warm en ontroerend. Völle warmer as 
de lekkerste aovendmaolswien. 
Want met Jezus in ons laeven mögge wij enkel 
warmte ervaren. Biezundere warmte dee ons 
liefdevol en vol erbarmen deur alles hen draegt. 
En daorbij ok nog met de belofte dat ‘t good
kump met ons. Neet umdat al onze vinkjes greun 
bunt, maor umdat Jezus liefdevol is zonder veur
waarden en wij Um möcht volgen deur alles hen. 
En a’j dat met mekare könt delen, bijveurbeeld 
in de kerke, dan is dat heel weerdevol. Veural noo 
in dizze onrustege wereld en bij zovölle haat, 
verwarring en onverdraagzaamheid hebbe wij 
mekare heel hard neudeg. Laot wij mekare vaste
hollen. Samen Gemeente waen. Samen in de 
Naam van Jezus!

 

Geleuf ’t noo maor!
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Nacht van 
het Licht 

 
29 juni bij het HelenaHuis 

Op zaterdag 29 juni, in de tijd rond de zomerzonnewende, wordt 
de Nacht van het Licht gehouden. Het HelenaHuis organiseert 
voor het eerst een spirituele themawandeling rond de langste 
dag. Er zullen hierbij bijzondere verhalen verteld worden. 
De wandeling begint zodra het licht wordt: om 04.30 uur bij 
het HelenaHuis, Landstraat 11, Aalten. De kosten zijn € 10,00 
per  persoon inclusief ontbijt na afloop. Kinderen tot twaalf jaar 
mogen onder begeleiding gratis mee. 
Aanmelden gewenst via email:  
contact@helenahuis.nl of tel. 0634464392. 

Sfeervol: de Nacht van het Licht. Foto Wikipedia 

Bach voor koor,  
orkest en orgel

In het vorige KerkVenster schreef ik al over dit 
concert. Muziek van Bach door het Achterhoeks 
Bachkoor, het Forster strijkkwartet en mijzelf. Op 
het programma staat o.a. het motet ‘Jesu meine 
Freude’, het Concerto in F moll, en het bekende 
‘Jesus bleibet meine Freude’.
Zaterdag 22 juni om 19.30 uur in de  
Oude Helena kerk. Toegang € 15,00.
Wees welkom!

Harry van Wijk 

Rond het afgelopen nieuwjaar hebben we als 
werkgroep nog een kort bericht over de familie 
gestuurd. De situatie waar ze in zitten blijft erg 
lastig. De termijn waarop Albert en Tatjana een 
verblijfsvergunning kunnen krijgen wordt steeds 
weer opgeschoven. Het lijkt nu al zo te zijn dat ze 
30 jaar in Griekenland moeten verblijven voordat 
ze daarvoor in aanmerking komen.
Gelukkig gaat het met hun kinderen wel redelijk 
goed. Tatjana is ook veel in Athene om Jana te 
helpen met haar kindje. Albert blijft dan achter in 
Larisa.
Arsen is nog bezig met het opzetten van een 
plantenkwekerij in Bulgarije. Albert probeert hem 
daarmee te helpen, zo goed en kwaad als dat 
kan. Andersom helpen Jana en Arsen hun ouders 
ook waar mogelijk, ook financieel. Maar onder
tussen blijven ze nog wel afhankelijk van onze 
giften, hoe triest dat ook is. In Griekenland is er 
nog steeds sprake van een economische crisis.
Tot nu toe hebben we, door uw steun, maan
delijks een klein bedrag naar Alfred en Tatjana 
kunnen overmaken, maar de bodem van onze 
geldkist komt nu echt in zicht. Daarom willen we 
nog een keer een beroep op u doen.
Als u nog iets kunt missen is dat zeer welkom. We 
kunnen niet genoeg benadrukken hoe dankbaar 

Alfred en Tatjana zijn voor uw steun. Het ont
vangen van een kaartje of een berichtje vinden ze 
ook geweldig:
Albert en Tatjana Galustyan, Tzavella 83, 41222 
Larisa Griekenland, tel. 0030 698 010 6783.

Wij danken u nogmaals hartelijk voor u steun en 
medeleven.

de werkgroep Galustyan

Janny Zomer, Driessenshof 57,  
7121 XV Aalten, tel. 0543473307
Hindrik Stegemann, Tubantenstraat 23,  
7122 JP Aalten, tel. 0543472090,  
hindrikstegemann@gmail.com
Paul Huyskes, Klokkemakersweg 1a,  
7122 KB Aalten, tel. 06 42074939,  
famhuyskes@gmail.com
Gerbrand Karsten, Molenstraat 2a,  
7122 ZW Aalten, tel. 0543473681

NL65 RABO 0380 2154 11   
Chr. Geref. Kerk  o.v.v. Galustyan
NL45 RABO 0112 8876 51  diaconie  
Protestantse Gemeente Aalten  o.v.v. Galustyan 

Aan iedereen die de familie  Galustyan  
een warm hart toedraagt 
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  3 juli komen de Buurvrouwen van Boogie 
Woogie, vorig jaar waren zij ook al eens 
bij ons met mooie zang en verhalen. Er is 
natuurlijk volop gelegenheid om mee te 
zingen.

  10 juli is de slotmiddag. We gaan het sei
zoen afsluiten met een Bingo, met voor 
iedereen een prijs en misschien wel een 
liedje bij valse Bingo.

We gaan daarna even vakantie vieren omdat 
de zaal niet open is in de schoolvakantie. 

  Op 28 augustus hopen we dan iedereen 
weer terug te zien. 

Alvast een fijne zomer gewenst namens  
alle 37! vrijwilligers van ’t Praothuusken.
 
Voor vervoer en afmelden bellen  
op dinsdag met Dien, tel. 0543476042 
of Jolanda, tel. 06 269 28 997 

Hallo Allemaal
Het leven zit vol met uitdagingen en is niet voor-spelbaar, hoe graag je dit soms ook zou willen.Wij kunnen niet voorspellen wat er in je leven gaat gebeuren.

Met veel dingen is dat fijn, anders weet je bij-voorbeeld wanneer je ziek wordt of iemand sterft, dat lijkt mij niet fijn.Ik denk ook dat het goed is dat je niet weet  wanneer er leuke dingen gebeuren.Soms lijkt me dat fijn, maar als ik goed nadenk dan denk ik dat dat niet goed is.Laten we er steeds meer op vertrouwen dat God weet wanneer gebeurtenissen in je leven plaats-vinden en dat Hij ons erop voorbereidt als dat nodig is.
Dit is een proces met vallen en opstaan en kun je je leven lang leren.
 
Gods zegen

Henrike Jentink

 

COLOFON
KerkVenster is het 
nieuwsblad van en voor 
de Protestantse Gemeente 
Aalten en de Protestantse 
Gemeente Bredevoort. Het 
verschijnt elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
Kerk Venster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatse lijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de  kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Kerk
straat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Eindredactie:  
Leni Franssens, 
Ada Haasnoot,  
Johan Scholl,  
Theo van der Werff. 
Redactieleden:  
Joke Bremmer, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl

Financiën   
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een post abonne ment 
op Kerk Venster nemen. 

De abonnements kosten 
be dragen € 55,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden over gemaakt op 
bank rekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543476724.

Bezorging  
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributie commissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543476368, email: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
 klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06  2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk   
Senefelder Misset, Doetin
chem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
12 juli 2024.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te  worden 
aan geboden per email  
in Word 2010 of hoger. 
 Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte  bestanden (jpeg, 
etc.) aan leveren. Uiterste 
inlever datum kopij per  
email is dinsdag 2 juli 2024 
voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2024 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
Email:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
 Kerkstraat 2.
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Verenigingen

’t Praothuusken 
Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 
17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk 
voor alle senioren uit Aalten.

Op 5 juni hebben we met 37 personen een mooie 
tocht met het wegtreintje gemaakt door de 
buurtschappen Heurne, Lintelo, Dale en Barlo. 
Hans Eelink zette op verschillende plekken de 
tractor stil om iets te vertellen over de omgeving. 
Via de luidspreker van de mobiel van Henrike 
konden de mensen die in de bus zaten, omdat 
we niet allemaal in de huifkar pasten, toch mee
luisteren. Ij snapt neet hoe dat kan, maor zo’n 
mobiel is toch een wonderlijk ding.

  26 juni hebben we weer spelletjes, ook altijd fijn, 
lekker fanatiek bezig zijn en ondertussen ook 
nog gezellig praoten.

De Soos
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot  
17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid  
om te kaarten en Rummikub te spelen.

Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrij
blijvend binnenlopen voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn 
als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, 
dan kunt u bellen naar tel. 0543471084.

Jannie Heersink 
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Kliederkerk 
 
Zondagochtend 30 juni over  
‘de storm op het meer’

‘Jezus en zijn vrienden stappen in een boot. Ze willen 
naar de overkant van het meer. Het is een mooie avond. 
Het water is stil en glad. Plots steekt er een storm 
op. De wind is woest. De golven zijn hoog. De leerlingen 
worden gek van angst. De boot zal zinken!
En Jezus? Die ligt rustig te slapen.’ 

(uit de Prentenbijbel)

Hoe dit verhaal verder gaat ontdekken we tijdens de 
volgende Kliederkerk op zondagochtend 30 juni in 
de Zuiderkerk. Om 09.30 uur gaan de deuren open 
en kun je binnenlopen voor de ontdekactiviteiten. 
Dit zijn allerlei verschillende activiteiten die op de 
een of andere manier iets met het verhaal te maken 
hebben. Creatieve activiteiten, spelvormen, bouwen, 
gespreksvragen, enzovoort. Er is voor elk wat wils, 
voor jong en oud, voor dromers, denkers en doeners. 
Samen ontdekken we het verhaal en waar het ver-
haal jouw verhaal raakt. Rond 10.30 uur gaan we 
naar de kerkzaal voor een korte viering. 
En rond 11.00 uur sluiten we de ochtend af met 
koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Kom jij ook naar de Kliederkerk over de 
storm op het meer? Je bent van harte 
 welkom! En neem gerust iemand mee!

O ja! Misschien handig om te weten: Bij een Klieder-
kerk over een storm op een meer heb je grote kans 
dat je het niet droog houdt :-/, zeker niet bij mooi 
weer! Neem dus (voor de zekerheid) bij mooi weer 
droge kleren of zwemkleding mee.

Tot ziens op zondag 30 juni  
vanaf 09.30 uur bij de Zuiderkerk! 

TikTokkers gezocht
 
Misschien had je het al gezien, maar onze kerk 
heeft sinds kort een TikTok-account. Er staan 
nog niet heel veel filmpjes op en daarom zoeken 
we versterking. Dus: Wie van jullie vindt het leuk 
om af en toe eens een filmpje te maken over onze 
kerk en wat we daar doen? Of over je geloof? Of 
over andere dingen die met onze kerk te maken 
hebben? Meld je dan bij ds. Folkert de Jong of bij 
mij. Onze telefoonnummers kun je vinden in dit 
KerkVenster.  

Zie pagina 2:  
foto’s Kliederkerk


