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Het ‘dienstvolk’ verzamelt zich in de consistorie
kamer: de kerkenraad. En wat zou het goed zijn als 
zich daar ook de musici, koster, lectoren en kinder
kerkleiding bij zouden voegen. En als het van pas 
komt ook doopouders, dopelingen, mensen die 
belijdenis doen of wier trouw bevestigd wordt.

Daar staat die kleine kring in het zondagmorgen
licht dat door de ramen binnenvalt. Het eerste 
wat zij beseffen is hoe wonderlijk en niet van
zelfsprekend het is dat de gemeente bijeenkomt 
op de dag van de Opstanding, de eerste dag. 
Dat besef stemt onmiddellijk tot dankbaarheid 
jegens God, en het verbindt die kleine kring in 
de consistorie kamer met de hele kerk in hemel 
en op aarde die bijeenkomt om de eerste dag te  
vieren.
Ja, de hele kerk: de mensen die zich verzameld 
hebben in de kerkbanken maar ook zij die niet 
konden komen en wie weet thuis meevieren. 
Maar ook de wereldwijde kerk, de kerkindever

drukking, en de hemelse kerk van hen die ons in 
het geloof zijn voorgegaan, van de engelen die 
zingen voor Gods troon. Ja, deze kleine kring is 
deel van de hele oecumene van hemel en aarde.
Maar dan keert het gebed weer naar binnen, naar 
de kleine kring, en men bidt voor de mensen die 
nu leiding gaan geven aan de eredienst, die het 
Woord verkondigen en de sacramenten bedienen, 
die voorgaan in de lofzang. Dat consistoriegebed 
is in zijn kleinheid meteen zo groots, stamelend 
uitgesproken, recht uit het hart van een ouder
ling, thuis voorbedacht en voorgelezen van een 
papiertje of van een mobiele telefoon, genomen 
uit het Dienstboek of uit de voorbeelden die in 
de consistoriekamer liggen. Het dienstwerk kan 
beginnen. Nee, het is al begonnen.

 
prof. dr. Marcel Barnard 

Hoogleraar Praktische Theologie / Liturgie
wetenschap aan de PThU en aan de  

Universiteit van Stellenbosch, ZuidAfrika 

Bron: protestantsekerk.nl   
Illustratie: Linda VerholtHet Consistoriegebed 

Foto en ontwerp voorpagina:  
Ben Lammers 

Liturgie:  
een serie artikelen
 
Liturgie is afgeleid van het Griekse 
 leiturgia, wat betekent: eredienst. 
Het is het geheel van gebeden en 
 rituele handelingen tijdens een kerk-
dienst. In de Protestantse Kerk bestaat 
veel ruimte en vrijheid om die liturgie 
vorm te geven. Sommige voor gangers 
doen het zo eenvoudig mogelijk, ande-
re kiezen voor responsies en een drem-
pelgebed, weer andere volgen de meest 
gebruikte liturgie, die met kyrie en 
gloria. Waar het op aan komt is dat je 
weet wat je doet als voorganger bij de 
vormgeving van de eredienst.  
Dat je kunt uitleggen wat de achter-
grond is van je keuzes.

In deze aflevering van KerkVenster 
beginnen we met het eerste deel van 
een serie artikelen over  liturgie.  
Schrijver van de artikelen is 
prof. dr. Marcel Barnard, en drie 
gemeenten vertellen steeds over hun 
praktijk.

redactie KerkVenster  

De kunst van verwonderen en geloven

Expositie Kunst-Zinnig-Aalten
We zijn dankbaar voor zoveel (bijna 50!) inzendingen voor de Expositie van KunstZinnig Aalten, 
waarin mensen van alle leeftijden op zoveel verschillende manieren hun geloof, hoop en liefde 
hebben weten uit te drukken. Denk aan naaldkunstwerken, glasinlood, schilderijen, houtkunst, 
fotografie, gedichten, enzovoort, enzovoort.
U hebt komend weekend nog de gelegenheid om u door de expositie in de Oude Helenakerk te 
laten inspireren:

 Zaterdag 1 juni van 11.00 tot 16.00 uur 
Zondag   2 juni van 11.00 tot 14.00 uur

werkgroep KunstZinnig Aalten  Foto: Jan Oberink
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                ‘Familie’
Vanwege een ontmoeting met Sandra Roelofs (ex
vrouw van voormalig president M. Saakasjvili van 
Georgië) kwamen mijn zusje en haar vriendin jaren 
geleden in contact met Tinatin en haar familie. Zij 
was destijds dertien jaar en had kanker. Op hun 
initiatief zamelde heel Varsseveld geld in, zodat 
ze behandeld kon worden. En ze genas. Maar een 
aantal jaren geleden sloeg het noodlot opnieuw 
toe. Tinatin, liefkozend Tiko genoemd, werd toeval
ligerwijs getroffen door een andere, agressieve vorm 
van kanker. Een gezinsinkomen was er nauwelijks, 
aangezien haar vader kort daarvoor was overleden. 
Opnieuw werd er geld ingezameld om behande
ling mogelijk te maken. Maar tot groot verdriet 
van haar moeder Irina en zus Gvantsa kwam Tiko 
vorig jaar augustus toch te overlijden. Mijn zusje 
en haar vriendin werden na verschillende bezoeken 
aan  Tinatin en haar familie beschouwd als familie. 
En afgelopen Moederdag was het de beurt aan 
Gvantsa om de familie van haar ‘Nederlandse 
familie’ te ontmoeten bij ons thuis. Het was een dag 
met een dikke gouden rand. Over deze ontmoeting 
schrijft ze op Facebook volgens Googletranslate:

‘Voor mij, jullie familierelaties, wederzijds respect.  
Je bent dicht bij mijn ziel. Vanaf de allereerste 
minuut, wanneer er een vreemde warmte  
in je ziel en hart komt, is dit het geval …’

Ook uitte ze tijdens haar bezoek haar grote dank
baarheid aan het adres van de diaconie van Aalten 
vanwege de steun die Tiko en de stichting SOCO* 
mochten ontvangen. Dit ontroerde haar enorm.
In Georgië en in andere OostEuropese culturen 
worden familieverbanden en gemeenschappen veel 
meer gewaardeerd dan hier. Tekenend voor het 
Westen is misschien wel wat de Griekse Nemo in het 
winnende Songfestivalliedje zong over ‘I found my 
kingdom come’ (mijn koninkrijk). Zo langzamerhand 
lijkt het erop dat we in de Westerse wereld niet meer 
in staat zijn tot het denken in gemeenschappelijk
heid. Het ‘koninkrijk van het Ik’ staat ons danig in 
de weg. En dat terwijl ‘verbinding’ voor mijn gevoel 
een van de grootste behoeften is van ieder mens.
Als kerk zijn we een goede oefenplaats voor het 
leven in verbinding. Niet altijd makkelijk trouwens, 
maar dat is het leven met familie ook niet altijd. 
Maar juist daar waar het schuurt, daar liggen onze 
mogelijkheden om te groeien en onze blik te richten 
op wat er werkelijk toe doet. Hoe fantastisch is het 
dat onze kerk van betekenis kan zijn voor mensen 
dichtbij en ver weg. Dat zij zich uitstrekt over de 
grenzen van Aalten heen en het verschil maakt in 
Georgië, of waar dan ook ter wereld. 

*  De stichting van Sandra Roelofs, genaamd SOCO, 
helpt Georgische gezinnen met lage inkomens 
en is actief op het gebied van gezondheid en 
kinderwelzijn.

Netty Hengeveld 

Overdenking
‘Ik waardeer elk woord als een persoonlij-
ke bemoediging’

‘Voor aanvang én na afloop van de dienst 
spreekt de ouderling van dienst het consis
toriegebed uit. Voor aanvang van de dienst 
kunnen er allerlei zaken besproken worden, 
maar het laatste woord in de consistorie is 
gericht tot God om ons voor te bereiden op 
de dienst en de hulp te vragen van Zijn Hei
lige Geest. Ik ervaar dan dat ik de dienst mag 
leiden met hulp van God en met steun van 
de kerkenraad. Na de dienst komen we terug 
in de consistorie, praten we na over de dienst 
en maken we de overstap naar het ‘gewone’ 
leven, maar pas nadat we ons weer hebben 
gericht op God. Om onze dank uit te spreken 
voor de dienst, maar ook omdat we beseffen 
dat alleen God verder kan werken met dat wat 
de mensen ontvangen hebben in de dienst.  
De ouderling van dienst heeft de vrijheid om 
dat zelf in te vullen. De een schrijft het thuis 
uit, de ander bidt met een vrij gebed, weer 
iemand anders kiest gebeden uit de traditie 
van de kerk.
Zelf vond ik het gebed om een ongestoorde 
dienst wel eens wat ‘gemaakt’, totdat een 
keer iemand met een scooter door de open
staande kerkdeuren reed en luid begon te 
vloeken. Sindsdien waardeer ik elk woord, 
vaak met zorg uitgezocht, als een persoonlijke 
bemoediging en als een parel uit het hart van 
de ouderling.’

 
ds. Christiaan Baan,  

Hervormde Gemeente Nieuwpoort 

‘Je staat er als dominee niet alleen voor’

‘Voorafgaand aan de kerkdienst(en) komen de 
ouderling, de diaken en de predikant samen 
in onze prachtige stilteruimte die rond kerk
diensten dienstdoet als consistoriekamer. De 
ouderling van dienst spreekt het consistorie
gebed uit en vraagt om Gods zegen over 
de dienst en in het bijzonder voor de voor
ganger die Gods woord aan de gemeente 
mag brengen. Op deze manier is de predi
kant gedragen door de kerkenraad. Bij ons is 
het gebruikelijk om de dienst ook weer af te 
sluiten met een gebed in de consistoriekamer. 
Dit klinkt misschien een beetje dubbelop, 
omdat er in de kerkzaal ook al samen gebeden 
wordt om Gods zegen en gedankt wordt. Maar 
het versterkt het besef dat je als kerkenraad 
samen verantwoordelijk bent voor de eredienst 
en dat je er als dominee niet alleen voor staat. 
Het is zo een mooi afgerond geheel.’

 
ds. Rianne van der Nagel,  

Gereformeerde Kerk Nijkerk

 
‘Met dit gebed vangt de dienst aan’

‘Voor het consistoriegebed komen we vooraf
gaand aan de dienst bij elkaar in de consis
torie: de predikant, de ouderling en de diaken. 
Soms ook doopouders, en bij de cantate
diensten de solozangers en de dirigent. De 
ouderling spreekt een kort gebed uit. De ouder
lingen hebben bij aanvang van hun taak een 
korte handreiking met een aantal gebeden 
ontvangen, maar de praktijk is dat de meeste 
ouderlingen een eigen gebed bidden dat ze 
elders zijn tegengekomen, zelf geschreven 
hebben of dat, ongeschreven, direct uit het 
hart komt. Ik kan soms diep ervan onder de 
indruk zijn hoe goed de woorden gekozen 
zijn, waarin ook iets kan meeklinken van de 
dienst die aan zal vangen, zoals een doop of 
avondmaalsdienst, de startzondagdienst of de 
dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Met dit gebed vangt de dienst aan.’

 
ds. Guus A.V. Fröberg,  

Bethelkerk Vlaardingen  
(wijkgemeente AmbachtOost)
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Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 054353 88 48
predikant@ 
pknbredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pknbredevoort.nl 
email: boekhouding@ 
pknbredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR Bredevoort 
tel. 06  5313 1832 
email: voorzitter@ 
pknbredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN Bredevoort 
tel. 0543452535 
email: scriba@ 
pknbredevoort.nl

College van 
kerkrentmeesters  
Markt 2 A,  
7126 AZ Bredevoort 
email: kerkrentmeesters@
pknbredevoort.nl 
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 0622 37 02 06

Penningmeester  
kerkrentmeesters 
Johan Eppink, 
Stadsbroek 151,  
7126 CP Bredevoort, 
tel. 06  5422 2457  
email: 
cvkpenningmeester@
pknbredevoort.nl

College van diakenen  
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
email: diakonie@ 
pknbredevoort.nl 
Bank: 
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543451257 

Penningmeester diaconie 
Bert Stronks, Misterstraat 
24 A, 7126 CD Bredevoort 
Tel. 0543451343 
email: 
cvdpenningmeester@
pknbredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 054345 19 11

Pastorale raad  
Jolanda te Winkel. 
Tel. 06  2353 3499 
email: pastoraleraad@ 
pknbredevoort.nl

Jeugdraad  
email: jeugdraad@ 
pknbredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543451824 
email: ledenregistratie@ 
pknbredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543451824 
email: boekhouding@ 
pknbredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543452804,  
email: hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 062750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543 451503, 
email: koppelhuis@ 
pknbredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Marjon Radstaak, 
tel. 062750 4112, 
email: stjoriskerk@ 
pknbredevoort.nl

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06  1365 4190

Vertrouwenspersoon  
Bredevoort  
Dolf Prinsen, Wiersse 6,  
7006 HX Doetinchem, 
tel. 0314361450 
email: prinsen@xippix.nl

Wij feliciteren

Op 18 juni zijn mevr. A.B. PrinsenBloemers, Bol
werkweg 121, en mevr. J.C. DemkesRuesink, 
Izerman straat 50, jarig. Mevr. Prinsen wordt 84 
jaar en mevr. Demkes viert haar 80e verjaardag. 
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige 
dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Samen Eten

De laatste keer voor de zomer komen we 11 juni 
bij elkaar. Op dinsdag 10 september, dinsdag 
8 oktober, woensdag 6 november (Dankdag) en 
dinsdag 10 december is er weer Samen Eten.
Net als altijd zijn mensen welkom vanaf 17.30 
uur. Het eten begint om 18.00 uur. Opgeven bij 
Marjon of Ada. 

Zieken

Erna Dondergoor is bij de pijnpoli geweest voor 
onderzoeken aan haar rug. Er is sprake van enige 
verbetering. Ze kan in ieder geval op vakantie. 
Daarna wordt ze geopereerd aan staar. We 
wensen haar een fijne vakantie toe en veel succes 
met de operatie.

Alle mensen met lichamelijke klachten en thera
pieën veel sterkte! We wensen ook mantelzorgers 
alle kracht toe. Ook Gods troost toegewenst aan 
de mensen die verdriet hebben omdat familie of 
naasten hen ontvallen zijn.

Overleden

Zo ben je gezond,
En zo ben je ziek.
En dan ook nog ongeneeslijk.
Je hebt niet alles in de hand.
Stel niets uit.

Erik

Op 59jarige leeftijd is dhr. Erik Simmelink over
leden op 7 mei jl. We wensen zijn vrouw Karin en 
allen die hem missen en liefhebben veel sterkte 
toe. 

Ada Endeveld

Collectes en giften april 2024
Kerk

Collectes in de dienst  .   .   .   .   .   .   . € 249,32 
Giften via de bank  .   .   .   .   .   .   .   . € 25,00 
Overige Stilte centrum .   .   .   .   .   .   . € 22,34

Diaconie

Collectes in de dienst voor Rwanda  .   . € 287,85 
Collectes vastenactie Zimbabwe  .   .   . € 74,67 
Giften via de bank  .   .   .   .   .   .   .   . € 11,34 
Giften Samen Eten  .    .    .    .    .    .    .    . € 182,00 
Giften koffiedrinken.   .   .   .   .   .   .   . € 33,95

Dauwtrappen richting 
Haart en Woold

 
Tekst: Ap te Winkel  Foto’s: Hemmie Mengerink

Op Hemelvaartsdag geen kerkdienst of 
lezing maar een fietstocht over de Haart 
richting ’t Woold. Het weer was prachtig en 
Geert Kämink had een zeer fraaie route uit-
gestippeld door de omgeving waar hij gebo-
ren, getogen en nog steeds woonachtig is. 

Om klokslag 09.30 uur vertrok een groep van 
ongeveer dertig fietsers vanaf de St. Joriskerk in 
Bredevoort. Tijdens de fietstocht werd een aantal 
keren gestopt om te luisteren naar een kort ver
haal van Geert. Hij had voor z’n verhaal vier 
‘levensmomenten’ uitgezocht. De eerste was een 
soort bezinningsmoment bij een beekje aan het 
Kleuverspad. Iedereen kreeg een pepermuntje en 
een klein stukje hout. Het pepermuntje legde de 
link met de oude gewoonte van het nemen van 
een pepermuntje bij het begin van de preek.
Geert vertelde dat hij als jongetje met z’n 
vriendjes als spel stokjes in de beek gooide en 
dat ze vervolgens stroomafwaarts de stokjes 
volgden om te zien welk stokje als eerste een 
bepaald punt zou bereiken. Hij vergeleek de reis 
van het stokje met de levensreis die we allemaal 
maken. Soms gaat het zeer voorspoedig, andere 
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keren raakt het stokje verstrikt in de planten aan 
de oever en komt het in een draaikolk terecht 
en duurt het even voordat de stroom het stokje 
weer meevoert. Soms ook stopt de reis geheel. 
Iedereen gooide vervolgens z’n stukje hout in de 
beek en observeerde nieuwsgierig hoe de eerste 
meters verliepen.
De volgende stop bestond uit ‘een natuur
moment’; het draaide om een bijzondere beuken
boom. Waar normaal een beuk aardig wat ruimte 
nodig heeft om uit te groeien tot een stevige 
boom, waren hier vijf beukenstammen te zien 
die dicht bij elkaar waren uitgegroeid tot flinke 
stammen. Waarschijnlijk op de plek waar ooit een 
vlaamse gaai of eekhoorntje een aantal beuken

nootjes verstopt heeft en nadien vergeten heeft 
om ze weer op te halen. Vaak fietsen we aan dit 
soort bezienswaardigheden voorbij zonder ze op 
te merken. Fijn dat er dan een kenner is die je er 
op wijst.
De derde stop was opnieuw bij een beekje. Er 
volgde een moment waarin een jeugdherinne
ring centraal stond. Geert vertelde over de 
rijkdom aan leven die hij in z’n jeugdjaren in zo’n 
beekje aantrof; van kikkervisjes, stekelbaarsjes en 
modder kruipers tot geelgerande watertorren. En 
duidelijk merkbaar was hoe hij niet alleen in z’n 
jeugd maar ook nu nog steeds, eindeloos van ‘de 
schepping’ kan genieten.
Na een fietstocht van anderhalf uur kwamen we 
aan bij het rustpunt van Ellen en Wim Pardijs: 
Weideterras Kötters aan de Oude Bocholtsebaan 
in ’t Woold. Dit was tevens het eindpunt van de 
tocht. Voordat we aan de koffie gingen had Geert 
nog een cultuurmoment voor ons in petto door 
het gedicht ‘Oorsprong’ van Ineke Hijink aan 
ons voor te dragen. Een prachtig gedicht met in 
de eerste regel perfect weergegeven wat wij deze 
ochtend hebben gedaan:

Dwalend door de velden van mijn jeugd,
ben ik gegaan,

weer als vroeger, zwervende langs
’s Heren wegen. 

 
Vanwege de ruimte staat de volledige tekst  
van het gedicht weergegeven op de website. 

Deze Pinksteren had ik tijd om stil te staan bij een 
dienst. Meestal heb ik het erg druk voor en rond 
diensten, nu was mijn taak beperkt. Dat gaf me 
de gelegenheid om te genieten van de bijzon
dere omgeving waar de dienst gehouden werd. 
Roomskatholieke gelovigen uit Bredevoort en 
Aalten hadden een pinksterdienst georganiseerd 
in de open lucht en de Bredevoortse protestanten 
daarbij uitgenodigd. Er waren veel mensen en ze 
kwamen van alle kanten! De viering werd begeleid 
door het roomskatholieke koor met Jan Bennink 
als dirigent, begeleid door Alex Brusse. We zaten 
in de voortuin van de familie Meerdink, waar tot 
mijn verbazing voldoende stoelen pasten voor de 
ongeveer tweehonderd mensen. Gelukkig hadden 
we prachtig weer! Verder zongen de vogels, de 
duiven vlogen heen en weer, er kraaiden hanen 
en ik zag later nog een kip met kuikentjes lopen. 

De zon scheen warm op mijn rug en was niet zo 
warm dat het heet werd.
De lezingen pasten bij Pinksteren en onder 
andere hoorden we weer het verhaal uit Hande
lingen, waarbij in Jeruzalem de Heilige Geest 
wordt uitgestort. De preek paste bij de plek waar 
we waren, maar ook bij het oude Jeruzalem van 
2000 jaar geleden. Er werd gerefereerd aan het 
klooster dat bijna 700 jaar geleden gesticht werd. 
De toen nieuwe kloosterlingen waren lid van de 
‘moderne devotie’. Net uit de Middeleeuwen 
gekomen wilden deze navolgers van Geert Grote 
een nieuwe manier van geloven, bijvoorbeeld met 
liederen in de eigen taal, maar ook met Grego
riaanse gezangen. Wij volgden hen na in deze 
dienst. Het koor zong liederen in beide talen. 
Ook werd er gepreekt over tekens van de hemel, 
plekken waar je de hemel dichterbij voelt. Om de 
Geest te symboliseren werden er twee duiven los
gelaten. De eerste vloog direct terug naar Aalten, 
de tweede maakte een bocht en leek Bredevoort 
nog even aan te willen doen. De aanwezigen 
vonden dit gevoel voor symboliek prachtig. Zo 
brachten de duiven het komen van de Geest van 
God even heel dichtbij. Een prachtige dienst! Wij 
willen de familie Meerdink heel hartelijk bedanken 
voor de gastvrijheid en ook de voorgangers: Jos 
Wessels, Maria ten Barge en Hans de Graaf.
Een dag later had het gebeuren voor mij nog 
een gevolg. Wij wandelden langs de ruïne in 

 Vragender toen daar een orkest zich klaarmaakte 
om te gaan spelen. We vroegen ons al af wat dat 
zou zijn, toen ons vanuit de voormalige kerk een 
processie tegemoet kwam! Zij brachten uit de 
oude kerk een kruisbeeld naar de ‘nieuwe’ kapel 
bij de ruïne. Al weet je in dit geval niet snel wat je 
nu oud en nieuw moet noemen. Bleek er in onze 
buurt weer een extra plek te zijn waar de hemel 
de aarde raakt! 

Pinksterdienst 2024 ´t Klooster, een ooggetuigenverslag
Tekst: Ada Endeveld  Foto’s: Jos Wessels en Frans Stoltenborg

Meer foto’s op de volgende pagina
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Het is altijd een bijzonder moment wanneer je 
als penningmeester verslag uitbrengt over de 
jaarcijfers. Zeker wanneer dit het eerste verslag is 
van een boekhoudkundig jaar waarin je op geen 
enkele wijze invloed hebt uitgeoefend op het tot 
stand komen van de cijfers.
Het moet gezegd worden: de boel is netjes op 
orde waarvoor ik de boekhouder en de vorige 
penningmeester hartelijk wil danken. Ik trof een 
keurig verzorgde administratie aan. Toch zijn er 
wel zorgen: hoewel de cijfers slechts een klein 
tekort laten zien geeft dat een vertekend beeld. 
In het afgelopen boekjaar is een grote gift ont
vangen die het geraamde tekort flink naar 
beneden haalde. Ook hebben we een forse terug
gave ontvangen op onze energienota. Gelukkig 

voor ons viel het variabele tarief in ons geval heel 
goed uit. Maar dit geeft dus geen enkele zeker
heid voor de toekomst, zoals we allemaal weten.

Als kerkrentmeesters proberen we op een zorg
vuldige manier met uw gaven om te gaan, om zo 
samen ervoor te zorgen dat de kerk kan blijven 
functioneren.
Samengevat kunnen we zeggen: De kerk kan 
nog steeds een levende plek zijn waar we elkaar 
kunnen ontmoeten of ons onttrekken aan de 
waan van de dag. Maar zonder uw bijdrage in 
welke vorm dan ook is dit niet mogelijk.

 
college van kerkrentmeesters, 

Johan Eppink, penningmeester.

Jaarrekening 2023 kerkrentmeesters 
PG Bredevoort

Vervolg van vorige pagina 
Pinksterdienst 2024 ´t Klooster,  
een ooggetuigenverslag 

bredevoort
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De jaarrekening 2023 van de diaconie is door het 
college van diakenen en de kerkenraad besproken 
en goedgekeurd.

Algemeen 

Dit jaar hebben we weer veel diaconale projecten 
mogen ondersteunen. Enkele projecten waaraan 
we hebben bijgedragen zijn:
De jaarlijkse vaste bijdrage aan o.a. de Voedsel
bank, Hospice De Lelie, onderhoud Electrocar, 
Christenhulp OostEuropa, Stichting Diaconale 
Hulpverlening Aalten, kampweken voor de jeugd 
en de IKAvakantieweken.

Verder hebben we mogen bijdragen aan de nood
hulp voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne 
en de natuurramp in Pakistan. Voor de slachtof
fers van de aardbeving in Turkije en Syrië is een 
bedrag overgemaakt. En ook voor mensen die de 
aardbeving in Marokko en de dambreuk in Libië 
hebben moeten meemaken.
De Joanne Foundation konden we ondersteunen 
voor het project in Ndegeya, Oeganda. Het betreft 
voedselhulp, en de gebouwen werden voorzien 
van dakgoten. Tijdens de regenperiode wordt het 
water nu opgevangen. Hierdoor wordt uitspoeling 
van het terrein voorkomen en in de droge periode 
kan het water worden gebruikt voor beregening 
van de gewassen.
Ook een aantal plaatselijke initiatieven mochten 
we ondersteunen, zoals de Stichting Antje, diverse 
projecten van Kerk in Actie, projecten via Figulus, 
Kinderen in de knel, het kindertehuis in Popesti 
(Roemenië), de Stichting Paardrijden Gehandi
capten OostAchterhoek, Sheltersuit, Zonne
bloem, DHABroodproject en Still fotografie. Via 
Present in ZuidAfrika ondersteunden we het 
Khanyisela project, een scholingsproject en onder
steuning van de arme bevolking in het gebied van 
de Drakens bergen. We ondersteunden ook een 
christe lijke gemeente in D’kar, Botswana.
Voor onze gemeente dragen we via een gift bij 
aan de kosten van het koffiedrinken zondags na 
de kerkdienst en aan het project Samen Eten. 
Zowel het koffiedrinken als het gezamenlijk eten 
voorziet in een grote behoefte.
De lijst van genoemde projecten is zeker niet 
compleet. Het geeft echter wel aan dat we in dit 
verslagjaar veel hebben mogen doen.

Opbrengsten en baten in 2023 

Ten opzichte van de rekening 2022 zijn de 
opbrengsten behoorlijk gestegen. Dit heeft vooral 
te maken met hogere opbrengsten uit nieuw 
afgesloten pachtcontracten. Verder is er in 2023 
landbouwgrond aangekocht waardoor er meer 
pachtinkomsten zijn. Ook de opbrengst van 
levend geld, giften en door te zenden collecten is 
meer geworden.

Uitgaven en kosten in 2023 

De post ‘nietkerkelijke eigendommen’ is hoger 
dan de rekening 2022 en de begroting. Dit komt 
hoofdzakelijk door notariskosten en de makelaars
courtage van de aankoop van de grond. Ook is 
weer een dotatie opgenomen voor toekomstig 
onderhoud van onze gebouwen.

Aan diaconaal werk, plaatselijk, landelijk en 
wereldwijd is meer bijgedragen dan in 2022. Dat 
is ook mogelijk vanwege onze hogere opbreng
sten. Als college van diakenen streven we ernaar 
om jaarlijks alle opbrengsten volledig te besteden 
aan diaconaal werk, na aftrek van de organisa
tiekosten. Er wordt niet gestreefd naar opbouw 
van vermogen. Dit is een bewuste keuze van het 
 college van diakenen.

Met uw hulp en giften en de opbrengsten van 
onze bezittingen kunnen we dit belangrijke werk  
 

voortzetten. We hopen dan ook dat we in 2024 
weer op u mogen rekenen. Wij zijn als diaconie 
altijd op zoek naar nieuwe en goede projecten. 
Mocht u suggesties hebben dan horen wij graag 
van u.

Heeft u nog vragen over de jaarcijfers of de onder
steunde projecten, dan kunt u contact opnemen 
met de penningmeester van de diaconie of stuur 
een mail aan boekhouding@pknbredevoort.nl 

 
college van diakenen Bredevoort, 

Bert Stonks, penningmeester 

Jaarrekening 2023 diaconie  
PG Bredevoort

bredevoort
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 054347 32 50, 
email: 
kerkaalten@pgaalten.nl 
Geopend op  
ma  di  do  vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 0643791963  
email: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0613017794 
email: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba  
Email:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543473250

Beheerder: 
GerJan Voerman, 
tel. 06234 651 94 
email: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 0629 00 11 10 
email:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 054347 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 054347 60 12 
tel. 06290 011 10 
email: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
email: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

Mutaties 
Wijzigingen in uw 
 gegevens, zoals adres
wijziging, geboorte, 
overlijden, of het aan of 
afmelden voor de gedrukte 
liturgie, graag doorgeven 
aan het kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 057345 30 27 (privé), 
tel. 057345 40 47 (werk) 
tel. 06514 910 64 
email: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 054347 37 34 
email:  
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543451106 
tel. 0630706147,  
email:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichtingdha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 054347 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitge zonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl 

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Een jaar gaat snel en wat kan er veel veranderen 
in een jaar. Er is veel onrust in de wereld en daar
door neemt ook de vraag naar diaconale hulp 
sterk toe.
Mensen raken op drift en zoeken vaak, alleen in 
het bezit van de nodige kleding, een veilige plaats 
om te kunnen overleven. En deze onrust lijkt 
alleen maar toe te nemen. Dit is ook te merken bij 
de diaconie, de hulpvraag neemt nog steeds toe.
Gelukkig hadden we afgelopen jaar de mogelijk
heid om veel goede doelen te steunen met ons 
motto: hulp bieden waar geen hulp meer is.

Door uw steun aan de Diaconale Rondgang 
werden veel hulpvragen gehonoreerd bijv. voor 
Oekraïne. In december 2023 is er nog een hulp
konvooi met goederen naar Oekraïne vertrokken. 
Zo zijn er meerdere acties wereldwijd waar hulp 
wordt geboden bijv. in Moldavië met verschil
lende projecten. Op Lesbos zijn we aanwezig met 
hulp voor de vele bootvluchtelingen die op zoek 
zijn naar een thuis in Europa. Regelmatig kunt u 
in KerkVenster artikelen hierover lezen. Zending 
en Kerk in Actie zijn een vast onderdeel van de 
diaconie.
De diaconie doet natuurlijk ook in Aalten mee 
aan hulpacties voor inwoners die het echt nodig 
hebben. De Diaconale Hulpverlening Aalten 
coördi neert die hulp allemaal. Vaak in samen
werking met de gemeentelijke instanties of 
andere kerkelijke genootschappen.
Door een terugtredende overheid moeten steeds 
meer mensen de eindjes aan elkaar zien te 
knopen en soms lukt dat gewoon niet.
Deze mensen worden dan vaak na een hulp
gesprek anoniem geholpen. Dit kan zijn door een 
financiële bijdrage, of gewoon door de aanschaf 
van een product dat men op dat moment hard 
nodig heeft.
Ook wordt hulp geboden bij de mensen thuis, 
bijv. het opknappen van een tuin of schilder of 
behangwerk voor iemand die dat zelf niet meer 
kan.
Ook dragen we bij aan de IKA, die ervoor zorgt 
dat ouderen er eens een week tussenuit kunnen.  
Gezien de grote deelname lijkt dit een schot in de 
roos.
De kinderkampweken in het Woold bij Winters
wijk zijn gesponsord met een nieuwe toiletwagen, 
en met de aangeschafte tenten kunnen ze weer 
jarenlang vooruit. Aan deze kampweken kunnen 
ook kinderen deelnemen, van wie de ouders 
het kampgeld niet kunnen betalen. De diaconie 
draagt hieraan bij. 
De foto’s verschijnen elk jaar weer in Kerk Venster. 
Ook met de aanschaf van een computer voor 
studie springen we bij waar dat nodig is.
De diaconie doet nog veel meer: rond de sinter
klaas en kersttijd worden verschillende pakketten 
bij de mensen thuisbezorgd en dat aantal neemt 
ook elk jaar toe.

Dit was al een hele opsomming van het werk van 
de diaconie en het is nog niet eens alles. Blijf 
daarom het goede werk van de diaconie vooral 
steunen, en geef gul bij de collecte die dit jaar 
plaats vindt van 22 mei tot 16 juni.
Mocht u nog in de gelegenheid zijn om mee te 
helpen, meldt u zich dan snel aan, alle hulp is 
welkom. 

Rudi ter Maat,  
voorzitter diaconie PG Aalten 

Diaconale Rondgang 2024 Aalten

Giften en collectes
Via het kerkelijk bureau ontvangen:

Voor noodhulp   .   .   .   .   .   .   .   .   €      20,00 
Voor de diaconie in collectemunten  .   €      73,25

Via de bankrekening van de diaconie:

Zending en/of Werelddiaconaat   .   .   €      50,00 
Werelddiaconaat    .   .   .   .   .   .   .  €    100,00

Collectes in de kerkdienst

2104  Protestantse Bezoekdienst  .    .   €    331,57 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €    375,82

2804  Restauratiefonds   .   .   .   .   .   €    213,85 
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   €    297,68

0505  Noodhulp (KiA)  .    .    .    .    .    .   €    236,60 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €    147,67 
Opbrengst oecum. dienst   .   .   € 1.065,04

1205  Werelddiaconaat (KiA)  .   .   .   €    698,49 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €    444,00

 
0905  Hemelvaartsdag 

St. Ambulance Wens  .   .   .   .   €    243,45 
Onkosten Hemelvaartsdag .    .   €    165,50

Collectes via GIVT
2104  Protestantse Bezoekdienst .   .  €      37,00 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €      16,00
2804  Restauratiefonds   .   .   .   .   .   €        5,00 

Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   €        4,00
0505  Noodhulp (KiA)  .    .    .    .    .    .   €      12,00 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €        5,00
1205  Werelddiaconaat (KiA)  .   .   .   €      22,00 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €      11,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!

Via:  
Christien te Hennepe  .    .    .    .    .    .   €      20,00 
Ada Steenbeek   .   .   .   .   .   .   .   .   €      10,00 
Ineke Mengers   .   .   .   .   .   .   .   .   €      10,00 
Joke Yeboah.   .    .    .    .    .    .    .    .    .   €        5,00 
Betsie Bleijenberg   .   .   .   .   .   .   .   €      50,00 
Ali ter Horst   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €      10,00 
Margreet Helmink   .   .   .   .   .   .   .   €      20,00

Iedereen hartelijk bedankt!

Giften PBD
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Etend Ontmoeten
 
Het onderstaande stuk stond op de 
facebookpagina van Etend Ontmoeten. 
Voor degenen die geen Facebook 
hebben: lees hier hun verslag.
 
Verbaas je in het ‘Internationale Theepotten
museum’ in Aalten over duizenden gekke, unieke 
en grappige theepotten.
Nou dat hebben we gedaan en voor velen was dit 
een verrassing en wist men niet dat er zo dicht bij 
huis zoveel moois te bewonderen is.
Etend Ontmoeten was namelijk te gast bij Joke 
& Mariël Ruesink van het Theepottenmuseum. 
U kent ze vast ook wel als spil van de Farm & 
Country Fair en als zeer gedreven ondernemende 
familie.
Joke vertelde vol trots over hoe de collectie de 
afgelopen jaren gegroeid is en dat men inmiddels 
van heinde en ver de weg weet te vinden om deze 
bijzondere collectie te bewonderen.
Op hun website kan men alvast kennismaken 
met hun uitgebreide aanbod en het is echt een 
aanrader om een bezoekje te brengen aan het 
Theepottenmuseum.

hetwestendorp.nl/theepottenmuseum

Namens ons allen hartelijk bedankt voor jullie 
gastvrijheid. 

 
 
 
Deze maand werd de maaltijd aangeboden en 
verzorgd door de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Aalten. Ze hebben o.a. de tafels gedekt, 
mensen opgehaald die geen vervoer hadden en 
ze hebben samen met onze vaste kookvrijwilligers 
van Etend Ontmoeten iedereen van een heerlijke 
maaltijd voorzien.
Wim Drenth heeft ons bijgepraat over wat de dia
conie eigenlijk doet en waar deze zich allemaal 
voor inzet.
Diaconaat is vanuit de kerk gericht op de samen
leving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook 
geboden aan mensen buiten de kerk. Het motto 
is: ‘Helpen waar geen helper is’.
De sociale diaconie probeert waar nodig mensen 
te helpen die (meestal) financiële problemen 
hebben of ondersteund moeten worden. Dat 
kunnen mensen zijn met een klein inkomen, 
mensen die schulden hebben of in de schuldsane
ring zitten.
Ook dragen ze bij aan de kerstpakkettenactie voor 
de minima in onze gemeente. En dan is er nog de 
jaarlijkse zomeractie. Dit is een gift, bedoeld voor 
mensen in onze omgeving met een krap budget, 
zodat ze in deze periode iets extra’s kunnen 
kopen. Dit kan gaan om een waardebon voor een 
ijsje of een bon van een lokale ondernemer.
Wim vertelde ook dat er zelfs hulp geboden kan 
worden als de kosten voor een noodzakelijk tand
artsbezoek niet betaald kunnen worden.

Mocht u iemand kennen die hulp kan gebruiken, 
of heeft u zelf hulp nodig, dan verwijzen we u 
naar: kerkvenster.nl/diaconaat2.
Namens Etend Ontmoeten super bedankt voor 
jullie bijdrage aan deze gezellige avond. 
Lijkt het je leuk om als bedrijf, vereniging of 
vriendengroep eens (mee) te koken voor Etend 
Ontmoeten, of ondersteuning te bieden in de 
vorm van een donatie in goederen of geld? Het is 
mogelijk en van harte welkom.
Neem vrijblijvend contact met ons op: 
info@figuluswelzijn.nl (t.a.v. Dini Veerbeek)  
of tel. 0543473993. 

Voor het jaarproject van Hulp Ver Weg Dichterbij 
is gekozen voor ‘Samen in actie voor Colombia’. 
Er zal dit jaar voor vijf verschillende projecten in 
Colombia gecollecteerd worden: 
 
•  Sociaal bewogen predikanten opleiden
•  Seksueel misbruik van jongeren stoppen
•  Onderwijs voor werkende kinderen
•  Duurzame agrarische ontwikkeling  

door AfroColombianen
•  Kansarme jongeren opleiden voor horeca
 
Deze projecten zullen worden toegelicht in Kerk
Venster. Deze keer is er aandacht voor het  project 
‘Seksueel misbruik van jongeren stoppen in 
Colombia’.

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik 
voor, omdat mannen meer macht hebben dan 
vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling 
normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, 
AfroColombianen en vluchtelingen uit Vene
zuela lopen extra risico. De organisatie Renacer 
beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die 
het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat 
dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat 
op en bieden hun psychische en juridische hulp.

Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun 
opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op 
scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en 
docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten 
hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer veertig 
kinderen en  jongeren die het slachtoffer zijn van 
seksuele uitbuiting 
beschermen en bege
leiden. Geef in de 
collecte of maak uw 
bijdrage over via NL89 
ABNA 0457 457 457, 
t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Colombia.

Zo helpt jouw bijdrage:

€ 385,00:  een jongere een jaar beschermen 
en begeleiden

€ 150,00:  training van een ambtenaar,  
docent of kerkleider

Helpt u mee om deze collecte tot een succes 
te maken? Hartelijk dank!

Meer informatie www.kerkinactie.nl/stopmisbruik 

De maaltijd werd aangeboden en verzorgd door  
de diaconie van de Protestantse Gemeente.

HVWD jaarproject 2024 Aalten
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Paasviering 5 mei in de Oude Helenakerk
 

Tekst: redactie KerkVenster  
Foto’s: Jan Oberink 

 

Dit jaar viel het Oekraïense Pasen op de Neder
landse Bevrijdingsdag 5 mei. In de Oude Helena
kerk in Aalten werd met en voor de Oekraïense 
gasten een dienst georganiseerd. Pastor Jos 
Droste leidde samen met ds. Aja Yntema de 
dienst. 
In de orthodoxe traditie gaan mensen naar de 
kerk met een mandje met eten. Deze gelegenheid 
werd de Oekraïners ook hier geboden. Ze namen 
hun eigen eten mee en lieten dat zegenen. 
Er was een tolk aanwezig en ook bijzonder was 
het OostNederlands Kamerkoor dat meewerkte. 
Ze zongen liederen uit de Oostorthodoxe 
 traditie, wat zeer gewaardeerd werd. 

10
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Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk 
werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. 
Ze is getrouwd met Bart, moeder van 
Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) 
en pleegmoeder van Gydo (16) 
en Milo (14).

Gijs
‘Hey, shh, ga weg!’ roept onze zoon. Tijdens het 
eten wappert hij hard met zijn handen naar een 
vlieg en stoot zijn beker om. ‘Stop!’ roep ik. ‘Dat 
helpt niet en je gooit spullen om.’ ‘Ja, maar daar 
zit een beest.’ zegt hij bang. Kennelijk is hij ‘Gijs’ 
alweer vergeten. Herinneringen van vorig jaar 
komen bij mij boven.
Door het warmere weer komen ook alle vlieg, 
kruip en kriebelbeestjes weer tevoorschijn. En 
onze zoon vindt het maar niets. Hij is er bang 
voor. Elk jaar weer.
‘Anneke, daar zit een beest!’ roept hij regel
matig. Hij kruipt wat bang in elkaar, maakt een 
 afwerende beweging en blijft op gepaste afstand. 
Maar als het beest gaat lopen of vliegen wordt 
het wel héél eng. In paniek slaat hij dan om 
zich heen, met als gevolg dat hij valt, dingen 
omgooit, niet meer naar zijn kamer of de wc durft 

en wacht tot wij het beestje vermoorden. Of het 
nou een mug, bij, wesp of vlieg is dat maakt niet 
uit. BEEST = BANG. Wat we ook zeiden of deden, 
niets hielp.
Toen hij vorig jaar tijdens het eten weer eens 
bang wapperde met zijn handen zei ik: ‘Stop! Dat 
is Gijs. Hij is onze huisvlieg. Hij woont hier. Af en 
toe komt hij bij je kijken of op je zitten omdat 
hij dat interessant vindt. En soms komt hij op je 
eten of drinken zitten omdat hij dat lekker vindt.’  
Hij keek me bedachtzaam aan. ‘Dus deze vlieg 
heet Gijs?’ ‘Ja, en hij woont hier in huis?’ Ja, en 
hij doet niets?’ ‘Nee.’ 
Zijn blik veranderde van angst naar nieuwsgierig
heid. Toen de vlieg op zijn hand ging zitten, keek 
hij er geïnteresseerd naar en zei: ‘Dat kriebelt een 
beetje. Ja, dat voelt een beetje kriebelig.’ Aan
dachtig bekeek hij de vlieg die zijn voorpootjes 

over elkaar heen wreef en zei: ‘Nu is Gijs zijn 
 pootjes aan het wassen.’ Toen ik Gijs wegjoeg, zei 
hij: ‘Hey, nu jaag je Gijs zomaar weg.’ Voor het 
eerst in tijden at hij rustig ondanks de vlieg. 
Maar op de een of andere manier kregen we 
steeds meer Gijzen in huis. En … we mochten 
natuurlijk geen enkele Gijs meer doodslaan want 
dat was zielig. Dus deden we dat maar buiten 
gezichtsafstand. Want al die Gijzen in huis … 
dat was me een beetje te gortig. Je kunt ook te 
 familiair met een vlieg worden. Gijs mocht zelfs 
van zijn bordje eten en uit zijn beker drinken. 
Soms legde hij zelfs eten voor Gijs neer of riep 
Gijs erbij tijdens het eten. Want: ‘Gijs heeft ook 
honger en dorst.’
Ik was blij dat hij niet meer bang was voor 
vliegen … maar dit ging me toch iets te ver. Eens 
kijken of we dit jaar een andere tactiek kunnen 
verzinnen. 

Anneke anders

Bevestigingsdienst 
ds. Petra Speelman

 
Tekst: redactie KerkVenster   

Foto’s: KerkBeeld Aalten
 
Op Pinksterzondag 19 mei jl. was er een extra 
feestelijke dienst in de Oude Helenakerk. 
Ds. Petra Speelman werd door ds. Van Deventer 
bevestigd als predikant met een bijzondere 
opdracht en daarbij verbonden aan onze Protes
tantse Gemeente Aalten.
De dienst ging na de bevestiging verder met ds. 
Speelman als voorganger.
Na afloop sprak de voorzitter van de kerkenraad 
en overhandigde een aantal mooie attenties. 
Daarna was er gelegenheid om ds. Speelman te 
feliciteren en haar alle goeds te wensen bij haar 
werkzaamheden voor de bewoners van vesti
gingen van Marga Klompé. 
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Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve nog donderdag 
6 juni) is de Oude Helenakerk van 09.00 – 09.30 
uur geopend voor het ochtendgebed. In deze vie
ring wordt het morgengebed gebeden en gedeel
telijk gezongen. Vanaf 13 juni zullen deze vie
ringen iedere donderdag  plaatsvinden. Daarbij is 
natuurlijk iedereen van harte welkom.

• Donderdag 13 juni 
• Donderdag 20 juni

Ochtendbezinning
Donderdag 6 juni van 09.00 – 09.30 uur is de 
laatste bijeenkomst onder de naam ‘Ochtend
bezinning’. Vanaf die datum zijn deelnemers 
welkom bij onze roomskatholieke broeders en 
zusters voor het ‘Oecumenisch ochtendgebed’, 
dat vanaf die datum iedere donderdag zal 
plaatsvinden.

• Donderdag 6 juni 2024

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.00  11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

WEL 
KOM

Mei 2024
Vrijdag 31 Handelingen 4: 1322
 
Juni 2024
Zaterdag 1 Handelingen 4: 2331 
Zondag 2 Marcus 2: 233: 6 
 
Maandag 3 Marcus 3:   719 
Dinsdag 4 Marcus 3: 2035 
Woensdag 5 Handelingen 4: 325 :11 
Donderdag 6 Handelingen 5: 1221a 
 
Vrijdag 7 Handelingen 5: 21b32 
Zaterdag 8 Handelingen 5: 3342 
Zondag 9 Handelingen 6:   115 

 
Maandag 10 Handelingen 7:   116 
Dinsdag 11 Handelingen 7: 1734 
Woensdag 12 Handelingen 7: 3543 
Donderdag 13 Handelingen 7: 44–8:1a 
 
Vrijdag 14 Marcus 4:   112 
Zaterdag 15 Marcus 4: 1323 
Zondag 16 Marcus 4: 2434 
 
Maandag 17 Jesaja 30:   1  8 
Dinsdag 18 Jesaja 30:   918 
Woensdag 19 Jesaja 30: 1926 
Donderdag 20 Jesaja 30: 2733 
Vrijdag 21 Jesaja 31:   1  9 

28 mei - 1 juni

We pakken de draad weer op in het boek Hande
lingen en lezen hoe het verder ging na Pinksteren. 
Het boek heet Handelingen van de apostelen – 
dat zouden er twaalf kunnen zijn, maar het gaat 
in feite vooral om twee: Petrus eerst, daarna 
Paulus.

2 - 4 juni

De jongeman in het lege graf (Marcus 16: 57) 
wees de leerlingen terug naar Galilea. Daar zullen 
ze Jezus als de opgestane Heer ontmoeten. Maar 
Marcus vertelt in dat laatste hoofdstuk niets over 
Jezus’ verschijningen in Galilea. Daarvoor moet 
je bij hem aan het begin van het evangelie zijn, 
waar Jezus in Galilea met Gods volmacht geneest, 

bevrijdt en leert. Daar in Galilea pakken we de 
draad van het evangelie weer op, en vervolgen die 
in de rest van het jaar tot aan het lijdensverhaal.

5 - 13 juni

De Handelingenlezing geeft ons inzicht in het 
leven van de eerste gemeente, de moederkerk van 
Jeruzalem.

14 - 21 juni

We gaan verder in Marcus 4. Jesaja 30 is een heel 
oude lezing, die al vroeg in de kerkgeschiedenis in 
de tijd na Pinksteren stond ingeroosterd, vooral 
vanwege vers 18: ‘Gelukkig de mens die op Hem 
wacht’.

Neem en lees

Bij de diensten Aalten 12

Zondag 9 juni om 10.00 uur is het tijd voor de 
derde Prideviering in de Zuiderkerk in Aalten.
De kerkdienst is een van de activiteiten van de 
Pridemaand in de Achterhoek. Het thema dit 
jaar is ‘Wees trots op wie je bent’. Een mooi 
thema dat ook gebruikt wordt tijdens de diverse 
 activiteiten op diverse plaatsen in de Achterhoek 
in deze Pridemaand. Trots zijn op jezelf, zijn we 
dat wel genoeg in ons leven en mag je dat ook 
laten zien?
De voorganger in deze dienst is ds. Elizabeth 
van Deventer en het mannenkoor Shansons zal 
van zich laten horen. Diversiteit komt naar voren 
in deze viering en we zullen dan ook samen het 
(gluten vrije) brood en de (alcoholvrije) wijn delen.
Iedereen is van harte welkom. 

Pride-viering 9 juni 2024
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Zondag 2 juni 2024 

 St. Joriskerk 
09.30 uur ds. F. de Jong, Aalten
collecte:  Diaconie en Kerk

 
 
Zondag 9 juni 2024 

 St. Joriskerk 
09.30 uur ds. A.G. Endeveld 
collectes: Diaconie en Kerk

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 16 juni 2024 

 St. Joriskerk 
09.30 uur: ds. P. Speelman
collectes: Diaconie en Kerk 

Zondag 2 juni 2024 
 
 Zuiderkerk
09.30 uur:   ds. H.J. Zeldenrijk  liturgische dienst
collecte:   Zonnebloem Aalten/Bredevoort  

en Kerk

 
Zondag 9 juni 2024 
 
 Oude Helenakerk 
 R.K.-viering 
09.30 uur:   dhr. H. de Graaf, viering 

Sacramentsdag
 
 Zuiderkerk
10.00 uur:   ds. E. van Deventer –  

Prideviering met Heilig Avondmaal 
m.m.v. koor Shansons

collecte:  Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Zondag 16 juni 2024
 
 Oude Helenakerk 
09.30 uur:   ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst 
collecte:   Project Hulp Ver Weg Dichterbij  

en Kerk
 
  ’t Romienendal 

Wijkdag noord - geel
10.00 uur:  mevr. W. de Jong
collecte:   Project Hulp Ver Weg Dichterbij  

en Kerk

Zaterdag 1 juni 2024

Stegemanhof
19.00 uur:  ds. D. van der Wal

Beth San
19.00 uur: mevr. M. Rots
 
Zaterdag 8 juni 2024

Stegemanhof
19.00 uur:  dhr. B. Fles

Beth San
19.00 uur: Evangelisatiekoor
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 15 juni 2024

Stegemanhof
19.00 uur:  mevr. P. Veerbeek

Beth San
19.00 uur: dhr. J. Scholl 

Kerkdiensten  
Bredevoort  

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente: 

 fam. Sluiskes, Sondernweg 25
 fam. Beernink, Rosierweg 4
 mevr. Willemien Luijmes, Stationsstraat 303
 fam. HarbersPrinsen, Vellegendijk 11
 mevr. Jentinkte Paske, Manschotplein 27
 mevr. WesterveldFles, Polstraat 10
 mevr. WamelinkMeinen, Prinsenstraat 1S 

Bloemengroet Aalten Kinderen
Oppasdienst (0-4 jaar) en 
 kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kinder nevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas
dienst en kinder nevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas en 
kinder nevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuider kerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het  keldertje van Elim. 
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Overleden

Op 16 mei is mevr. Dika van EerdenScharpert, 
Middelkampweg 5, overleden. Ze is 85 jaar 
geworden. Na een periode van afnemende 
gezondheid is ze, in vertrouwen op God, rustig 
heengegaan. We wensen de kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte 
toe bij dit verlies. 

Zieken

We wensen degenen in de wijk die ziek zijn heel 
veel sterkte toe en waar mogelijk een goed her
stel. Degenen bij wie geen herstel meer mogelijk 
is, wensen we kracht toe om te dragen. Degenen 
die om de zieke heen staan en helpen en steunen 
waar ze kunnen, wensen we ook alle goeds en 
sterkte toe.

Verhuizing

Mevr. Riek HesselinkHilhorst is verhuisd naar 
Geurdenstraat 31. We wensen haar daar een heel 
goede tijd toe. We hopen dat ze zich daar snel 
thuis zal voelen.

Hartelijke groeten, 
Anneke Wattelde Vries 

Zieken

Henny Lobeek ziet, net als de behandelend artsen, 
de toekomst positief tegemoet. Niet iedereen wil 
hier vermeld worden en dat respecteren we. We 
bidden voor moed en levenskracht voor allen 
die lijden aan lijf of leven, in het bijzonder voor 
diegenen die te horen hebben gekregen dat her
stel niet meer mogelijk is. Mocht u/jij te maken 
hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek 
van mij op prijs stellen, laat dat dan (eventueel 
via de bezoekmedewerker) weten.

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:

  1 juni  mevr. M. Bunschooten 
Hogestraat 74, 7122 BX

  1 juni  mevr. G.W. Luijmes 
Stationsstraat 30/3, 7122 AT

  1 juni  dhr. G.B. te Winkel 
Smitskamp 150, 7121 HL

  2 juni  mevr. E.G. Hengeveldvan Lochem 
Servatiusstraat 5, 7121 EN

  3 juni  mevr. W.J. van Malsenten Have 
Stationsstraat 67, 7122 AS

  3 juni  mevr. H.J. SomsenGussinklo 
Schooldijk 2/A, 7122 LX

  4 juni  mevr. J.B. LensinkHoftijzer 
Ludgerstraat 29/02, 7121 EG

  4 juni  mevr. A.G. HeijinkWalvoort 
Kievitstraat 75, 7132 DA Lichtenvoorde

  4 juni  mevr. A.J. StronksVoskuil 
De Hoven 21, 7122 BJ

  5 juni  mevr. H.J. Wensinkter Maat 
Heelweg 51/3, 7091 BT Dinxperlo

  5 juni  mhr. F.H. de Bruijne 
Dijkstraat 2, 7121 ET

  5 juni  mevr. B.W. JansinkWestrum 
Molenkamp 68, 7121 WG

  5 juni  mevr. J.W. HouwersWiggers 
Batenweg 4, 7121 RJ

  6 juni  dhr. S.F. Zeilstra 
Tubantenstraat 1, 7122 CN

  6 juni  mevr. J.H. te RoeleVeldboom 
Buninkdijk 6/A, 7121 LG

  7 juni  mevr. J.H. van BaardewijkWesterveld 
Ludgerstraat 19/09, 7121 EG

  7 juni  dhr. A.A. van Klompenburg 
‘t Slaa 6, 7123 CV

  7 juni  mevr. R. BrouwerMulder 
Oranjelaan 25, 7121 CA

  8 juni  mevr. A.C. van DrieMenke 
Geurdenstraat 85, 7122 CG

  8 juni  mevr. E.G. van der SluisKoops 
Bevrijding 133, 7121 WV

  8 juni  mevr. W. ReesinkSturris 
Kleine Maote 36, 7123 CR

  8 juni  dhr. P. de Boer 
Hoge Veld 25, 7122 ZL

  9 juni  dhr. Th.J. Westerveld 
Damstraat 34, 7121 AZ

11 juni  dhr. G. Jongejan 
Kriegerdreef 4, 7121 JK

12 juni  mevr. D. Klijn HesselinkBosman 
Hovenstraat 10, 7051 CV Varsseveld

12 juni  mevr. D.G. KraaijenbrinkVeldhuis 
Kriegerdijk 2, 7121 KE

13 juni  dhr. B.H. Luiten 
Tubantenstraat 82, 7122 CT

14 juni  mevr. L. RoelofsenVerhoeven 
Servatiusstraat 40, 7121 EN

15 juni  mevr. C. de WitteVoskuil 
Herenstraat 1/C, 7121 DA

16 juni  mevr. P.H. van Lochemten Heuvel 
Stationsstraat 3, 7122 AR

16 juni  mevr. G.J. HaverkampGrevers 
De Hoven 10, 7122 BJ

17 juni  mevr. J.B. SchaapDriessen 
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo

18 juni  dhr. A. Nijman 
Andromeda 51, 7122 XB

18 juni  dhr. D.J. Aarnink 
Griesdijk 4, 7121 KB

18 juni  dhr. B.H. Stronks 
Admiraal de Ruyterstraat 76, 7122 WK

19 juni  mevr. B. Klein EntinkLammers 
Veensgracht 1/32, 7091 BR Dinxperlo

19 juni  mevr. C.H.A. NijmanAalbers 
Andromeda 51, 7122 XB

19 juni  dhr. D.J. Jansen 
Admiraal de Ruyterstraat 72, 7122 WK

19 juni  mevr. W. MeerdinkBulten 
Dalweg 3, 7122 BA

20 juni  mevr. G.W. WesterveldHoftijzer 
Ludgerstraat 33/06, 7121 EG

20 juni  dhr. J.W. ten Have  
Polstraat 4/N, 7121 DH

21 juni  dhr. G. Korten 
Kruisdijk 10, 7122 JX

21 juni  dhr. W.D.A. van Burk 
Geurdenstraat 69, 7122 CG

21 juni  mevr. B.J. van Eerdente Paske 
Weversborgdijk 1, 7122 NV

21 juni  mevr. H.J.E. van ReeuwijkMulder 
Geurdenstraat 29, 7122 CG

Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl 

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 0630660140 
anneke.wattel@pgaalten.nl

Anneke  
Wattel-de Vries

Predikant 
Hoge Es 6  
7122 ZC Aalten 
tel. 0610855041 
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl

Elizabeth 
van Deventer
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Huwelijksjubileum

Jenny en Jan Lammers, Richterinkstraat 10, 
waren op 6 mei 60 jaar getrouwd. Ze keken uit 
naar deze dag die met hun gezin en met familie 
en vrienden gevierd zou worden, maar helaas kon 
dit niet doorgaan. Op 21 april kreeg Jan name
lijk een hartinfarct, waarvoor hij uiteindelijk twee 
keer is geopereerd in Nijmegen. Inmiddels is Jan 
weer thuis, waar hij – naar we hopen – goed zal 
herstellen.

Verhuizing

Dirk en Gerda ter Maat zijn verhuisd van Emma
straat 2 naar Tubantenstraat 48, 7122 CS Aalten. 
Veel woongeluk samen in jullie nieuwe huis.

Zieken

Annie EbbersHelmink, Tubantenstraat 92, is de 
afgelopen periode vanwege gezondheidsproble 
men al twee keer opgenomen geweest in het 
ziekenhuis.
Annie LuitenOosterink, Tubantenstraat 82, ver
blijft na een val op de revalidatieafdeling van 
verpleeghuis Pronsweide. 
We wensen beide Annies kracht en moed toe.

Overledenen

Op 27 april jl. overleed Hendrik Johan Klijn 
Hesse link in het Hovenhuis in Varsseveld, waar 
hij de laatste vier jaar woonde en liefdevol 
werd verzorgd en waar hij de laatste maanden 
van zijn leven werd vergezeld door zijn broer en 
schoonzus. In de dankdienst voor het 96 jaren 
lange leven van ‘Hendrik van Heurneman’ lazen 
we uit Psalm 62, 68 uit de Bijbel in Gewone Taal:

‘Alleen bij God zoek ik rust. Ik verwacht mijn hulp 
van Hem. Alleen bij Hem ben ik veilig. Hij redt mij 
altijd, Hij beschermt me.’
Hendrik was een zoeker. We vertrouwen erop dat 
hij nu de rust heeft gevonden bij zijn Beschermer. 
Zijn familie wensen we Gods hulp en nabijheid 
toe. Elders in deze editie van KerkVenster treft u 
zijn in memoriam aan.

Afscheid

Opnieuw neemt een bezoekmedewerker afscheid 
van wijk Groen vanwege een verhuizing. Dit 
betreft Joke Matemanter Maat, die vele jaren 
actief was op het Lage Veld 280 en tevens een 
tijdlang sectiecoördinator was in sectie 6. Joke, 
we willen je heel hartelijk danken voor de aan
dacht en warmte die je hebt gegeven aan de 
mensen in jouw sectiedeel. Voor jou breekt een 
nieuw hoofdstuk aan, in Lichtenvoorde, samen 
met Geert Anne. We wensen jullie, samen met 
jullie kinderen en kleinkinderen een gelukkige en 
gezegende tijd toe!

Vacatures bezoekmedewerkers

Voor de Saksenstraat, Brukterenstraat en Berken
hovestraat, het Lage Veld 177 (oneven), Lage 
Veld 280 en de Richterinkstraat zijn we op 
zoek naar bezoekmedewerkers. Voor de Varsse
veldsestraatweg 668 en 33a49 is een tijde
lijke oplossing gevonden, maar ook hier zou een 
nieuwe vrijwilliger zeer welkom zijn.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er 
andere vragen, neem dan gerust contact op via 
mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werk
dagen: maandag tot en met woensdag van 08.30 
tot 19.30 uur.
Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u graag dat uw jubileum 
vermeld wordt in KerkVenster, of wilt u dat daarin 
melding wordt gedaan van uw verhuizing, neem 
dan even contact op met de predikant/kerkelijk 
werker van uw wijk.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het 
voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag 
tijdig een telefoontje, zodat we onze agenda’s 
op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen 
ben ik niet beschikbaar voor het leiden van een 
uitvaartplechtigheid.

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Overleden

Op 9 mei is overleden Karel Beernink, Rosierweg 4, 
in de leeftijd van 87 jaar. Wij wensen zijn vrouw 
Johanna, de kinderen en de kleinkinderen Gods 
nabijheid toe in hun grote verdriet en gemis.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen 
geweest Eef Wamelink, Zuiderkruis 13. 

Doopdienst

Op zondag 16 juni mag Tobias Veldhuizen, Halte 
weg 14B, gedoopt worden in de morgendienst in 
de Oude Helenakerk. We zien uit naar een blijde 
dienst!

Geboren

Op 14 maart is geboren Gaya Imaya, dochter 
van Rajiv Althaus en Jessica ter Maat en zus van 
Nouri Noah, Hogendijk 42, Zaandam. Van harte 
gefeliciteerd!

Met een hartelijke groet, 
Hendrik Jan Zeldenrijk

Pastoraat

Door bezoekmedewerkers wordt het motto 
‘Omzien naar elkaar’ vormgegeven. Het is geen 
dagtaak; het gaat om het bezorgen van een 
kaartje bij bijzondere gelegenheden, het rond
brengen van de attenties voor de ouderen in onze 
gemeente met Kerst en Pasen en in sommige 
gevallen een bezoekje. Mocht je vragen hebben 
over de invulling van het werk als bezoekme
dewerker, neem dan contact op met mij of met 
iemand van het bestuur van de Protestantse 
Bezoekdienst.
 
We zijn nog op zoek naar bezoekmedewerkers 
voor gemeenteleden die wonen op:
 
•  Grote Maote nr. 2 t/m 46 (even)  

en 130 t/m 156 (even)
•  Sniedersweide
•  Keizersweg nr. 64 t/m 90 (even)  

en 79 t/m 115 (oneven)
•  Keizersweg nr. 16 t/m 54 (even)  

en 7 t/m 73 (oneven) (tijdelijk)

Voor pastorale vragen kunnen gemeenteleden 
uit bovenstaande secties contact opnemen met 
Anton Navis: antonnavis@hotmail.com,  
tel. 06 1350 3521, of Henk Westervelt: 
e.westervelt@upcmail.nl, tel. 0543466367.

Vakantie

Van vrijdag 14 juni tot en met zondag 15 juli 
heb ik vakantie. In geval van een (aanstaand) 
overlijden of dringende pastorale vragen kunt 
u  contact opnemen met een van mijn collega’s. 
Door de week, van maandag tot en met don
derdag neemt Wilma de Jong voor mij waar.
•  Van vrijdag 14 juni tot en met zondag  

16 juni 2024 kunt u contact opnemen met 
Anneke Wattel 

•  Van vrijdag 21 juni tot en met zondag  
23 juni 2024 met Netty Hengeveld 

•  Van vrijdag 28 juni tot en met zondag  
30 juni 2024 met Folkert de Jong 

•  Van vrijdag 5 juli tot en met zondag  
7 juli 2024 met Wilma de Jong 

•  Van vrijdag 12 juli tot en met zondag  
14 juli 2024 met Anneke Wattel 

De contactgegevens vindt u bij de diverse 
wijkberichten. 

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriend
schapsverzoeken van gemeenteleden worden 
zonder uitzondering geaccepteerd.

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje 
sturen of mij mailen.

ds. Elizabeth van Deventer 

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 062213 1933  
netty.hengeveld@pgaalten.nl

Netty Hengeveld

Predikant  
Varsseveldse straatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

Hendrik Jan  
Zeldenrijk
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Overlijden

In de afgelopen periode zijn er vier mensen uit 
onze wijk overleden:
Mevr. Hermien te Lindertte Lindert, Hof van Flier
beek, voorheen wonende aan de Boomkamp
straat, is 29 april overleden. Dhr. Henk Nijman, 
Koeweide, is 4 mei overleden.
Mevr. Gerda WapsenkampLammers, Morgenzon 
weg 2902, is 6 mei overleden en mevr. Fredie 
Bruijs, Varsseveldsestraatweg 18/D, op 18 mei.
Met liefde en in dankbaarheid voor hun leven 
hebben wij afscheid genomen en hen in Gods 
hand teruggegeven. Alle nabestaanden veel 
sterkte en kracht gewenst in het gemis van hun 
dierbare naaste. 

Ziekte

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te 
maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek 
zijn beterschap, een voorspoedig herstel, gene
zing en heling toewensen. Tevens ook moed, 
kracht en doorzettingsvermogen.
U allen en tevens ook allen die zorg hebben om 
of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare 
nabijheid en zegen.
Ter bemoediging deel ik graag het eerste couplet 
van een lied:

‘Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer’.

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis 
opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis buiten Aalten verblijven.

Dankbaar

God ziet mij! Dit mocht een gemeentelid ervaren 
die in een verpleegtehuis verblijft. Op haar tafel 
ligt een exemplaar van KerkVenster. Een ver
zorgende ziet het blad en herkent het. Als de 
verzorgende klaar is met de zorg zegt ze bij het 
afscheid: ‘Gods zegen voor u’. Een groet van God 
op een moment dat je het helemaal niet ver
wacht; wat een bijzondere ervaring.

Bezoekdienst

Mevr. Hermien ScholtenWinkelhorst gaat per 
1 juni 2024 stoppen als bezoekmedewerker 
in sectie 22C (Heuvelweg, Elshoekweg 1820, 
 Aladnaweg 18, Kolenbroekweg, Vellegendijk 2a). 
Hermien, veel dank voor je jarenlange inzet en 
al de bezoeken die je hebt afgelegd. Gods zegen 
toegewenst en ‘good goan’.
Hermien heeft gelukkig een opvolger gevonden. 
Dit is mevr. Rita Rensink. Rita, fijn dat je 
 Hermien opvolgt in het bezoekwerk. Gods zegen 
toegewenst. 

Vacante secties:

Sectie 23A: Lijsterbeslaan en Vlierbeslaan 1822.
Sectie 28B: Servatiusstraat, Willebrordstraat:

Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan 
doen, maar twijfelt u en heeft u hierover 
vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt 
u contact opnemen met de secretaresse van de 
Protes tantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers, 
tel. 0543476368 of met mij.

Wijkdag: 16 juni 2024

De datum 16 juni nadert met rasse schreden! 
Inmiddels heeft u de uitnodiging ontvangen en u 
hopelijk ook aangemeld. We gaan er een mooie 
ochtend van maken die in het teken van samen
komst staat. De kerkdienst wordt muzikaal bege
leid door de Esbloazers en na het koffie drinken 
zijn er activiteiten waar u aan kunt deelnemen. 
We sluiten de ochtend af met een lekkere lunch. 
Het thema van de dienst is: Vaderdag – van wie 
ben jij er een? Vaders heb je in alle soorten en 
maten – vaders waaraan je met liefde denkt maar 
ook vaders waaraan geen of minder goede herin
neringen zijn. Maar wie is God als vader en wil je 
bij hem horen? Ben je er ‘een van hem’ of liever 
niet? Misschien zie je God liever als een moeder? 
Daarover kunnen we na afloop van de dienst 
met elkaar in gesprek gaan, misschien  tijdens de 
wande ling, maar ook bij de verhalencirkel.
Indien u ‘iets bij de koffie’ wil bakken of mee
nemen, kunt dit op uw antwoordstrookje ver
melden of contact opnemen met Joke Ormel, 
tel. 0543473186. 
Wij, de wijkdagcommissie, Joke, Joke, Hannie, 
Betsy en Wilma verheugen ons op uw komst.

Persoonlijk

Mocht u een (kennismakings) bezoek van mij 
op prijs stellen dan kunt u dit doorgeven aan uw 
bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. 
De contactgegevens staan naast mijn foto.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en don
derdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Wilt u mij dringend spreken en/of heeft het 
spoed, dan mag u altijd bellen. 
Donderdag 6 juni hoop ik tijdens de inloopoch
tend aanwezig te zijn.

Met een hartelijke groet, 
uw kerkelijk werker pastoraat,  
wijk NoordGeel 

Wilma de Jong

Kobus: 23 juni, hamburger en veldquiz

Schrijf het alvast op: Zondagmiddag 23 juni gaan 
we weer in de wijk barbecuen, met dit keer een 
heuse eigen variant van de pubquiz: een veldquiz! 
(omdat we op een veld zitten …). 
Toegespitst op Kobus en muziek … er valt wat te 
winnen.
Waar en hoe laat exact, dat laten we horen, we 
hebben nog even te gaan! 
Heb je bijv. een barbecueset, gemakkelijke 
stoelen, liters drinken, zin om uitnodigingen rond 
te brengen of wat dan ook, laat maar weten!

Afgelopen weken is er ook weer een baksel 
van liefde uitgedeeld! Thierry van Aalst was de 
bakker... De ontvanger was er erg blij mee.
Een baksel van liefde is voor iedereen in de wijk 
die een hart onder de riem kan gebruiken. Met 
andere woorden: iemand hoeft echt niet lid te 
zijn van de kerk, of te geloven in God. Het is voor 
alle leeftijden, wie dan ook in de wijk. Laat het 
weten … 

ds. Folkert de Jong 

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 0622624190 
wilma.dejong@pgaalten.nl

Wilma de Jong  

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel.  0543450600, 

0610941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong
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Hemelvaartsdag in het Romienendal
 

Tekst: redactie KerkVenster 
Foto’s: Jan Oberink

 

Op Hemelvaartsdag 9 mei jl. was er een kerk
dienst in het Romienendal.
Voor wie niet de kortste route wilde nemen was er 
een fietsroute vanaf gebouw Elim.
Voorganger was ds. Folkert de Jong en muziek
vereniging Excelsior uit Barlo verzorgde de muzi
kale ondersteuning. Voor en na de dienst was er 
koffie/thee en ook het krentenbrood ontbrak niet. 
Als doel van de collecte had de voorbereidings
commissie gekozen voor de Stichting Ambulance 
Wens.

Op de terugweg  
naar huis. 
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Christiana  
te Bokkel-te Roele 
 
~ Stien ~ 
 
geboren  
24 december 1932 
overleden  
12 april 2024

De puzzel op de tafel is bijna af! Het laatste stukje 
van de ‘levenspuzzel’: het definitieve afscheid van 
Stien, is gelegd. Op 20 april 2024 hebben wij in 
een dankdienst voor het leven afscheid genomen 
van Christiana te Bokkelte Roele, echtgenote van 
Henk te Bokkel.
‘Stien’, zo kennen wij haar, geboren op 24 
december 1932 op boerderij Haartmans aan 
de Buninkdijk. Stien en Henk kenden elkaar van 
jongs af aan, maar Liefde werd het op het ijs van 
de Grote Gracht van Bredevoort, in de winter, 
begin 1961.
Het lied ‘Bist du bei mir, geh’ ich mit Freuden’ van 
J.S. Bach betekende voor Stien en Henk heel veel. 
62 jaar zijn ze getrouwd geweest. Zij mochten 
een zoon ontvangen en later kleinkinderen.
Na de verhuizing, begin januari 2024, van de 
Buninkdijk naar het Ambthuis in Bredevoort, werd 
Stien ziek. Zij had gehoopt samen met Henk in 
het Ambthuis te kunnen genieten, maar die ziekte 
had haar in de greep. Op vrijdag 12 april is zij 
vredig ingeslapen … 
Tijdens de dankdienst hebben wij de liederen: 
‘Er is een land van louter Licht’, ‘De Steen’ en 
‘Zo zal het zijn’ gehoord. Het gedicht: ‘De mensen 
van voorbij’ werd voorgedragen en wij hebben 
gedankt voor wat Stien in haar leven meemaakte. 
Wij gingen in gebed om te bidden voor allen, die 
in Stien een bijzonder mens hebben ervaren. Wij 
zullen haar missen.
In de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofd
stuk 4: 4, lazen wij de bemoedigende en troost
rijke trouwtekst van Stien en Henk: ‘Verblijdt u in 
den Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: 
Verblijdt u!’ Dit is de Kracht in én voor het leven 
van beiden. De naam ‘Stien’ is haar levens
programma, naar het leven van Christus:

S: sociaal: dienstbaar naar anderen 
T:  thee of koffie én techniek. Zij kon goed overweg 

met haar Singertrapnaaimachine! 
I: Iedereen is welkom 
E: Elke dag er ‘zijn’ voor heel veel dingen én Henk 
N: natuurlijk … de Natuur! 
Tijdens de ‘Herinneringen’ schetste Geert Kämink: 
‘In juli 2023 was er op een zondagmiddag een 
heftige storm. Stien stond in de kamer en keek 
over de vijver. ‘Henk’, zei ze, ’daor staot toch 
altied ‘n paar ‘peppels’ achter den viever? Ik zee 
d’r nog maor éne!’ 
De familie kwam om te kijken of de boom niet 
op de spoorbaan was gevallen. Gelukkig, er was 
geen schade. Die peppel geeft ons een laatste 
herinnering aan Stien. Die peppel stond ook op 
de achter grond, maar altijd wel beeldbepalend. 
Nu die omgewaaid is, mis je haar, een gat in het 
landschap achterlatend.’
‘Jouw taak op aarde is voldaan, zoals je wás  
in alle Liefde; zó zal je gaan’.

Namens de familie, 
Hans de Vries

Willy Maria  
Luiten-Verschoor 
 
~ Wilma ~ 
 
geboren  
17 mei 1946 
overleden  
21 april 2024

Wilma is geboren en opgegroeid in een gelovig 
gezin in Rotterdam, samen met drie broers. Ze 
heeft al jong haar vader verloren en haar moeder 
stond er toen alleen voor. Ze heeft toen geholpen 
waar ze kon. Na de basisschool leerde ze verder 
en heeft ze de opleiding tot kraamverzorgster 
gevolgd. Dat vond ze mooi werk.
Tijdens een kamp van de kerk waarbij Wilma 
jeugdleider was, leerde ze Wim Luiten kennen 
die ook jeugdleider van het kamp was. Het klikte 
goed en op 13 aug 1971 zijn ze getrouwd. Samen 
kregen ze vier kinderen.
Wilma heeft, waar mogelijk, altijd meegeholpen 
binnen het bedrijf van Wim.
Ze was een zorgzame moeder en lieve oma.
Wilma vertrouwde in haar leven op Jezus, haar 
Heer. De Bijbeltekst voor de afscheidsdienst was 
Lukas 24:29b: ‘En Hij ging binnen om bij hen te 
blijven.’ Door haar leven heen, in alles wat ze 
heeft meegemaakt, was dit Wilma’s houvast. 
Ze geloofde dat Jezus voor haar zonden was 
gestorven en dat Hij weer levend was geworden. 
Ze geloofde dat Hij altijd bij haar zou blijven, ook 
als ze zou sterven.
De mensen in dit Bijbelverhaal zijn verdrietig. 
Jezus, van wie ze hielden, was overleden. Jezus 
liet zijn liefde voor de mensen zien in alles wat 
Hij zei en deed. Hij maakte zieke mensen beter en 
Hij wekte zelfs doden op. En nu was Hij overleden. 
Diep verdrietig en teleurgesteld waren ze. En dan 
komt Jezus zelf bij hun en Hij legt hen uit dat Hij 
moest lijden en sterven, maar dat Hij ook weer 
levend is geworden. Hij heeft ze niet in de steek 
gelaten. Dat geeft ze nieuwe hoop. Jezus leeft! 
Er is leven na de dood. Doordat Jezus voor hun 
zonden is gestorven en de relatie met God weer 
goed heeft gemaakt, is er eeuwig leven. Samen 
met Jezus. Jezus zal ze nooit in de steek laten. 
‘En Hij ging binnen om bij hen te blijven.’ Ook als 
ze ooit zullen sterven. En zo geloofde Wilma ook 
dat er eeuwig leven is voor haar.
Ze heeft alles gegeven om zo lang mogelijk te 
leven en bij haar geliefden te blijven. Ze bleef 
naar de positieve dingen kijken. 
Na een periode van ziekte is ze, omringd door 
allen die haar lief waren, rustig ingeslapen.
In het vertrouwen dat Wilma nu bij Jezus, haar 
Heer is hebben we in een mooie dienst, afscheid 
van haar genomen.

Anneke Wattelde Vries

Hendrik Johan  
Klijn Hesselink 
 
~ Hendrik ~ 
 
geboren  
8 augustus 1927 
overleden  
27 april 2024

Hendrik Klijn Hesselink werd op 8 augustus 1927 
geboren in Dale, als vierde kind in een gezin van 
uiteindelijk tien kinderen. Hij groeide op op boer
derij De Heurneman aan de Welinkweg en hij 
bleef er wonen tot zijn 84e.
In 2011 verhuisde Hendrik naar een appartement 
in De Kattenberg in Aalten. Hij was toen nog heel 
zelfstandig. Toen hij een keer ziek werd, kwam de 
zorg in beeld. Met hulp van de zorg kon hij nog 
tot 2020 op De Kattenberg blijven wonen. In 
maart 2020 verhuisde hij naar Het Hovenhuis in 
Varsseveld. Hij had het er goed naar zijn zin. Hij 
was dankbaar voor de zorg die hij kreeg.
Hendrik komt uit een gereformeerd gezin. In 
zijn geloof is hij een tijd zoekende geweest en 
uiteindelijk werd hij lid van de Zevendedags  
adventisten. Hij bezocht samenkomsten in 
 Zutphen en later in Doetinchem. Wel bleef hij 
altijd lid van de gereformeerde kerk, later de PKN.
Hendrik werkte als smid. Hij heeft o.a. gewerkt 
bij de firma Klein Nibbelink in Bredevoort. Hij 
deed thuis ook smidswerk. Velen in de buurtschap 
wisten hem daarvoor te vinden. Hij bewaarde 
altijd veel en men zei dan wel eens: als je iets 
zoekt (op het gebied van ijzerwerk etc.) moet je 
eens gaan kijken bij Hendrik van Heurneman.
Een aantal keren is Hendrik op vakantie geweest 
naar Canada om zijn familie daar te bezoeken. 
Eén keer ging hij samen met zijn jongste zus Stien. 
Hij heeft enorm genoten van deze vakanties.
Vanuit zijn geloofsovertuiging deed hij veel aan 
Bijbelstudie. Vaak lag de bijbel open op tafel. 
Verder heeft hij heel wat spelletjes dammen 
gespeeld. Ook in het Hovenhuis waar hij de 
laatste vier jaar woonde, vond hij het fijn om te 
dammen.
Hendrik was jarenlang lid van sjoelclub De Daalse 
Deurschoevers. Elke maandagavond was hij daar 
te vinden. Hendrik kon goed sjoelen. Hij is een 
aantal keren kampioen geweest. Kenmerkend 
voor Hendrik was zijn eenvoudige en sobere 
manier van leven. Hij was zuinig en hechtte niet 
aan bezit.
Hendrik was een bijzondere man, een vriendelijke 
man, maar ook iemand met in onze ogen soms 
aparte ideeën en opvattingen. Aan de zeer lange 
levensreis van Hendrik van ruim 96 jaar is op 27 
april 2024 ’s avonds rond 22.00 uur een eind 
gekomen.

de familie 

In memoriam
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Hermien  
te Lindert-te Lindert 
 
~ Hermien ~ 
 
geboren  
18 mei 1932 
overleden  
29 april 2024

Onze (schoon)moeder, oma en omi is op 18 mei 
1932 geboren op boerderij Eskes aan de Wal
fortlaan. Ze groeide op met haar broer en zussen 
in een arm boerengezin en in een hervormde 
omgeving. Haar vader was lang leider van de 
zondagsschool.
Na het voltooien van de lagere school in Brede
voort brak de oorlog uit en kwam er geen vervolg
opleiding. Ze ging in betrekking op boerderijen 
en moest helpen met de huishouding en met het 
werk op de boerderij met onbekende machines, 
want op de boerderij Eskes werd alles nog met de 
hand gedaan.
Moeder heeft Herman te Lindert via een vriend 
van Herman leren kennen en ze kregen al snel 
verkering. Ze zijn in 1952 getrouwd en gingen 
wonen aan de Klompsteeg, daarna verhuisden ze 
naar Dale 106 en later naar de Roelendijk. De vol
gende woning aan de Heuvelweg was hun eerste 
koophuis.
Ze kregen vijf kinderen: Leis, Jan Willem, Toos, 
Gerrit en Han. Later kwamen daar de welkome 
schoonkinderen bij. Het was een warm en veilig 
thuis met als fundament: ‘Het gezin is de hoek
steen van de samenleving en vader is het hoofd 
van het gezin.’ Moeder zorgde voor het huis
houden en onderhield sociale contacten als 
bezoekmedewerker van de kerk met haar omge
ving. Samen met vader zong ze in het Romienen
koor en moeder was 35 jaar lid en tevens oudste 
lid van sjoelclub De Daalse Deurschoevers. Ze was 
niet streng en zelden boos op haar kinderen.
Moeder had het moeilijk toen de kinderen snel 
achter elkaar uit huis gingen. Het huis aan de 
Heuvelweg werd verkocht en ze kochten een 
 bungalow aan de Boomkampstraat. Vader over
leed twee jaar later en moeder moest ineens 
allerlei beslissingen nemen, dat heeft ze heel 
goed opgepakt maar ze bleef onzeker. Veel ver
driet had ze van het overlijden van haar schoon
dochter Marianne en later van haar dochter 
Leis. De Boomkampstraat is een fijne buurt en 
ze genoot van het koffie drinken op maandag
morgen met de buurvrouwen.

Moeder was tevreden, bescheiden en oprecht. Ze 
toonde veel belangstelling voor alle mensen om 
haar heen, maar met name voor de kinderen, 
klein en achterkleinkinderen. Ze had veel moeite 
met al die ellende op de wereld en ze wilde altijd 
helpen in welke vorm dan ook. Vele goede doelen 
werden door haar gesteund.
Na de Kerst van 2023 kreeg moeder tweemaal 
een longontsteking en de lichamelijke conditie 
ging steeds verder achteruit. Moeder kreeg eerst 
huishoudelijke en later ook medische zorg thuis, 
maar dat was op een gegeven moment ontoerei
kend en ze werd opgenomen in verzorgingshuis 
Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde.
Op 29 april 2024 is ze in het bijzijn van ons allen 
overleden.
Een lieve, tevreden, bescheiden en oprechte 
moeder is van ons heen gegaan.

de kinderen 

Hendrik Nijman 
 
 
~ Henk ~ 
 
geboren  
4 augustus1937 
overleden  
4 mei 2024

Henk is geboren als zoon van Bertha Konings en 
Hendrik Nijman, jongere broer van Hermien en is 
opgegroeid in Aalten aan de Prinsenstraat.
In 1959 leerde hij Riek Prinsen kennen en voor 
het trouwen op 1 september 1961 hebben zij 
samen openbare geloofsbelijdenis gedaan in de 
Gereformeerde Kerk van Aalten. Henk kwam over 
van de Vergadering van Gelovigen en Riek vanuit 
de Nederlands Hervormde Kerk.
Henk werkte ruim veertig jaar met veel plezier bij 
 Kaemingk BV.
Na zijn werk ging Henk na het eten vaak een eind 
fietsen om te ontspannen en tot rust te komen in 
de natuur.
Henk was trots op zijn kinderen en kleinkinderen 
en mocht nog bijna drie jaar genieten van een 
achterkleindochter.
Vier jaar geleden werd Pa voor het eerst in zijn 
leven echt ziek. Hij had darmkanker. Na een 
operatie, een tijdelijke stoma en uiteindelijk een 
hersteloperatie heeft hij nog een kleine vier jaar 
onbezorgd mogen genieten van het leven.
Een paar maanden geleden zagen wij dat zijn 
gezondheid broos werd. Hij had geen eetlust 
meer en vermagerde zienderogen. De laatste 
twee weken ging het erg hard achteruit, maar wij 
hebben gelukkig nog mooie momenten met hem 
gehad, ook in de laatste vier dagen in Hospice 
De Lelie.
Tijdens het laatste gesprek met hem, twee dagen 
voor zijn overlijden, luisterden we naar muziek 
van Nederland Zingt. Hij genoot met name van 
de liederen van Johannes de Heer. Dat herinnerde 
hem aan zijn jeugd, waarin hij met zijn moeder 
naar samenzangbijeenkomsten van het Leger 
des Heils ging. 
Tijdens die laatste ochtend dat hij nog bij kennis 
was en naar de muziek luisterde dirigeerde hij 
met één arm nog mee, terwijl hij de woorden 
‘Prachtig, prachtig!’ prevelde. Hij was geen kerk
ganger, maar had een diep geloof en had er het 
volste vertrouwen in dat hij naar de hemelse 
Vader zou gaan en daar degenen die hij tijdens 
zijn leven had moeten missen, terug zou zien. Zijn 
wilskracht was ongelooflijk, maar hij was klaar om 
te sterven.
Donderdagmiddag 2 mei viel hij in een diepe 
slaap en ruim een dag later is hij overleden. Henk 
heeft een mooi leven gehad (dat zei hij zelf ook 
zo). Hij was vol liefde voor de mensen om hem 
heen en is als een tevreden mens gestorven. Voor 
ons blijft hij in onze harten voortleven,

Riek en de kinderen 

 
U kent ons

 
Een gebed naar aanleiding  

van Matteüs 9: 1826

 

Wanneer de zon schijnt, God,

en de warmte ons gezicht koestert,

wanneer het voorjaar zomer wordt,

dan lijkt alles de kleur van vrolijkheid te 

dragen.

 

Maar U kent ons, 

en weet hoe onze dagen kunnen zijn

wanneer ziekte ons leven in beslag neemt,

soms jarenlang.

 

U kent ons,

en weet hoe onze dagen kunnen zijn

als verdriet als een wolkendek is

dat geen zonlicht doorlaat.

 

U kent ons,

en weet hoe onze dagen kunnen zijn

als de liefde ontbreekt 

en alle kleur moet plaatsmaken

voor grijstinten en zwart

 

Pakt U dan onze hand

en spreek tot ons

van moed en vertrouwen,

en doe ons opstaan en leven!

 

door Jezus Messias

Amen

 
 

Ruud Stiemer

 

bron: petrus.protestantsekerk.nl 
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Dodenherdenking Aalten 2024
Tekst: Tiny Oosterink  Foto’s: Jan Oberink en Hans te Lindert

Elk jaar worden op 4 mei de slacht offers herdacht van de Tweede Wereldoorlog. 
Voor alle burgers en militairen die in Nederland of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, worden 
herdenkingen gehouden. In de meeste gemeenten bij het oorlogsmonument.

Op 4 mei verleende Cantorij Aalten haar 
medewerking bij het oorlogsmonument aan 
de Wehmerstraat. Vóór het officiële gedeelte 
werd het mooie Taizélied ‘Als alles duister is’ 
gezongen.
Met tussenpozen tijdens de eregroet van de 
veteranen, de kransleggingen van diverse orga
nisaties, bloemleggingen, gedicht door leer
lingen van Chr. College Schaersvoorde, decla
matie door Evelyn Grijze en een toespraak van 
Hans te Lindert namens de gemeente Aalten, 
zong de cantorij ‘Eternal Father, strong to save’, 
‘Song of peace’, ‘Go now in peace’, ‘Drop, drop 
slow tears’ en ‘God be with you till we meet 
again’.
Mooie Engelse hymnes met heel toepasselijke 
teksten. De toehoorders kregen een Neder
landse vertaling van de liederen, zodat zij beter 
begrepen wat er gezongen werd.

Het doel van de cantorij was een positieve 
bijdrage te leveren aan dit gedenkwaardig 
gebeuren.
Voor de cantorijleden was dit een heel bijzonder 
gebeuren, vooral ook omdat hun ouders de 

oorlog meegemaakt hebben en zij er soms vele 
verhalen over gehoord hebben, al dan niet over 
gebeurtenissen in Aalten of Achterhoek.
Zelf heb ik vele indrukwekkende verhalen gehoord 
van mijn ouders en grootouders die in Deventer 
en omgeving de oorlog meemaakten.

Helaas begon het bij aanvang van het officiële 
gedeelte te regenen. Er verschenen veel paraplu’s 
en gelukkig stond er een grote partytent voor 
Cantorij Aalten. Velen zijn kletsnat geworden. 
De cantorij was genoodzaakt veel liederen 
a capella zingen in plaats van met begeleiding 
van het keyboard.
Harry zei naar afloop met een big smile: ‘Zo’n bij
zonder optreden heb ik nog nooit meegemaakt.’ 

Massa
 
Palmpasen en Pasen zijn weer voorbij; Jezus is 
toegejuicht door de massa en daarna door die
zelfde massa aangezet om gekruisigd te worden. 
De macht van de massa vind ik doodeng. Het volk 
roept en de heerser doodt, vernietigt, wat hij zelf 
maar wil. Politici verwijzen naar het volk dat iets 
wil of roept en zij gebruiken dat als legitimatie 
om hun eigen belangen na te streven. 
Bij sektarische groepen is dat goed te zien: de 
sekteleider bepaalt wat god gezegd heeft en wat 
de waarheid is; de massa gehoorzaamt. Sommige 
kerken gedragen zich ook sektarisch. Wat is de 
boodschap van God via de verhalen van Jezus? 
Moeten wij volgen, of mogen wij zelf nadenken? 
Mozes leidde het volk door de woestijn naar het 
Beloofde Land, als ze dat allemaal als welden
kende individuen hadden moeten doen, waren ze 
waarschijnlijk nooit aangekomen.
De massa van gloeiende lava is gevaarlijk, de 
massa water in een vloedgolf is ook alles ver
woestend. De zandkorrel die gaat schuiven kan 
ontaarden in een zandstorm. Het steentje dat 
per ongeluk begint te rollen kan eindigen in 
een nietsontziende lawine. Is massa dan altijd 
gevaarlijk? Ik herinner me de demonstratie tegen 
kernwapens, ik vond het indrukwekkend, rustig en 
gesteund door ieder ander die er liep. Ooit was ik 
bij de E.K.finale van damesvolleybal in Arnhem, 
het werd heel spannend en het publiek ging 
staan om aan te moedigen en te juichen. Ik bleef 
nog heel even zitten en stond toch op om mee 
te doen, was dat gedreven door de massa? In de 
sterke stroming van water probeer ik naar de zij
kant te komen, mij niet mee laten sleuren door de 
hoofdstroom, altijd mijn eigen plek zoekend.
Het zijn individuen die uit de onderdrukking van
daan willen en met een boodschap van vrijheid 
uiteindelijk genoeg massa vinden om zich geza
menlijk te verdedigen, zich te bevrijden en de 
heerser(s) af te zetten. De eerste christenen ver
spreidden de boodschap van vrede en de weder
opstanding van Jezus, tot de kerk groot genoeg 
werd om in kruistochten massa’s ongelovigen 
te vermoorden. De joden zijn volgens het Oude 
Testament vaak verdreven of bijna vernietigd en 
geloven nu in hun recht om anderen te doden. 
Wat was de betekenis van Jezus’ leven en dood? 
God heeft met de mens in al zijn kansen en (on)
mogelijkheden iets heel wonderlijks geschapen. 
Vandaag word ik niet blij.

Gea Evenhuis 
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April, een mooie maand om er met de caravan op 
uit te trekken. We kiezen voor een leuke camping 
in Ruurlo.
Na één overnachting krijgen we nieuwe buren. We 
komen al snel aan de praat en op een gegeven 
moment vraag je: ‘Waar komen jullie vandaag?’ 
En zo krijgen wij die vraag vanzelfsprekend ook 
terug.
De buren, Ad en Marijke, komen uit Zwijndrecht, 
wij vertellen dat wij uit Aalten komen.
‘Uit Aalten?’, zegt de buurvrouw, ‘Daar ben ik 
geboren, op de Kattenberg…’
Gesprekstof genoeg dus.
Marijke werd in 1948, vlak na de Tweede Wereld
oorlog geboren aan de Lichtenvoordsestraatweg 
20, het pand waar later kapsalon Houwer geves
tigd was en waar nu kapsalon Kerstje is. Marije 
was de jongste telg van het gezin.  

Marijke vertelt: ‘Mijn vader, Sjoerd Mook, was van 
ongeveer 1938 tot begin jaren ’50 organist van 
de Oude Helenakerk. Mijn ouders waren bevriend 
met o.a. bakker Steenbergen en dokter Der 
Weduwen. De firma Voskuil, die destijds in dat 
pand een winkel had, bewaarde veel zaden daar 
op de zolder.

Mijn twee oudere zussen gingen naar de open
bare lagere school in Aalten. Dat werd onze 
familie niet in dank afgenomen. 
Ik kan me zelf niet herinneren dat ik in Aalten 
naar de kleuterschool geweest ben. Ik verhuisde 
toen ik vier was met ouders en zussen naar 
 Doetinchem. Begin jaren ‘50 is mijn vader aan
gesteld als organist in Doetinchem. Mijn moeder 
was het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid voor 
de PvdA.’
Marijkes oudste zus Nienke komt een middag op 
de camping op bezoek bij Marijke en Ad. Zij is 
zeven jaar ouder dan Marijke en weet veel meer 
te vertellen over de periode dat de familie Mook 
op de Kattenberg in Aalten woonde. Zij is daar 
 tijdens de oorlog geboren.
Een paar dagen later gaan Marijke en Ad op ver
jaardagsvisite bij Nienke. De verhalen over het 
tijdperk Aalten’, worden voortgezet en er komen 
zelfs fotoalbums tevoorschijn. Dus wederom heel 
veel gesprekstof met goede herinneringen. 

Al met al een mooie en waardevolle ontmoeting. 
We raken niet uitgepraat met elkaar, want er 
schieten telkens weer herinneringen bij Marijke te 
binnen, die ze graag vertelt.

Bach voor koor, orkest en orgel
‘Of je er nu van houdt, of niet – je kunt niet om Bach heen.’ 
 
Dit is niet een uitspraak van een Bachliefhebber of een doorgewinterde 
 klassiekemuziekluisteraar. Dit is een uitspraak van een bevriend drummer, 
die met zijn soul en reggae band over de hele wereld concerten heeft 
gegeven. En ik, als Bachliefhebber, ben dat uiteraard met hem eens. 
Op zaterdag 22 juni willen we dit graag nog eens onderstrepen door muziek 
van Bach uit te voeren met het Achterhoeks Bachkoor, het Forster strijk
kwartet en met orgel.
Het is al lang gebruikelijk om éénmaal per jaar in de Oude Helenakerk 
een Bachconcert te organiseren. Het afgelopen jaar heb ik, samen met 
het  Forster strijkkwartet, onder andere de beide sinfonia’s uit Cantate 35 
gespeeld. Voor dit jaar hebben we, als Stichting ORGEL, het Forster strijk
kwartet weer gevraagd, samen met het Achterhoeks Bachkoor. 
Samen voeren we het prachtige motet ‘Jesu, meine Freude’ uit. Daar
naast ook het Concerto in F moll, voor strijkers en orgel. We eindigen met 
het bekende ‘Jesus bleibet meine Freude’. Velen zullen dit kennen onder de 
Engelse titel ‘Jesus, joy of men’s desiring.’
Zie voor meer informatie: www.orgelsinaalten.nl,  
en facebook: Muziek in de Oude Helena Aalten.
Wees welkom op zaterdag 22 juni, 19.30 uur in de Oude Helenakerk!
 
Namens Stichting ORGEL, 

Harry van Wijk 

Bijzondere ontmoeting
Tekst: Tiny Oosterink  Foto’s: Tiny Oosterink en internet

Lichtenvoordse 
straatweg 1820,  

Aalten
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Midzomerwandeling 
(pelgrimage)
Op maandag 24 juni organiseert de commis 
sie Ontmoeting & Inspiratie van de  parochie 
H.H. Paulus en Ludger een midzomerwande
ling van ongeveer twee uur.
We vertrekken op maandag 24 juni om 19.00 
uur vanaf de St. Agathakerk te Harreveld.
Opgave vóór 16 juni via email of telefoon bij 
het secretariaat van de geloofsgemeenschap 
Groenlo.
Voor meer informatie verwijzen we u naar 
www.paulusludger.nl 

Kort samengevat

Weiland Worship 
Zondagavond 9 juni 2024 
Elshoekweg 10, te Aalten 

19.00 uur (duur circa vijf kwartier) 

kleurenpalet
de mens wikt en weegt
vaak verloopt het anders
want zo het gaat
zo kun je het zelf niet bedenken
 
de mens zoekt het evenwicht
die andere weg
die zoveel kleuren heeft
nooit saai is
 
onverwachts opduikt
heden en verleden smelten samen
die andere weg
via vele omwegen
 
geeft vele antwoorden

 
Riek AalbersHiddink

Kampweken voor 
 kinderen uit de 
 groepen 6, 7 en 8
Ook dit jaar organiseren wij 
als recreatiecommissie van de 
Protestantse Gemeente Aalten weer 
kampen voor kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8 van de basisscholen in Aalten 
en Bredevoort. 

De weken worden gehouden in Winterswijk, waar 
de kinderen op de fiets naartoe gaan. Elke week 
heeft een groep begeleiders van ongeveer 12 per
sonen. Voor vrijwel alle begeleiders geldt dat zij 
ervaring hebben met leiding geven aan kinderen. 
Deze enthousiaste groep jongeren is al enige tijd 
bezig om een aansprekend weekprogramma voor 
te bereiden! 
Per week kunnen maximaal 40 kinderen mee. Dit 
houdt in dat wij bij meer dan 200 aan meldingen 
kinderen moeten teleurstellen door ze op een 
reservelijst te zetten. Wanneer er meer aanmel
dingen zijn dan beschikbare plaatsen worden 
kinderen die maar één keuze ingevuld hebben 
als eerste uitgeloot. Dit houdt in dat kinderen 
die meer keuzes opgeven bij de kampweken ook 
meer kans hebben om mee te gaan.
Kinderen mogen de naam van een of meerdere 
vriend(inn)en opgeven. Wij zullen dan alle moge
lijke moeite doen om uw kind met minimaal 
één vriend(innet)je samen in dezelfde week te 
plaatsen. Wij kunnen dit niet garanderen.
In de week van 20 mei worden de aanmeldings
formulieren uitgereikt in de groepen 6, 7 en 8 van 
de basisscholen. Het aanmeldingsformulier en het 
gegevensformulier kunnen u en uw kind  inleveren 
op zaterdag 1 juni ‘s morgens tussen 10.00 en 
11.00 uur in de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64.
Kosten voor het kamp zijn € 75,00. 
Mocht de betaling voor u een probleem zijn, 
maar wilt u uw kind toch een fijne week 
bezorgen, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met Dianne Winkelhorst, tel. 0543
476003 of recreatiecommissie9@gmail.com.

De kampweken zijn:

•  Week 1: 13 juli t/m 20 juli (hoofdleiding Emma 
Houwers, Tim Ligterink en Amber te Bokkel)

•  Week 2: 20 juli t/m 27 juli (hoofdleiding  
Mart Wassink en Tijmen Westendorp)

•  Week 3: 27 juli t/m 3 aug (hoofdleiding  
Linda Kämink en Luuk Sarlemijn)

•  Week 4: 3 aug t/m 10 aug (hoofdleiding  
Willem Wisselink en Liza Eeftink)

•  Week 5: 10 aug t/m 19 aug (hoofdleiding 
Ilse Luijmes en Joost Houwers)

Het kamp is ieder jaar mede mogelijk door spon
soren (in bruikleen/geven van materiaal/ korting). 
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!
Hopelijk zien we u, zien we jou, op zaterdag 1 juni.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen  
dan kunt u terecht bij de recreatiecommissie  
van de Protestantse Gemeente Aalten. 
t.n.v. Dianne Winkelhorst tel. 0543476003  
of recreatiecommissie9@gmail.com 

Kinderconcert Marcel  
en Lydia Zimmer
AALTEN – Op zaterdag 8 juni is er een kinder
concert met Marcel en Lydia Zimmer in het kerk
gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te 
Aalten (Berkenhovestraat 9). Dit concert is voor 
kinderen vanaf vier jaar. Ouders/verzorgers zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. Voor de jongere 
kinderen is er oppas aanwezig.
Marcel en Lydia zingen tijdens dit concert veel 
liederen met bewegingen en wisselen het af met 
verhaaltjes, sketches en goocheltrucs. Het kinder
concert duurt ongeveer 60 minuten.
De zaal is open vanaf 14.30 uur en het concert 
begint om 15.00 uur. De toegang is gratis! Er is 
na afloop een vrijwillige collecte ter bestrijding 
van de onkosten.
U en jij kunnen je aan melden voor dit concert via 
www.cgkaalten.nl/kinderconcert
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Hallo allemaal,

Het is Pinksteren geweest het feest waarin  de Heilige Geest is uitgestort.Jezus kan door de Heilige Geest nu overal  tegelijk zijn.
Zo kunnen wij altijd met God praten  wanneer we dat willen.Als ik daar zo over nadenk is dat heel bijzonder  en ben ik daar heel dankbaar voor.Laten wij met behulp van God en de Heilige Geest kijken naar alles wat mooi is in de wereld.En niet richten op het negatieve in de wereld,  maar kijken naar de mooie dingen want  die zijn er ook heel veel. Alleen je moet ze zien.

Gods zegen,  

Henrike Jentink 

 

COLOFON
KerkVenster is het 
nieuwsblad van en voor 
de Protestantse Gemeente 
Aalten en de Protestantse 
Gemeente Bredevoort. Het 
verschijnt elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
Kerk Venster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatse lijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de  kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Kerk
straat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Eindredactie:  
Leni Franssens, 
Ada Haasnoot,  
Johan Scholl,  
Theo van der Werff. 
Redactieleden:  
Joke Bremmer, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl

Financiën   
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een post abonne ment 
op Kerk Venster nemen. 

De abonnements kosten 
be dragen € 55,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden over gemaakt op 
bank rekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543476724.

Bezorging  
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributie commissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543476368, email: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
 klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06  2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk   
Senefelder Misset, Doetin
chem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
21 juni 2024.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te  worden 
aan geboden per email  
in Word 2010 of hoger. 
 Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte  bestanden (jpeg, 
etc.) aan leveren. Uiterste 
inlever datum kopij per  
email is dinsdag 11 juni 
2024 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2024 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
Email:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
 Kerkstraat 2.
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Verenigingen

’t Praothuusken 
(bijna) elke woensdag middag van 15.00 uur 
tot 17.00 uur in een zaal van de Zuiderkerk  

voor alle senioren uit Aalten 

Op 15 mei hebben we een mooie pinksterviering 
gehad samen met de kinderen en twee juffen van 
de Groen van Prinstererschool. Heidi deed het ver
haal en had na de pauze een mooi spel voor jong 
en oud. Met verhaspelspreekwoorden uitbeelden, 
tekenopdrachten en oude en nieuwe woorden 
zoals Wasseldook en Pattas. Het was een zeer 
geslaagde middag, met een heel volle zaal. 
Normaal is het al een gezellige boel maar met 
de jeugd erbij is toch altijd weer speciaal. En of 
ze het doen voor het ijsmuntje dat ze krijgen na 
afloop, of dat ze het gewoon gezellig vinden bij 
ons, maar volgend jaar willen de kinderen graag 
weer terugkomen.

Woensdag 5 juni starten we iets eerder 
dan normaal. Om 13.30 uur verwachten we 
iedereen bij de Zuiderkerk, maar we blijven 
daar deze middag niet. We gaan vanuit de 
huifkar en/of een busje de omgeving van ons 
mooie Aalten bekijken. Onderweg stoppen we 
voor koffie met wat lekkers en sluiten af met 
patat bij ’t Noorden.
Tegen 19.00 uur zijn we dan weer terug bij de 
Zuiderkerk waar onze chauffeurs klaar staan 
om u naar huis te brengen.
 
Woensdag 12 juni is er dan weer spel met 
spelletjes die in de kast staan of die u zelf 
mee kunt nemen.
 
Woensdag 19 juni horen en zien we van alles 
over de natuurtuin en haar bewoners ‘de 
Weerkamp’ van de familie Lammers. Deze 
tuin ligt het buitengebied tussen Groenlo, 
Eibergen, Borculo en Beltrum.
 
Lijkt u dit ook gezellig? Kom gerust kijken, 
luisteren en meedoen.
Graag tot ziens, 

Namens de werkgroep, 
 

Dien Scholten (voor vervoer en afmelden  
bellen op dinsdag tel. 0543  476042)

Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,  
Jolanda Wevers tel. 06  269 28 997  
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Examenstress?
Misschien zit jij nu midden in je examen en heb je daar nachtmerries van?  Dan wens ik je veel sterkte  
en hoop ik dat de nachtmerries veranderen in een mooie droom: dat je over een aantal weken  
met een diploma in je handen staat! Veel succes met de laatste loodjes!

Heidi Ebbers 

Waar droom jij van?
‘Dromen van iets’ kan twee dingen betekenen:

de beelden die je voor je ziet als je slaapt.
dat je een wens hebt, iets dat je graag zou willen.
Waar droom jij van? Op deze Andersumme vind je 
een aantal bladzijden uit het Petrus Kids boekje 

over Jozef, met daarin leuke opdrachten en 
vragen rondom Jozef en dromen  

(Meer informatie over Petrus Kids  
vind je op petrus.protestantsekerk.nl/kids).  


